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ÖNSÖZ 


Hümanizm, Antik Çağ'dan beri süregelen köklü ve güçlü bir ideolojidir. Bireyin toplumsal unvan ve kimliklerinden bağımsız bir biçimde insan oluşunu odak noktası haline getiren hümanizmin esas felsefesi, “insancıllık” tan ziyade “insancılık” kavramı üzerine oturtulmuştur. İnsanı hayatın merkezine alan, insanı ve insanın sahip olduğu kapasiteyi her şeyden üstün gören hümanizm, yaratıcı gücün toplum üzerindeki etkisinin kırılmasına ve 


insanın mutlaklaştırılmasına neden olmuştur. 


Hümanizmin etkileri Antik Çağ'da görülmeye başlamış ve bu süreç günümüze kadar uzanmıştır. Klasik Çağ'da felsefe ve eğitim alanında görülen etkileri, Orta Çağ'da din, Rönesans”ta ise bilhassa sanat ve bilim üzerinde görülmüştür. Modern Çağ'a bakıldığında daha seküler ve dine alternatif olarak sunulan bir yaşam biçimine dönen hümanizmin etkilediği alanlar, günümüzde karşımıza çıkan bilim, sanat, eğitim ve ahlak anlayışının temelini 


oluşturmuştur. 


Bahsi geçen ideolojinin pozitif bilimler ve bilhassa tarih yazımı üzerindeki etkisinin çözümlendiği bu çalışmanın temel gayesi, hümanizmin Antik Çağ'dan başlayarak 20. yüzyıla kadar süregelen etkilerini tarih anlatılarında karşılaştırmalı biçimde ortaya koymak olmuştur. 
Tezin birinci bölümünde hümanizmin kavramsal çerçevede anlamlarına ve doğuşuna yer verilmiştir. Ortaya çıktığı dönemden itibaren farklı tanımlamalara ve kalıplara sokulan 


hümanizmin etimolojik değerlendirmesi, hümanizmi anlamak açısından önem arz eder. 


Hümanizmin tarih yazımına olan etkisini analiz edebilmek adına ikinci bölümde Antik Çağ'da, Orta Çağ'da ve Rönesans döneminde hakim olan tarih yazım anlayışına değinilmiştir. 
Bu bölümde tarih yazımı, hümanizmden bağımsız bir biçimde içinde bulunduğu dönemin 


koşullarıyla ve kendi döneminin önemli tarihçileriyle değerlendirilmiştir. 


Tezin üçüncü bölümünde ise hümanizmin Klasik Çağ'da, Orta Çağ'da ve Rönesans döneminde karşılık bulduğu anlam ve değeri tartışılmıştır. Bu bölümün temel amacı hümanizmin farklı çağlarda farklı tanımlamalar içerisine girdiğini ortaya koymak olmuştur. 


Nitekim bu farklı tanımlamalar hümanizmin etkilerini ortaya koyuş biçimi de değiştirmiştir. 


Hümanizmin tarih yazımına olan etkisinin değerlendirildiği dördüncü bölümde bilhassa Aydınlanma dönemiyle birlikte güçlenen başta tarih olmak üzere pozitif bilimlerin pragmatik özelliğini kaybedişi yerine nedensellik ilkesinin geldiği üzerinde durulmaktadır. Bu bölümde ilk etapta nesnellik ve kanıtlanabilirlik daha sonra ise toplumsal ve disiplinler arası bir anlayışa 


dönüşen tarih yazım metodunun hümanizmle bağlantısı tartışılmıştır. 


Çalışmamın başlangıcından sonuna kadar yanımda olan desteğini ve yardımını hiçbir 


zaman eksik etmeyen kıymetli hocam Prof. Dr. İbrahim Şirin'e teşekkürlerimi sunarım. 


Bu uzun ve zorlu yolda manevi desteklerini üzerimden hiç eksik etmeyen, her an motive eden ve güçlendiren sevgili eşim Tarık Çağlıyan'a ve arkadaşlarım Tuğba Neslihan Şahin, 


Gülsüm Sapmaz ve İlayda Küçük'e teşekkürlerimi borç bilirim. 


Şehriban ÇAĞLIYAN 
Kocaeli, Mayıs, 2023. 
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ÖZET 


Yazının ortaya çıktığı dönemden itibaren insanlar tarihi parşömenlere, taşa ve hatta papirüslere dahi aktarmıştır. Bu ilgi ve merak yazının da gelişmesiyle birlikte tarih, “büyük adamların” hayat ve başarılarının aktarıldığı bir araç haline dönüşmüştür. Tarihin ideolojik ve siyasi bir vasıf taşıdığı bu dönemin ardından Orta Çağ'da Tanrı perspektifiyle yazılan bir anlayış karşımıza çıkmıştır. Kilisenin hegemonyası altında geçen tarih, sınırlı ve öznel olgularla ortaya konulmuştur. Rönesans ve Aydınlanma döneminden itibaren tarihin bir bilim vasfı kazanması yazım standartlarının değişmesine neden olmuştur. Beşeri bilimlerde yaşanan gelişmeler, tarihin nedensellik ölçüsüyle ele alınmasını ve farklı disiplinlerle bir araya 


getirilerek değerlendirilmesini sağlamıştır. 


İnsanlık tarihinin en köklü düşünce akımlarından biri olan hümanizm, Antik Çağ'dan itibaren bireye yapılan vurgulamaların artmasıyla birlikte merkezine insanı ve insana ait olan her şeyi dahil eden bir yaşayış biçimi olmuştur. Bu yaşam biçimi Orta Çağ'da dinle bağdaştırılmış, dünyaya günahkar bir varlık olarak gelen insan, kendi “kurtuluşunu” elde etmeye çalışmıştır. Rönesans döneminden itibaren Grekçe ve Latince öğreniminin artması, klasik eserlere dönüşü sağlamış, matbaanın kullanım alanlarının artmasıyla birlikte okuyan ve sorgulayan yeni bir insan tipi ortaya çıkmıştır. İnsanın özüne ve değerine vurgu yapan 


hümanizm, 16 ve 17. yüzyıla büyük bir kültürel hareket ve yenilik getirmiştir. 


19. yüzyıla gelindiğinde tarih, sıradan insanların yaşamına değinen, toplumsal faktörlerin göz önünde bulundurulduğu, diğer disiplinlerle olan bağlantı analizlerinin ortaya konulduğu bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Bu durumun önemli sebeplerinden biri, hümanizmdir. Hümanizmle beraber tarih yazımında idealizm etkisini yitirmiş, tarihin merkezine insan figürü yerleşmiştir. Tarih yazımındaki bu yeni solukla beraber insan ve onun çevresinde gelişen tüm olay ve olgular realisttik bir bakış açısıyla dönemin koşulları göz 


önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmiştir. 


Anahtar Kelimeler: Hümanizm, Antik Çağ, Orta Çağ, Rönesans, Tarih Yazımı. 


İV 


ABSTRACT 


Since the emergence of writing, people have transferred history to parchment, stone and even papyrus. With the development of this interest and curiosity literature, history has turned into a tool in vvhich the lives and achievements of "great men" are conveyed. After this period in which history had an ideological and political character, we came across an understanding vvritten vvith the perspective of God in the Middle Ages. The history passed under the hegemony of the church has been revealed with limited and subjective facts. Since the Renaissance and Enlightenment periods, the fact that history has gained a science gualification has caused the vvriting standards to change. Developments in the humanities have enabled history to be handled with the measure of causality and to be evaluated by bringing it together 


vvith different disciplines. 


Humanism, one of the most deep-rooted currents of thought in the history of humanity, has become a way of life that includes human and everything that belongs to human beings in its center with the increasing emphasis on the individual since Antiguity. This way of life was associated with religion in the Middle Ages, and the human being, who came to the world as a sinful being, tried to achieve his own "salvation". Since the Renaissance period, the increase in Greek and Latin learning has provided a return to classical works, and with the increase in the usage areas of the printing press, a new type of person who reads and questions has emerged. 
Humanism, emphasizing the essence and value of human beings, brought a great cultural 


movement and innovation to the 16th and 17th centuries. 


In the 19th century, history was handled from a perspective that touched on the lives of ordinary people, took into account social factors, and analyzed the connection with other disciplines. One of the important reasons for this situation is humanism. Along with humanism, idealism lost its effect in historiography, and the human figure was placed in the center of history. With this new breath in historiography, man and all the events and phenomena that developed around him were re-evaluated from a realistic point of view, taking into account the 


conditions of the period. 


Key Words: Humanism, Antiquity, Middle Ages, Renaissance, Historiography. 
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GİRİŞ 


Hümanizm bilhassa İlk Çağ hümanistleri arasında insana insan olduğu için muamele etmeyi öğütleyen bir bakış açısı olmuştur. Buna göre bireyin toplumsal unvanlarını ve kimliklerini asıl odak noktası olarak göz önünde bulundurmayan bu dönemin hümanistleri önemli olanın insanın özü olduğu kanaatindedir. Antik Çağ hümanistleri insan ülkülerinin insanı iyi biri yapmaya yettiğini ve iyi biri olmanın Tanrı'dan çok insanın kendi elinde olduğu düşünmüşlerdir. Bu bağlamda Antik Çağ'ın filozoflarının üzerinde sıkça düşündüğü insan ülküsü, Grek düşünce dünyasının en önemli konularından biri haline gelmiş, her bireyin farklı kimliğe sahip oluşu, insanı insan yapan değerler olarak ele alınmıştır. Hümanizm olarak adlandırılmamış olmakla beraber temelinde insanı anlamak ve açıklamak gayreti içerisine girmiş olan Antik Çağ sofistleri, insan doğasının iyiliğe yatkın olduğunu iddia etmiştir. İnsanlar 


erdemli olmak kaydıyla değerlidir. 


“...Kötülük asla bitmez. Çünkü her zaman iyiliğin bir karşıtı olmalıdır. Öte yandan Tanrılar arasında kötülük olamaz, kötülük sadece burada, ölümlüler arasında var olabilecek bir şeydir. İşte bu nedenle mümkün olduğunca hızlı bir şekilde buradan yukarıya çıkılmalıdır. Bunu yapmanın yolu elden geldiğince Tanrı”ya benzemektir. Tanrı'ya benzemek için dindar, adaletli ve aklı başında olmak gerekir. 
Öte yandan insanın kötülük ve iyilik hakkında kesin düşüncelerinin olması sanıldığı kadar kolay değildir. Hemen herkes kötülükten uzak durmak, iyi olmak gerektiğini düşünür. Aslında bu durumun nedeni etrafındakilere iyi görünmek içindir... Eğer bir insan biliyorsa bu bilgelik ve erdemdir, 


bilmiyorsa buna kötülük ve erdemsizlik adı verilir...” 


İngiliz tarihçi George Collingwood’a (1889-1943) göre Orta Çağ tarihçiliği iki esas üzerine kurulmuştur. İlki bireyi daha iyi bir insan haline getirmek, diğeri ise Tanrı'nın isteğini ve yüceliğini ortaya koymaktır.? Nitekim bu dönemde Tanrı, Hırıstiyan felsefesinin temeline 


yerleştirilmiş, insani değer ve yetiler sarsılmış ve güvenilirliği sorgulanmıştır. Zira insan 


' Platon, Theaitetos, çev., Furkan Akderin, İstanbul: Say Yayınları, 2014, s. 77. 
2 George Collingwood, Tarih Tasarımı, çev., Kurtuluş Dinçer, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2010, s. 92-93. 
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zihninin ancak Tanrı'nın lütfuyla düşünüp, algılayabildiği inancı hakimdir.” Bu bağlamda dönemin hümanizm anlayışı daha çok yüce ve mutlak olan Tanrı'ya hizmet olarak algılanmıştır. Tanrı'nın takdirini kazanma ve bireysel kurtuluşu elde edebilme amacı, günahkar varlık olan insanın arınma ritüeli haline gelmiştir. Yaşanan tüm olayların nedeni Tanrı'ya 


atfedilmiş, kaderin belirleyicisi olarak Tanrı'ya hizmet ödev olarak görülmüştür. 


Orta Çağ'ın yıkıntıları üzerine kurulan Rönesans'ın ilk yıllarında kilisenin ve incilin öğretilerinin tartışılmaz olduğu ve insanların günahkar varlıklar olarak dünyaya gelip yaşamlarını sürdürdükleri fikrinin insanlara empoze edilmeye çalışılması bu dönemde hümanizmin canlanmasına ve dönemin entelektüelleri tarafından yorumlanmasına neden olmuştur. İnsanın iyi olarak dünyaya geldiğini, iyiliği yapabilecek kapasitesinin bulunduğu ve bunun milyonlarca senelik evrimsel süreçte oluştuğu fikri ortaya çıkmıştır. Günahkar olan insanın saf ve temiz bir varlık olarak addettirilmesi Rönesans'ın en büyük devrimlerinden birini oluşturmuştur. Bu bağlamda kilisenin öğretilerinin hümanizmle birlikte çürütülmeye başlamış 


ve insanlara biçilen değer bu şekilde artmaya başlamıştır. 


Rönesans döneminde yeniden anlam değişikliği yaşayan hümanizm, en genel tanımıyla insan sorunu üzerine değinen, insanın dünya üzerindeki anlamını araştıran ve sorgulayan bir felsefi görüş haline gelmiştir. Modern olarak addettirilen insanın yeni hayat anlayışını ve arayışını ortaya koymasında hümanizmin katkısı büyük olmuştur. Rönesans ile birlikte Avrupa'nın çeşitli bölgelerine yaşanan aydınlanma, beraberinde hümanizmin de popülaritesini getirmiş, birey kavramı gelişmiş ve insanlar yetkin bir varlık haline dönüşmüşlerdir. Bu şekilde Rönesans, insanın kendi benliğini ortaya koyabildiği ve farklı insan tiplerinin yetişebildiği bir 


dönem olmuştur. 


“Tanrı gibi olmayı veya sonsuzluğa ulaşmayı veya cennet ve cehennemi kucaklamayı düşünmüyorum. 
İnsanların sahip olduğu güzellikler bana yeter. İçimi rahatlatan şeylerin hepsi bunlar. Fani (ben), fani 


nimetleri ister.” 


Antik Çağ'dan Rönesans dönemine kadar farklı tanımlamalara ve tartışmalara konu olan hümanizm, tarih yazımına olan etkisini Aydınlanma sürecinde ve sonrasında da 


göstermiştir. İnsanın evrenin merkezine konduğu, dinin normatif gücünün yıkıldığı, pozitif 


3 Aylin Kılıç Cepdibi, “Ortaçağ'dan Rönesans”a: Hümanizm ve Batı Felsefe Geleneği Açısından 
Değerlendirilmesi”, Felsefi Düşün Dergisi, 10, (2017), s. 7 

4 Alev Alatlı, Batıya Yön Veren Metinler, Cilt 2: Rönesans/Protestan Reformu/Erken Modern Dönem/Bilim Çağı, 
İstanbul: Alfa Yayıncılık, 2014, s. 428. 


bilimlerin yükseldiği bu dönemde tarih, insan duyu ve gözlemlerinin geçerliliğini kabul etmiştir. Tarih, ilahi bir gücün hareket ettiriciliğinden doğan ve bu yörüngede gerçekleşen olayları siyasi bağlamdaki tekrarından sıyrılmış, insanı ve insana ait olan her şeyi konu edinmiştir. Tarihin malzemesinin değişmesi, ele aldığı kaynakların da yeniden düzenlenmesine neden olmuştur. Tarih, farklı disiplinlerle birlikte yorumlanmış, ilerlemeci ve bütüncül 


yaklaşımlarla yazılmıştır. 


“Çünkü tarih sadece hareket halinde bir bilim değildir. Aynı zamanda, insan zihnini konu alan diğer tüm bilimler gibi bilgi alanına geç giren tarih de çocukluk evresindedir. Daha doğru deyişle, uzun süre kurmacalarla doldurulmuş, daha da uzun bir süre doğrudan anlaşılabilir olaylara bağlı kalmış, rüşeym halindeki bir anlatı biçimi olarak yaşlı ama akılcı bir analiz girişimi olarak henüz çok gençtir. Nihayet yüzeydeki olayların altına nüfuz etmeye, efsanelerin ve retoriğin baş döndürücü cazibesinin ardından, bugün de geniş bilgi rutininin ve sağduyu kılığına girmiş ampirizmin daha da tehlikeli zehirlerini de 


reddetmeye uğraşmaktadır.” 


Tarihin geleneksel anlatısına son vermeyi amaçlayan Annales Okulu, tarih yazımının bilimsel bir tavırla ele alınması gerektiğini düşünmüştür. Annales tarihçilerine göre bu bilim geçmişte yaşanan olayları dönemin tabiatına uygun olarak değerlendirerek insan, devlet, toplum vd. organizmaların analizini yapabilmelidir. Onlar bunu yaparken tarihe sorun odaklı bir şekilde yaklaşmış, sosyoloji, coğrafya, ekonomi gibi bilimleri bir araya getirerek bir çıkarımda bulunmuşlardır. Bu bağlamda tarihçinin esas vazifesi geçmişi bütün dinamiklerle 


değerlendirerek ortaya koymaktır. 


Genel hatlarıyla değerlendirilen hümanizm ve tarih yazımı konusu bu çalışmada karşılaştırmalı biçimde ele alınmış, her dönem kendi içerisinde barındırdığı siyasi ve sosyal 


koşullarla çözümlenmiştir. 


5 Marc Bloch, Tarih Savunucusu veya Tarihçilik Mesleği, çev., Ali Berktay İstanbul: İletişim Yayınları, 2013, s. 
56. 


BİRİNCİ BÖLÜM 
1. HÜMANİZMİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE DOĞUŞU 


1.1. HÜMANİZMİN ETİMOLOJİSİ 


Hümanizm, insanlık tarihi boyunca gerek felsefi gerekse tarihi açıdan çeşitli düşünsel yorumlamalara tabi tutulmuş ve her çağda farklı kimliklere büründürülerek içinde bulunduğu dönemin koşullarına uygun bir ideoloji haline getirilmiştir. Modern çağ insanının dahi bulanık tefekkürleri neticesinde bir çıkarımda bulunmaya ve dahi aydınlatmaya çalıştığı bu yaklaşımın ilk defa Cicero (MÖ106- MÖ 43) tarafından MÖ 100”lü yıllarda “humanitas” kavramı olarak ortaya atıldığı bilinmektedir. Latince kökenli olan bu kavram “humanismus” yani insan anlamına gelen homo sözcüğünden türemiş ve “humanus” şeklini almıştır.9 Human kelimesine —ismus ekinin takılmasıyla ortaya çıkan bu kavram, Latinceden Türkçeye “insani” veya 


“insancıl” olarak geçmiştir.” 


Human kelimesine —ismus ekinin getirilme suretiyle yeni bir anlam kazanan “humanismus” kavramının ortaya atıldığı tarih 19. yüzyılın başlarına dayanmaktadır. Alman teolog Friedrich Immanuel Niethammer (1766-1848), “Der Streit des Philanthropinismus und Humanismus” (İnsansevercilik ve İnsancılık Çatışması) isimli kitabında “humanismus” kavramını ilk kez dile getirmesinin yanı sıra eğitimde insanın ve onun ürünlerinin yer almasının gerektiğinden bahsetmesi sebebiyle önem arz etmektedir. Almanya'nın kültür ortamında şekillenen “humanismus” kavramı aynı yüzyılın sonlarına doğru George Voigt (1827-1921) tarafından da açıklamaya kavuşturulmuş ve insancılık ile Rönesans arasında doğrudan değer 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ilişkisinin olduğu saptanmıştır.” Öte yandan 19. yüzyılda ortaya atılan “humanismus” 


kavramının karşıladığı anlama tekabül eden bir başka kavram 15. yüzyıla ait Latince bir 


belgede keşfedilmiştir: “Umanista”. 


6 Boğos Zekiyan, Hümanizm (İnsancılık), Düşünsel İçlem ve Tarihi Kökenler, İstanbul: İnkılap Kitapevi, 2005, 
s. 38. 

7 Zekiyan, a.g.e, s. 35. 

8 Zekiyan, a.g.e, s 36. 


“Umanista” kavramına, Rönesans döneminde kaleme alınmış olan Latince kaynaklarda rastlanmaktadır. İnsancılık anlamını taşıyan bu kavramın kullanımı 15. yüzyılın son çeyreğine dayanmaktadır.? Bu yüzyıl itibariyle Antik Yunan ve Roma eserlerine olan ilginin artmasının yanı sıra bu eserlerin çevrilmesine yönelik yapılan hamleler bu işle meşgul olan kişilerin “umanista” olarak anılmasına neden olmuştur. Bilgili ve ahlaklı anlamı taşıyan “umanista” İtalyan üniversitelerinde bu alanda araştırmalarda bulunan akademisyenler için de kullanılmıştır."” 19. yüzyılda ‘humanismus’ kavramının akademide yer edinmeye başlaması ve 


popülerliğinin artmasıyla birlikte “umanista” kavramının kullanımı azalmıştır. 


“Humanismus” ve “umanista” kavramlarına göre çok daha eski bir tarihe dayanan ‘humanitas’? MÖ 100”lü yıllarda Cicero tarafından ortaya atılmıştır. Human kelimesine —itas ekinin getirilmesiyle oluşan bu terimin görüldüğü ilk yer Rhetorica ad Herennium (Herennium’a Belagat Yazıları) isimli Latince belgedir."" Cicero”nun yorumlamasıyla bir ülkü haline dönüşen “humanitas” Rönesans aydınlarının Antik Yunan ve Roma dönemlerinin eserlerini inceleme çalışmalarına verilen isim olarak da bilinmektedir. Cicero”dan sonra Julius Caesar (MÖ 100- MÖ 44), Aulus Cornelius Celsus (MÖ 25- MS 50) ve Cornelius Nepos (MÖ 


110- MO 25) ‘humanitas’ kavramını insan ve insana özgü olan şeyler olarak kullanmışlardır.!? 


‘Humanitas’ kavramı “umanista”, ve ‘humanismus’ terimlerinden farklı olarak Cicero”nun yorumlamasıyla öğreti halinden sıyrılarak bir ideoloji haline gelmiştir. Örneğin, Martin Heidegger “humanitas” kavramının “humanus”tan (insanca) hareketle ortaya çıktığını ve Cicero”ya benzer bir tavırla insanın özünü sürdürmesi gerektiğini dile getirmiştir." 
Cicero'nun sonraki nesillere miras bıraktığı bu anlayış, günümüze ulaşan Antik Yunan ve Roma derlemelerinde bulunan referansların çok büyük bir kısmının “humanitas” ülküsü ile 


bağdaştırılarak aktarılmasını sağlamıştır. 


Türkçeye karşılığı insaniyet olarak geçen diğer bir kavram ise “humanite” olmuştur. 
“Humanite” Antik Çağ'da Yunan beşeri bilimlerinin öğretilmesine verilen isimken, günümüzde 


kişinin insan olarak anılmasına sebep olan maddelerin bütünü olarak bilinmektedir. Bu 


? George Henrik Von Wright, “What is Humanism? ”, Kansas: University of Kansas Department of Philosophy, 1977, s. 5. 

10 Tacob Burekhardt, İtalya”da Rönesans Kültürü, çev., Bekir S. Baykal, Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 1974, s. 
216. 

11:Zekiyan, a.g.e, s. 37. 

12 Rabia Kocaman, “Batı”da Hümanizmin Doğuşu" Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 1988, s. 4. 

5 Martin Heidegger, Hümanizm Üzerine, çev., Yusuf Örnek, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 2013, 
s. 11. 


maddeler insanın özünü oluşturur.'* Öz, tarihin yazılmasını ve şekillenmesini sağlayan önemli unsurlardan biridir. Nitekim tarihi insan, insanı ise özü oluşturur. Alman filozof Johann Gottfried von Herder'e (1744-1803) göre “humanite” insanın doğasında bulunan özün kendisidir. Kolektif bir yaşamın ürünü olarak vücut alan “humanite” bu maneviyatın en önemli ölçüsüdür. Hakeza dil veya kültür gibi insanın yarattığı ve bir parçası olduğu “humanite”, yine bir insan öğretisi olarak zamanla modern eğitimin başrolü haline gelmiştir. Herder”e göre hümanizm, insan doğasının yüksek bir amaç uğruna yaratıldığını açıklayan ve tarihin evrensel 


yasalarının örtüştüğü doğa kanunlarının izahını mümkün kılan bir öğretidir. Herder için, 


“İnsanda, humanitenin üstüne konulabilecek daha yüksek hiçbir amaç yoktur.”!> Ona göre insan, tarihin yaratılması adına yaratılan ve bunu bir süreç halinde oluşturan bir varlıktır. Kendinin yaratıcısı olan insan, geçmişe dönüp bakabileceği tarihi de kendisi yaratır. Bu süreç insanın 


kendi alanını yarattığı ve özgürlüğünü elde ettiği örneklerle doludur.” 


Anglosaksonlar için “humanite” matematik, fizik ve kimya gibi sayısal alanların dışında kalan beşeri bilimlere verilen isim olmuştur./” Anglosaksonlar “humanite” içinde bulunan disiplinler aracılığıyla, insanın ve insani değerlerin başta eğitim yoluyla bir öğreti olarak sunulmasını hedeflemiştir. Anglosaksonlara göre temelinde insanın yer aldığı bu disiplinlerin, felsefenin ve dinin ölçülerinden bağımsız bir şekilde aktarılması “humanite”nin değerlerini 


koruyabilmek için önemli olmuştur. !8 


“Humanitarisme” hümanizmden farklı olarak bir ahlak anlayışı öğretisi olmakla beraber zamanla ivme kazanan görüşlerden biri olmuştur. Bilhassa günümüzde hala birçok davanın dayanaklarından biri olan “humanitarisme”nin temeli Irving Babbit’e (1865-1933) göre modern 


politika, demokrasi, özgürlük ve J.J. Rousseau" dan (1712-1778) kaynaklanır."” 


“Humanite” kavramının Aydınlanma Dönemi itibariyle Avrupa'da kazandığı popülerlik, insani hak ve özgürlüklerin sorgulanmasına neden olmuştur. Bu sorgulama insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağını ortaya çıkarma amacını taşımıştır. Rousseau insanlar 


arasındaki eşitsizliğin kaynağını genel itibariyle doğal ve doğal olmayanlar olarak ikiye ayırır. 


4 Macit Gökberk, Kant ile Herder'in Tarih Anlayışları, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Yayınları, 1948, s. 109. 

5 Johann Gottfried Herder, İnsanlık Tarihi Felsefesi Üzerine Düşünceler, çev., Özlem Doğan, Ankara: Doğu Batı 
Yayınları, 2006, s. 24. 

6 Herder, a.g.e, s. 30. 

7 Kocaman, a.g.t, s. 5. 

8 Kocaman, a.g.t, s.5. 

? Cemil Meriç, Kırk Ambar /, İstanbul: İletişim Yayınları, 1998, s. 102. 
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Ona göre doğada hayvanları güdüleyen ilkeler aynı şekilde insanları da güdüler. Bu ilkeler korunma ve acımadır. İnsan doğal durumda mutludur, iyiliğe ve kötülüğe ihtiyaç duymaz. 
Ancak insanı hayvandan ayıran mükemmelleşme iç güdüsü zaman içerisinde insanlar arasındaki eşitsizliğin de kaynağını yaratmıştır. 18. yüzyılda zengin insanların malını ve mülkünü koruyabilmek adına inşa etmek istediği devleti, toplum adına yapılan bir sözleşme 


vasıtasıyla gündeme getirdiği görülmüştür. 


“Zenginler, kendi paylarına hükmetmek zevkini tadar tatmaz, başka bütün zevkleri küçük görmeye başladılar; eski kölelerini kullanarak yeni kölelere boyun eğdirirken, komşularını kullaştırmaktan başka 


bir şey düşünmez olurlar. İnsan etini bir defa tadınca başka bütün yiyecekleri hırçınlıkla geri çeviren, 


sadece insanı yutmak isteyen aç kurtlar gibiydiler.” 


J.J. Rousseau’ya göre bir araya gelip bir toplum oluşturan insanın zihni gelişmiş ve aklı oluşmuştur. Ona göre toplumsallaşma insanın “öz sevgi” olarak tanımladığı bir ilkeyi de ortaya 


çıkarmıştır. 


J.J. Rousseau”ya göre mülkiyet kavramının oluşmasıyla birlikte süreç başlamıştır. 
Gelişen bu sürecin sonucu olarak insan toplumları daha karmaşık bir hal almaya başlamış ve özel mülkiyet, emek, iş ayrımı gibi konular insanlar arasında paylaştırılmıştır. Yoksulların sömürülmesine, zenginlerin ise güçlenmesini sağlayan bu sistem, toplumun huzurunu bozmaya ve düzenini yıkmaya neden olmuştur. Ona göre toplum içindeki huzuru ve düzeni sağlamakla 


sorumlu olan devlet yasa yoluyla bunu garanti altına almalıdır. 
1.2. HÜMANİZMİN DOĞUŞU 


İnsan, doğa, evren ve metafizik Antik Çağ düşünürlerinin varoluşsal sancı ve kaygıyla büyük düşünsel harp yaşadıkları felsefi düşünceler olmuştur. İnsanın yaradılışını ve dünya üzerindeki misyonunu ahlak ve değer ölçüsüyle tanımlayan düşünürler, bu ölçüler çerçevesinde insanın kendi özünü bulmasını hedeflemiştir. Çıkılan bu keşif, insanın kendi benliğini bulmasına ve ilahi gücün sınırlarının sorgulamasına neden olmuştur. "İnsan her şeyin, varolan şeylerin varolduklarının ve varolmayan şeylerin varolmadıklarının, ölçüsüdür" diyen düşünür Protagoras (MÖ 481-411) gibi olan diğer Antik Çağ Sofistleri de Tanrı'nın yeterliliğini ve 


varlığını sorgulamıştır: 


20 Jean-Jacques Rousseau, İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı, çev., R. Nuri İleri, İstanbul: Say Yayınları, 
2001, s. 138. 


“Tanrılara tapınmadan özgür insan ile köleler, Helenler ve barbarlar arasındaki farklılıklara kadar bütün bu nizamlar ve müesseselerin kaynağı doğa (...) ve dolayısıyla kutsal olup karşı gelinmez midir, yoksa 


âdetin (...) husule getirdiği dolayısıyla değişme ve inkişafa tabi şeyler midir?””" 


İnsan merkezciliği temel alan Antik Çağ düşünürleri, gerçekliği ispatlanamayan bir varlık üzerinden insan yaşamının ve etiğinin şekillendirilmesini eleştirmiştir. Tanrı'nın varlığına kuşkucu bir tavırla yaklaşan Sofistler bu ihtimalin doğru olması koşulunda dahi, insanın değerinden bir şey kaybetmeyeceğini ve kutsiyetinin onun fıtratında bulunduğunu savunmuştur. Protagoras Tanrı'nın evrensel bir gerçekliğin ve ispatının mümkün olmadığını birçok defa dile getirmiştir: “Tanrılarla ilgili olarak, onların ne var olduklarını ne de var olmadıklarını bilebilirim, çünkü (bu konudaki) bilgi için, konunun karanlıklığı ve insan yaşamının kısalığı gibi birçok engel vardır.””” Bu nedenle sofistler evrendeki en değerli varlık olan insanın kendi kendisinin ölçüsü olması gerektiğini dile getirmiştir. Nitekim bu ölçü 


metafiziğin en güçlü dayanaklarından birini oluşturmuştur. 


Protagoras'a göre Tanrı'nın ve kozmosun varlığına dair oluşan spekülasyonların yarattığı kavgalar anlamsızdır. Gerçeğin ancak bir kanıtla, bilinebilir hale geçeceğini savunan Protagoras'a göre inanç öznel bir duygudur. Bu durum Protagoras'ın dikkatini yeryüzündeki en değerli varlık olarak gördüğü insana ve insani değerlere çevirmesine neden olmuştur. 
Protagoras, bir şeyin doğuştan iyi olduğunun imkânsızlığını savunmuştur. Bu durumun değer yargısı ise içinde olan dönemin ve toplumun algısına ve şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. 
Ancak insanın doğasında da iyilik yapmak vardır. Bu ahlaki değerler insanın yaradılışındaki 


yücelikten gelmektedir. 


“O halde ister istemez şu sonuca ulaşacağız. İnsanlar kötü bir şeyi bilerek yapmazlar, doğamız gereği iyi şeyleri kötü şeylerden daha üstün görürüz. Yine iki kötü şey arasında bir seçim de yapmamız 


gerekse, herkes daha az kötü olanı seçer.” 


Platon (MÖ 428/427- 378/34) tıpkı Cicero gibi ideal devletin ve bireyin oluştuğu bir ütopyanın resmini çizmiştir. Platon'un devlet tanımı içerisinde halkın önemli bir konumu olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bu halk alelade bir halde bir arada yaşayan topluluktan ziyade, belli bir amacı ve ülküsü doğrultusunda bir arada bulunan yetkin vatandaşların 


oluşturduğu gruptur. Platon, birbirleriyle uyum içerisinde yaşayan ve devlet için yararlı olan 


21 Eduard Zeller, Grek Felsefesi Tarihi, çev., Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları, 2008, s. 110. 
> Lazslo Versenyi, Sokratik Hümanizm, çev., Ahmet Cevizci, İstanbul: Sentez Yayıncılık, 2007, s. 11. 
23 Platon, Protagoras, çev., Furkan Akderin, İstanbul: Say Yayınları, 2017, 85. 
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bu kitlenin devletin kendisini oluşturduğunu düşünür. Ona göre insanların devlete karşı getirmesi gereken yükümlülüklerini sorunsuz bir biçimde yerine getirmesi toplumdaki düzeni ve huzuru sağlar. Bu toplum, kadın erken eşitsizliği olmaksızın her bireyin sorumluluğunu 


üstlendiği ve kendi doğasına göre branşlara ayrıldığı bir düzenden oluşur.” 


Hümanizmin Antik Çağ”daki en önemli isimlerinden olan Cicero, esasen Stoacı doğal hukuk felsefesinden ve anlayışından doğrudan etkilenmiştir. Stoacı doğal hukuk felsefesini Roma dünyasında uygulamaya çalışan Cicero'ya göre doğal yasalar değiştirilmeye açıktır ancak kısıtlanması mümkün değildir. Aklın evreni yöneten temel ilke olduğunu düşünen Cicero, evrenin yasalarını yapan ilkelerin de aklın ürünü olduğunu iddia etmiştir. Cicero”ya göre akıl hem Tanrı”da hem de insanda bulunduğu için insan, güzide bir varlıktır ve dolayısıyla bu ortak özellik yasaların da kaynağını belirtmektedir.” Bu sebeple Cicero, doğal hukukun yazılı hukuktan üstün olduğunu ve Tanrısal bir buyruk niteliğinde oluştuğunu düşünmüştür. 
Ona göre insanlar ancak doğal hukuka bağlı oldukları müddetçe mutlu olabilir. Çünkü Cicero, yasanın doğasını insanın doğasında aranması gerektiğini düşünmüştür. Cicero, sonsuz yasaların amacının insan yaşamındaki düzensizliği ortadan kaldırmak olduğunu savunmuştur. 
Diğer yasalar, insan hürriyetini ve emniyetini sağlamakla yükümlüdür. Çeşitli yükümlülüğü bulunan yasaların özü, insanın mutluluğunu sağlamak ve ahlaki yönden gelişmiş olan bilge 


vatandaşlar yetiştirmektir.”” 


Antik Çağ filozofları evrendeki en değerli varlık olan insanın eğitilmesinin onun daha vasıflı bir hale gelmesini sağlayan en büyük hizmet olduğunu düşünmüşlerdir. Kuşkuculuk ve mutlak bilginin reddedilmesi üzerine oturtulmuş bu eğitim insanın, evreni ve doğayı us çerçevesinde değerlendirmesine neden olmuştur. Nitekim Sokrates'in (MÖ 470-399) “İnsanların kendilerini bilmeleri zorunludur, çünkü erdem bu bilgidir. Akıl dışında başka bir irade yoktur” şeklindeki ifadesi, insanın aklını kullanabildiği sürece bilgili ve erdemli olabileceğini göstermektedir.” Bu değerlendirmelerin yansıması olarak insan, sanatın ve 


düşünce gücünün merkezine geçmiştir.”” Bununla beraber erdemsiz bilginin derinliğinin 


Platon, Devlet, çev., Hakan Yelkenli, İstanbul: Mutena Yayınları, 2017, s. 172. 

25 Cicero, Yasalar Üzerine, çev. C. Cengiz Çevik, İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2022, s. 13. 

26 Cicero, a.g.e, s. 10. 

27 Cicero, a.g.e, s. 38. 

28 Didem G. Önal, “Çağlar Boyu Batı Dünyasında Hümanizma”, Panorama Dergisi, 18, (2015), s. 23 

2 Didem Demiralp, “Antik Dönemde Felsefe ve Sanat” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2006, s. 159. 


9 


bulunmadığını iddia eden Sokrates, insanın ancak bilgi ile yüceleceğini düşünmüştür.” 


Böylece insan, kendi düşünsel dünyasının öznesi olmuştur. 


Antik Çağ insanının edilginlik döngüsünü kırıp ahlaki ve zihni açıdan kendisini geliştirmesini sağlayan hümanizm, ilk kez Cicero tarafından MÖ 80'li yıllarda ortaya atılmıştır.! Cicero”ya göre hümanizm, bir insan ülküsünü oluşturmaktadır. Onun bu tanımında insanın nitelikli hale gelmesine ve bireyin kendisini insan olarak nasıl yüceltebileceğine yönelik dinamizmle yüklü olduğu görünmektedir.” Nitekim bu özelliğiyle Cicero insan olmanın inceliklerine vurgu yapan ilk isimlerden olmuştur. O, insanın kendi özüne inmesi 


gerektiğini çünkü bu özün insanın doğasını yansıttığını söylemiştir. 


Cicero'nun hümanizm tanımlamasında geçen insan ülküsü, insana biçilmiş olan değerler olarak bilinmekle birlike şu özellikleri içermektedir: Bilgi, kültür, ahlak ve ruh eğitimi, terbiye ve nezaket, kibarlık, ruh asaleti ve yüceliği, haysiyet, iyilik, iyi niyetlilik, özveri, adalet, eli açıklık, kadir bilirlik, arkadaş ruhlu olmak, şen ve neşeli olmak, şakacı ve nükteci olmak, ölçülü olmak, zevk sahibi olmak.*? Bununla birlikte Cicero, ancak kendi özünü bulmayı 


başarmış ve ahlaki açıdan yücelmiş olan insanların değerli olduğunu ifade etmiştir: 


“Yine sanki doğa tarafından iki kişilikle donatılmış olduğumuzu anlamak zorundayız: Bunlardan ilki tüm insanlarda ortak olup, herkeste bir akıl ve bizi vahşi hayvanlar karşısında üstün kılan bir yücelik 


bulunduğu gerçeğine dayanır. Ahlaken doğru ve uygun olan her şey bu kişilikten kaynaklanır...” 


Kendisinden 1500 yıl sonra yaşayan diğer hümanistlerin de düşündüğü gibi Cicero, insanı değerli bir varlık olarak görmesine karşın ahlaksız olan ve ahlak hakkında hiç düşünmeyen insanların hayvanlardan farkı kalmadığını hatta hayvanların onlardan daha üstün bir varlık 


haline geldiğini ifade etmiştir. 


Cicero'nun hümanizminin temelinde Roma halkının gelişimi ve güçlenişi yatmaktadır. 
O, Roma İmparatorluğu”nun başına geçecek kişinin Platon'un (MÖ427-347) da idealinde olan 


filozof bir kral olması gerektiğini düşünmüştür.” Cicero”ya göre bu kral Roma'nın kötü giden 


30 Platon, Diyaloglar, çev., Naci Soykan, İstanbul: Remzi Kitapevi, 2009, s. 300-325. 

3! Nurhayat Çalışkan Akçetin, “"İnsancı" Olmak ya da "İnsan" Olmak: Hümanizm'e Eleştirel Bir Bakış”, Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 8(2), 2018, s. 695. 

32 Zekiyan, a.g.e, s. 38. 

33 Zekiyan, a.g.e, s. 38. 

34 Cicero, Yükümlülükler Üzerine, çev., Cengiz Çevik, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2022. s. 47-48. 

35 Çiğdem Dürüşken, İlkçağ Klasik Dönem Felsefesi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Uzaktan Öğretim Ders Kitabı, 
2019, s. 212. 
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günlerine son verip, hümanist bir eğitimle kendisi gibi yetişmiş bireylerin oluşumuna destek vermelidir. Cicero'ya göre Roma'nın güçlü bir devlet olabilmesi için başında ideal bir yöneticinin bulunması gerekmektedir ki bu da ancak hümanist eğitimle mümkün olabilir. Bu hümanist eğitimin temeli, insanın Tanrı ile ortak özelliği olan akıldan oluşur. Akıl ve düşünce insan dışındaki tüm varlıklardan yoksundur ki bu nedenle Tanrı'nın yasaları devletin kurallarını 


oluşturmalıdır.” 


Cicero, dönemin sosyal ve siyasal şartları göz önünde bulundurulduğunda bir ihtiyaç ve gereklilik haline geldiğini düşündüğü yeni eğitim modelinin temeline koyduğu hümanizm ilkeleriyle esas amacı, kültürlerüstü ve hakiki bilginin peşinde koşan bir insan yetiştirmek 


37 


olmuştur.”” Onun “Hepimize insan deniyor, ancak sadece insani bilimler aracılığıyla 


”3 ifadesinden de hümanist sisteme biçtiği paye ortaya 


uygarlaşmış olanlarımız insandır çıkmaktadır. Cicero'nun sözünü ettiği eğitim modelinin tasarısı olarak insan, şu özelliklere 


sahip olmalıdır: 


1. Özgür sanatlarda eğitim-öğretim, kültür. 

2. İnsana, insan olmaya, insanın duygularına ve eğilimlerine derin saygı. 

3. İnsanın salt insan olmakla, önce kendisine, sonra karşısındakine duyması gereken sorumluluk, kibarlık, nezaket; insan severlik, yardımseverlik, şefkat. 


4. İnsana yakışan düşünsel terbiye, kültür, davranışlarda ve dilde zarafet, sadelik. 


5. İncelik, zariflik, saflık, içtenlik ve samimiyet.” 


Hümanist eğitimin temelinde her insanın farklı olduğu ve bu farklılığın tümdengelim eğitim modeliyle sürdürülemeyeceği anlayışı yatmaktadır. Cicero, ideal bireyin yetişmesi için gerekli olan öğretim ve ahlak tarzının ancak insan doğasına uygun bir eğitim sistemiyle mümkün kılınacağını düşünmüştür. Bu eğitim modelinin en önemli ilkesi, bütün beşeri bilimlerin ` birbirleriyle bağlantısının bulunduğu hipotezinden hareketle öğrenim 


sağlamasıdır.“ Vitruvius (MÖ 80-15) bunu şöyle açıklar: 


36 Cicero, a.g.e, s. 13-14. 

37 Dürüşken, a.g.e, s. 213. 
38 Dürüşken, a.g.e, s. 213. 
39 Dürüşken, a.g.e, s. 214. 
40 Dürüşken, a.g.e, s. 215. 
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“... evrensel bilgi (enkyklios disciplina), tıpkı insan bedeninin değişik azalardan oluşması gibi, özel bilgi dallarının bir araya gelmesinden oluşur; ilk gençlik yıllarından başlayarak farklı bilgi dallarıyla 


eğitilen kişi, bunların hepsinde aynı temel taşların olduğunu ve bilgi dallarının karşılıklı olarak birbirini 


tamamladığını anlar ve bu yüzden her şeyi daha rahat kavrar.” 


Din, hümanist eğitim modelinde yer almayan bir disiplin olmuştur. Bunun sebebi hümanist eğitim modelinin düşünsel varlıkların ispatını yapamamasından kaynaklanmıştır. 
Hümanist eğitim modelinde şüpheci yaklaşım vardır ancak, doğaüstü bir varlığın gerçekliği ispatlanmadığı için şaibelidir. Şaibe ise sebep-sonuç ilişkisinin ve kesinliğin bulunduğu 


hümanist eğitim modelinin öğretisine ters düşmektedir. 


Hümanist eğitim esasen doğa ile insan arasında dengeli bir bağ kurmayı ve bu iki töz arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedeflemiştir. Bunun dışında kalan hedefler şu şekilde 


sıralanabilir: 


1. Kişisel yönlendirme ve Bağımsızlığı teşvik. 

2. Ne öğrenilmesi gerektiğini seçme sorumluluğunun verilmesi. 
3. Yaratıcılığın geliştirilmesi. 

4. Şüphecilik. 

5. Sanatsallık. Sanatsal bir yön.” 


Hümanist öğretim modelinin insan profilinde dikkat çeken ölçülerden biri, bilimsel içeriklerin öğretisi kadar yaratılıştan gelen insani değer ve özelliklerin de öğretisine önem verilmesidir. Bu nedenle hümanist eğitim modeli, şu disiplinleri içermiştir: hukuk, tarih, felsefe ve retorik.” İnsanın aklını kullanabilen diğer tüm canlılardan farkını oluşturan özelliklerin eğitimine ve geliştirilmesine dikkat çeken Cicero, bilhassa hitabet sanatına büyük önem 


vermiştir: 


“Bize bolca konu ve dilsel malzeme sağlayan filozofa hatip demek isteyenlere seve seve izin veriyorum; konuşma yetisiyle birleşmiş bir felsefe bilgisine sahip olduğunu söylediğim hatibe felsefeci denmesine de karşı çıkmıyorum. Tabii bu adların, konusuna hâkim olduğu hâlde bildiğini dile getirip açıklayamayan ya da konuşma gücünden yoksun olmadığı hâlde, yani sözcüklerle hiçbir sorunu 


olmadığı hâlde bunları kullanacak bilgisi bulunmayan kişilere verilmemesi koşuluyla. Ben ikisinden 


41 Vitruvius, De Architectura, 1.1.12.”den aktaran Dürüşken, İlkçağ Klasik Dönem Felsefesi, s. 215. 
42 İsmet Şahin, “Hümanizm ve Eğitim”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(11), (2005), s. 51. 
43 Dürüşken, a.g.e, s. 215. 
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birini seçmek zorunda kalsaydım, hiç şüphesiz geveze bir aptal olmaktansa, bilge olup konuşmamayı yeğlerdim. Ancak bana bunların hangisinin en yetkin olduğu sorulacak olsa, yanıt olarak ideal bir hatip derim. Böyle bir adam aynı zamanda bir de felsefeci olursa, o zaman söylenecek söz kalmaz. Ama iki disiplini ayrı kefelere koymak gerekirse, diyeceğim o ki, felsefe bilgisi her zaman konuşma yetisini içermez, oysa ideal bir hatip tüm felsefe bilgisine sahiptir. (...) Felsefeciler hitabet eğitimini 


küçümseseler bile, bana göre hitabetin onların sanatına (felsefeye) katkı sağlamadaki üstünlüğü 


tartışılmaz.” 


Hümanist eğitimde hukuk bilgisi toplum içerisinde yaşayan bireyin kendi haklarını savunabilmesi ve sosyal hayatın birçok bölümüne eklemlenmiş olan eşitsizliğin önüne 


geçebilmesi adına öğrenmesi gereken disiplinler arasında yer almıştır. 


Cicero'nun hayal ettiği insan profili, adaletin ve hakkın Tanrı'nın tekelinde olan bir kozmosun içinde bulunduğunu düşünür. Tanrı'nın bulunduğu ve kendi kurallarının hakim olduğu bir evren düzeni Cicero'nun ideal devlet anlayışını yansıtır. Cicero'nun formülüne göre devlet düzeni içerisinde hümanist eğitimi formal bir biçimde gören insan Roma'nın yükselişini sağlayacaktır. Açıktır ki, Cicero hümanizme pragmatik bir bakış açısıyla yaklaşmış ve bu 


ideoloji ile hayalindeki ütopyayı hümanizmle açıklamıştır. 


Hümanizm, bilhassa “ideal insan, ideal devlet” arayışlarının yoğunlaştığı ve bu paradigmalar üzerinden dönemin yönetiminin ve sosyal platformlarının iyileştirilmeye çalışıldığı bir kültür ortamı içerisinde ortaya çıkmıştır. Bu durum bir ideoloji olarak hümanizmin pragmatik bir tavır içerisinde dönemin eğitim felsefesi haline gelmesine neden 


olmuştur. 


1.3. HÜMANİZMİN TÜRLERİ 


İnsanlık tarihi açısından büyük bir öneme sahip olan hümanizmi Jacob Burckhardt, “dünyanın ve insanın keşfi” olarak ifade etmiştir.” Ona göre Orta Çağ'da ihtiyaçlar doğrultusunda gelişen fertler Rönesans”la birlikte sanat ve mimari açıdan üstün başarılara imza 


6 


atan “çok taraflı insan'a dönüşmüştür.“ Filolofinin geliştiği ve Antik Çağ eserlerinin 


çevrilmeye başlandığı Rönesans döneminde hümanizmin tenkidinin yapılması ve çok yönlü bir 


44 Dürüşken a.g.e, s. 215. 
45 Tony Davies, Hümanizm, çev., Emir Bozkırlı, Ankara: Elips Kitap, 2010, s. 10. 
46 Burckhardt, a.g.e, s. 194-195. 
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görüş haline gelmesi, farklı anlamlar taşımasına neden olmuştur. Nitekim ortaya çıktığı tarihten itibaren birçok kültür tarafından farklı açılımların getirildiği hümanizm, tanımında yaygın olan görüşün aksine insan sevgisinden ziyade, en genel ifadesiyle insanı en özel, en değerli ve en vasıflı varlık haline getirmeye çalışan öğreti anlamını taşımaktadır. Dolayısıyla her insanın farklı olduğuna ancak bütün bu farklılıkların özünde bir değer yattığına vurgu yapmaktadır. Bu açıdan hümanizmin Antik Çağ'dan itibaren hızla gelişmesi ve dünyanın her yerinde yayılması kendi içerisinde türevlerinin oluşmasına ve farklı yorumlamalara tabi 


tutulmasına neden olmuştur. 


1.3.1. Sanat Hümanizmi 


Hümanizmin ilk büyük yansımalarından biri sanat alanında görülmüştür. Antik Çağ, Rönesans ve ardından gelen Aydınlanma döneminde sanatı etkisi altına alan hümanizm, edebiyat, resim, heykel, müzik ve diğer sahalarda rehber görevi görerek yeni bir anlayış 


yaratmıştır. 


Hümanist sanatçıların en önemli özelliği eserlerini akılcı bakış açısı, estetik bir bütünlük içeren ve doğa dokunuşlarının bulunduğu zengin bir perspektifle tamamlamalarıdır. 
Hümanizmin entelektüellerinin oraya koydukları eşsiz eserler ve sınırsız zekânın ürünü olan bilimsel çalışmalar sadece kendi dönemlerine değil, sonraki yüzyıllara da damgasını vurmuştur. Antik Çağ'da büyük bir çıkış yapıp daha sonra Ortaçağ'ın kısıtlı olanakları ve din hegemonyası altında gelişme imkânı bulamayan sanat, Rönesans'ın özgürlük bayrağı altında sürdürülmüştür. Düşünce hayatında meydana gelen tüm yenilikler, hümanizmin ve diğer fikir akımlarının güçlenmesi Rönesans sanatı adı verilen kavramın ortaya çıkmasına neden olmuş ve bu sanatın ürünleri çok yönlü düşüncenin öncüsü olmuştur. Bilhassa Rönesans sanatının ekseninde gelişen özgür düşünce ortamı, insanın kendisini yeniden şekillendirmesini ve 


eğitmesini sağlamıştır. 


Antik Çağ'da meydana getirilen eserler, Rönesans'ın sanat anlayışına yeni bir soluk getirmiştir. Bu dönemde meydana gelen eserlerdeki estetik anlayışı, Rönesans”ta gelişen teknik ve yöntemlerle birleşerek dönemin sanatçılarına ilham kaynağı olmuştur. Örneğin doğa temalı çalışmalarını öne çıkan Leonardo da Vinci, (1452-1519) gözlemlerini bilhassa sabahın en erken saatlerinde veyahut güneşin batma süresince geçen gölge yoğunluklu zaman diliminde yapmıştır. Bu zaman dilimlerinin insanı kusursuz gösterdiğini düşünen Leonardo da Vinci, 


doğayı yalnızca sanata değil, bilimsel çalışmalarına da eklemlemeyi ihmal etmemiştir. 
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Leonardo yapmayı sıkça tercih ettiği resim aracılığıyla insan kişiliğini ve bilgisini aktarmıştır.“ 
Dolayısıyla dönemin klasikçi ve yenilikçi tavrı, taklitten sıyrılmış yeni eserlerin ortaya çıkmış, bu durum resmin ve heykelin tekdüzelikten sıyrılarak orijinal bir hal almasına neden 


olmuştur.” 


Sanat hümanizmi bilhassa Rönesans döneminden itibaren pragmatik bir hal almıştır. 
16. yüzyılın şaheserlerinde, dönemin iktidarı, ilahiyatı, normları ve düzeni nükteli bir dille inşa edilmiştir. Doğruluğun tek kaynağı olarak görülen ilahi kitabın yerini almaya başlayan bilimsel 


gelişmeler, sanatçının aracı haline gelmiştir. 


“Gerçekte, resim bir bilimdir ve doğanın çocuğu olarak, doğanın gerçek kızıdır. Söylediklerimi daha da iyi ifade etmek için, resmin kaynaklanmış olduğu bütün görünür şeylerin ondan doğduğu, doğanın küçük kızı diyeceğiz ona. Demek ki, haklı olarak, ona doğanın kız torunu ve bizzat Tanrı'nın akrabası diyebiliriz.” 

Sanatçı kimliği gibi bilim insanı kimliğiyle de müthiş başarılara imza atmış olan Rönesans dönemi hümanist sanatçılarının yalnızca bilim insanı veya sanatçı olarak addedilmesi yanlış olur. Zira her iki yönü de birbirinden baskın olan bu insanların sanata da bilime de pragmatik ve bütünleyici bir anlayışla yaklaşmıştır. Dolayısıyla bu dönemde sanatçının sanatını icra ederken bilim insanının ilgi duyduğu alanlara ilgi duyması mümkündür ve eserinde bilim adına çalışma yapması gayet olağandır. Zira bir sanatçıyı ve bilim insanını birbirinden ayıran temel 


faktör neyle ilgilendikleri değil, nasıl ilgilendikleridir.”” 


1.3.2. Siyasal Hümanizm 


Siyasal hümanizmin ilk ilkesi insanın doğadaki varlığının kabul edilmesi ve doğayı insanın yaşayabileceği bir ortam haline gelmesini sağlamaktır. Hümanistler insanın özgün ve özgür bir varlık olmasının onun kolektif bir yaşamın parçası olduğu gerçeğini değiştirmediğini düşünmüşlerdir. Bu durum ideal devletin, yönetim anlayışının, yönetim şeklinin ve başında 


bulunan insanın özelliklerinin tartışılmasına neden olmuştur. Buna göre devletin başına 


47 Muhsin Kekik, “Rönesans Dönemi Sanatçılarından Leonardo Da Vinci'nin Kullandığı Teknik ve Yöntemler”, 
Yüksek Lisans Tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, 2019, s. 14. 

48 Burckhardt, a.g.e, s. 358. 

49 Leonardo da Vinci, Leonardo'nun Defterleri, çev., Turhan Ilgaz ve Hakan Yılmaz, İstanbul: Hil Yayınları, 
1992, s. 23. 

50 Ken Robinson, Yaratıcılık Aklın Sınırlarını Aşmak, çev., Nihal Geyran Koldaş, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2008, 
s. 169-170. 
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geçecek olan kişinin hümanist bir eğitimden geçmesi ve kendi insanını daha vasıflı bir hale 


getirmeye uğraşacak kişiler arasından seçilmesi uygun görülmüştür. 


Hümanizmin ilkelerine en uygun gelen yönetim şekli demokrasidir. Demokrasi bireyin kendi hak ve hürriyetini savunabildiği ve bu savunmayı hukukun gücüyle sürdürebildiği bir sistemdir. Hümanizmin demokrasisi, eşitsizlik ve ayrımcılığın bulunmadığı, liyakatin ve adaletin hakim olduğu bir düzenin temsilcisi olmuştur. İnsanlara göre sınırlandırılan demokrasi anlayışının hümanizmde bir karşılığı yoktur.” Hümanizm demokrasisi genel itibariyle şu 


başlıkları içermektedir: 
a. Renk, ırk ayrımı; azınlık veya çoğunluk kavramları yoktur. 


b. Her yetişkinin uygun bir maaşı olan yararlı bir işe sahip olma hakkı vardır. 
Ekonomik O güvenlik ve fırsatın sağlanması gerekir. Mal sahibi olmada adil bir 


paylaşım sağlanmalıdır. 


c. Sosyal sınıflandırılmaların var olmadığı bir toplum olmalı ve her birey bir diğer 


bireyin değerini ve saygınlığını fark etmelidir. 


d. Her birey kültürel ve eğitim yaşamında olmak için eşit fırsatlara sahip olmalıdır. 


Bu nedenle de yeterli boş zamanı olmalı ve para kazanabilmelidir. 


e. Her birey ya da grup kendi dinini ya da felsefesini yaşama hakkına sahiptir. Dinde ve felsefi düşüncede baskı yoktur. 


f. Cinsiyetler arasında ayrım söz konusu değildir. Yasal, siyasal, ekonomik, eğitimsel 


veya ahlaki alanlarda kadın ve erkek eşittir. 


g. Uluslararası demokrasi olmalıdır. Her halk eşit ve özgür şartlarda yaşamalı ve bir 


diğerine müdahale etmemelidir. Hümanizm dünya barışını sağlamak amacındadır.” 


Hümanizm, bireyin toplum içerisindeki hak ve özgürlüklerini tanımlamak ve bu ilkeler doğrultusunda insanın ödevlerini belirlemek için siyasi uzantılara dahil olmuştur. Bahsi geçen bu siyasi uzantılar bireyin kendi değerlerinin hümanizmin düsturuyla gerçekleşmesini 


sağlamıştır. 


5 Gülcemal Güler, “Antik Çağ Hümanizmi ile Rönesans Hümanizminin Karşılaştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, 
Kırıkkale Üniversitesi, 2018, s. 19. 

> Lamont, Corliss, (1997) The Philosophy of Humanism, New York: Humanist Press, s. 292-298”den aktaran Gülcemal Güler, “Antik Çağ Hümanizmi ile Rönesans Hümanizminin Karşılaştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, s. 
19. 
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Hümanizm, insanların bir araya gelerek oluşturdukları toplum içerisindeki yaşam standartlarını daha kaliteli bir biçimde sürdürmeyi hedeflemiştir. Bireyin kendisini maddi ve manevi açıdan hedeflediği yüce amaca taşıma hizmeti sunan hümanizm bu sayede formal eğitimin mihenk taşı haline gelmiştir. Hümanizmin ilkeleri, insanın sosyal hayatında karşısına çıkabilecek olan eşitsizliğin hakim olduğu her yerde kendini ifade edip savunabildiği ölçüde farklılaşabileceğini temeli üzerine oturtulmuştur.” Bu durum, insanların adaletsizliğin olduğu 


her platformda kendisini savunabilmesinin öneminin ve değerinin anlamasını sağlamıştır. 
1.3.3. Bilimsel Hümanizm 


Eğitimin, sanatın ve siyasetin insanı değerli bir varlık haline getirmesi ve yüce amaçlarına hizmet etmesi, bilhassa 16. yüzyıldan itibaren bilimin ölçülerinden biri haline gelmiştir. Rönesans”la birlikte Antik Çağ'ın sanat ve bilim anlayışının yeniden gündeme gelmesi, din temelli bilgi biçiminin sarsılmasından kaynaklanmaktadır. Avusturyalı fizikçi Erwin Schrédinger’e (1887-1961) göre bu durum “din-bilim çatışması” fenomeninden kaynaklanmaktadır.”* Buna göre din, bilimin karşısında yetersiz kalmaya başlamış ve Modern Çağ'ın yeni tekniği olan “deney ve gözlem” ile bilgi kuramı somut ve kanıtlanabilir bir 


gerçeklikle temellendirilmiştir. 


11. yüzyıldan Rönesans'la birlikte başlayan aydınlanma dönemine kadar geçen süre boyunca yaşayan bilim insanlarının kaynak olarak ulaşabildikleri yalnızca iki araçları olmuştur ki bunlar İncil ve o güne kadar gelen bilim insanlarının geçmişte yaptıkları bilimsel çalışmalardır. Yüzyıllar boyunca sırrı çözülemeyen evren, doğa ve insan çalışmalarının din yerine pozitif bilimlerle açıklanmaya başlaması skolastik normların yıkılmasına ve aklın rolünün artmasına neden olmuştur. Üretici, yorumlayıcı ve sonuca varıcı olarak insan, bilimin 


öznesi haline gelmiştir. Aristoteles (MÖ 387 — MÖ 322) bu durumu şu şekilde ifade etmiştir: 


“İnsanı saymasak bütün öteki canlılar, imgeler aracılığıyla hatırlayarak yaşar. Onların deneysel bilgiden çok az bir pay almasına karşılık, sadece insan sanat [tekhne] ve akıl yürütme [logismos] düzlemine 


kadar yükselebilir. (.....) İnsanlar, bilim ile sanata deney aracılığıyla erişir. (.....) Deneyle kazanılmış bir 


> Gülcemal Güler, “Antik Çağ Hümanizmi ile Rönesans Hümanizminin Karşılaştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, s. 20. 

“ Emrah Alağaş, Erwin Schrodinger, “Doğa ve Yunanlar & Bilim Ve Hümanizm”, Din Felsefe Araştırmaları, 4(7), (2021), s. 121. 
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dizi kavramdan bir nesneler sınıfına ilişkin tümel bir yargı oluşturulduğunda [bütün benzer durumlara 


uygulanabilen) sanat ortaya çıkar.””” 


Bilimde doğan deney ve gözlem tekniği, yapılan çalışmalarda insan figürünün ölçüsünün artmasına neden olmuştur. İnsan ve hayvan vücudu üzerinde detaylı bir biçimde çizim yapılmış, bilim insanlarının uçmaya olan ilgisi dolayısıyla kuşlar hakkında detaylı araştırmalar sonucunda suni kanat çizim eskizleri ortaya çıkmıştır. Bilhassa insan anatomisine duyulan merakın artması, insan vücudunun kesilip kadavralarla incelemesinin yapılmasına”, 


kas ve damar çizimlerinin detaylı bir biçimde resmedilmesine neden olmuştur. Öte yandan bu 


çizimler modern anatominin temelini oluşturmuştur. 


Modem düşüncenin öncüsü olan Francis Bacon (1561-1626), Rönesans döneminden itibaren bilimsel bilginin kuramsal olarak katkıda bulunan bilim insanlarından olmuştur. Ona göre insanın elinde olan bir güç kaynağı olduğunu savunmuştur.” Bilgi doğaya egemen olmaktır. Ancak doğa bilinmezdir ve tahmin edilmesi zordur. Bacon, yöntemsiz bir bilginin sonuçsuz kalmaya mahkum olduğunu düşünmüştür. Bu nedenle daha önceleri kullanılan 


tümdengelim metodunu eleştirerek ussal temelli tümevarım yöntemini ortaya atmıştır. 


“Tasım, önermelerden, önermeler de kelimelerden ibarettir; kelimeler ise kavramlara işaret eder. Bu nedenle, eğer bütünün temelini oluşturan kavramlar karışık olarak ve şey'lerden dikkatsizce soyutlanmışlarsa üstyapıda bir sağlamlık yok demektir. Öyleyse bizim tek ümidimiz gerçek 


tümevarımdır.”” 


Tümevarımın esas amacı insanın da bir parçası olduğu doğayı anlayabilmektir. Bacon 


bunu mümkün kılmak için dört basamaklı bir aşamadan geçmek gerekir: 


e Bulunduğu şeylerin listesini çıkarmak. 
e Bulunmadığı şeylerin listesini çıkarmak. 
e Dereceli olarak bulunduğu şeylerin listesini çıkarmak. 


e Bulunmadığı şeylerin listesini çıkarmak.” 


55 Hüseyin Gazi Topdemir, “Rönesans Döneminde Bilim”, Bilim ve Teknik Dergisi, 548, (2013), s. 72. 

56 Preserved Smith, Rönesans ve Reform Çağı Bir Sosyal Arka Plan Çalışması, çev., Serpil Çağlayan, İstanbul: 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2020, s.152. 

57 Sara Çelik, Modem Felsefe I, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2018, s. 45. 

58 Francis Bacon, Novum Organum, çev., Sema Önal Akkaş, Ankara: Doruk Yayıncılık, 1999, s. 10. 

59 Bacon, a.g.e, s. 111-145. 
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İngiliz ampirizminin öncü isimlerinden olan Francis Bacon, Rönesans'la birlikte çevrilme hızı kazanan Klasik Çağ eserlerinin etkisiyle bilginin daha bilimsel bir metotla incelenmesi gerektiğini savunmuştur. İnsanların doğru bilgiye ulaşmasının en kolay yolunun bilimin dinden ayrılmasıyla beraber mümkün olacağını savunan Bacon, bu süreçte yapılan 


hataları “İdoller” olarak adlandırmıştır. 


Rönesans dönemiyle birlikte dönüşen “insan” figürünün akıl gücüyle doğayı anlayabileceğini savunan Bacon'ın düşünme ve bilim üzerine yaptığı yorumlar, deney ve gözlemin ortaya koyduğu somut kavramların öneminin artmasına neden olmuştur. Bilim, Rönesans döneminden itibaren insanlar tarafından doğa ile eşleştirilmiş ve gözlemlenebilir 


yeni yönelimler kazanmıştır. 


Klasik mantığın kurucusu olan Aristoteles”e göre öğrenmek sadece filozofların içinde 


bulunan bir istek değil, tüm insanların sonucunda haz alacağı bir eylemdir. 


“Bütün insanlar, doğal olarak bilmeyi arzular. Bunun kanıtı, duyularımızdan aldığımız zevktir. Çünkü onlar, özellikle de diğer bütün duyulardan fazla olarak görme duyusu, faydaları haricinde bizzat 


kendileri bakımından bize zevk verirler. Çünkü sadece eylemle ilgili olarak değil, aynı zamanda 


herhangi bir eylemde bulunmayacak olsak dahi görmeyi, neredeyse başka her şeye tercih ederiz”! 


Aristoteles duyular yoluyla algılanan her şeyin gerçeklikteki görünüş ve şekilleri nasılsa o biçimde kavrandığı düşünmüştür. Platon için ise ideal şekil önemlidir. Dolayısıyla Platon için duyu verileri şüpheliyken, Aristoteles için gerçeklik ifade eder. Aristoteles'in bu noktada bilime biçtiği pay, varlıkların gözlemlenmesinden yola çıkarak onları sınıflara ayırmak 


olmuştur. 


Aristoteles”e göre insan bilgi için mantığını kullanır. Ancak Aristoteles”e göre bu mantığın bazı ilkeleri vardır: özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü halin olanaksızlığı. Aristoteles'in bu bağlamda mantığı kullanarak düşünceye ulaştığını ve düşünce yoluyla da varlığı kanıtladığı söylenebilir. Orta Çağ felsefecilerinin Aristoteles”e dayandırdığı görüşlerin çelişikliği de burada ortaya çıkmıştır. Aristoteles varlığı bulmak için “ne” sorusunu sorarken, Orta Çağ 


felsefecileri ise bunu Tanrı-insan bağlamında değerlendirmiştir.”” 


60 Aristoteles, Poetika, çev., Ari Çokona, Ömer Aygün, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2022, s. 9. 

61 Aristoteles, Metafizik, çev., Ahmet Arslan, İstanbul: Sosyal Yayınlar, 1996, s. 149. 

62 Cemal Güzel, “Aristoteles”te Bilgi, Bilim, Bilgi”de Kesinlik”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Dergisi, 20/1 (2003), s. 138. 
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“Kilisenin en sağlam temeli sayılan sistemin birçok esaslı noktalarda ondan ayrı olduğu görüldü ve 


resmi peripatetizme zıt olarak, büyük kısmı laik unsurlardan oluşan özgürlük taraftarı bir Aristoteles 


okulu meydana geldi.” 


Rönesans'la birlikte bilimsel çalışmalarda bilginin güvenirliliğinin sorgulanmaya başlaması, duyu organlarıyla desteklenen ve deney ve gözlem metoduyla ispatlanabilen ilkelerin genelgeçerliliğinin oluşmasına neden olmuştur. Doğa ve evren çalışmaları gözlem, fizik, kimya gibi disiplinlerin çalışmaları ise deney yoluyla ortaya koyulmuştur. Bu durum Antik Çağ'da teori temelli, Orta Çağ'da ise teolojik gerekçeler üzerine oturtulan bilimin akıl 


gücünün kontrolü altına geçmesine ve insan figürünün başrolde yer almasına neden olmustur.™ 


Bilimsel gelişmeler bilhassa Aydınlanma dönemiyle birlikte Avrupa'da çığır açmış, dönemin en ünlü bilim insanları düşünebilmenin özgürlüğünü ortaya koydukları eserlerle kanıtlamıştır. İnsanın yeterliliğini fark etmesi, kendi mantıksal çıkarımlarından hareketle objektif sonuçlar elde etmesini sağlamıştır. Immanuel Kant'a (1724-1804) göre bu durum geç 


kalınmış bir suçtan ibarettir: 


“Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. Bu ergin olmayış durumu ise, insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanamayışıdır. İşte bu ergin olmayışa insan kendi suçu ile düşmüştür; bunun nedenini de aklın kendisinde değil, fakat aklını başkasının kılavuzluğu ve yardımı olmaksızın kullanmak kararlılığını ve yürekliliğini gösteremeyen insanda aramalıdır. Sapere aude! Aklını kendin kullanmak cesaretini 


göster!”65 


Hümanizm, Antik Çağ'dan beri insanın büyük uğraşlarından biri olan bilimden ilgi alanları olarak ayrılmış olsa da her ikisinin de insanı doğanın bir parçası olarak görmesi ve gelişimi bireysel düşüncenin temeli üzerine oturtması sebebiyle ortak bir noktada birleşmektedir. Ne var ki bu birleşim, günümüze yaklaştıkça etkisini yitirmeye başlamıştır. 
Bunun en büyük sebebi, günümüz hümanistlerinin gün geçtikçe gelişmeye devam eden bilim ve teknolojinin insanın değerlerini yitirmeye sebep olduğunu düşünmesinden 


kaynaklanmaktadir.© Dolayısıyla modern hümanistler bilimi insanın kendi geliştirebileceği 


63 Alfred Weber, Felsefe Tarihi, çev., Halil Vehbi Eralp, İstanbul: Sosyal Yayınlar, 1993, s. 187. 

64 Topdemir, a.g.m, s. 73. 

65 Immanuel Kant, Seçilmiş Yazılar, çev., Nejat Bozkurt, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1984, s. 213. 

© Gülcemal Güler, “Antik Çağ Hümanizmi ile Rönesans Hümanizminin Karşılaştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, s. 21. 
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ölçüde faydalı bulmuşlar, onun bir amaç değil ancak araç olarak hizmet etmesi gerektiğini 


savunmuşlardır. 


1.3.4. Post-Hümanizm 


20. yüzyılda gelişmiş olan Post-hümanizm, insan kavramına yeni bir açıklık getiren ve insanın doğadaki en değerli ve üstün varlık olduğu fikrine karşı gelen bir düşünce akımıdır. 
Nitekim geniş açıklamasıyla “Posthümanizm; bilim ve teknoloji çalışmaları, kültürel çalışmalar, edebiyat kuramı ve eleştirisi, postmodernizm, postyapısalcılık, ekosentrizm, 


feminizm, eleştirel teori, post-kolonyal çalışmalar gibi daha pek çok alanla ilişkilidir.”67 


Sanayi Devrimi'nden sonra hızla artan makinalaşmanın getirdiği dezavantajlardan biri de insani değerlerin ve ahlak yapısının çöküşü olmuştur. Kendi özünü yitirmeye ve adeta bir robot gibi yaşamaya başlayan insanlık tarihi post-hümanizme göre büyük bir dramın ve kaybın içerisine girmiştir. İnsanların yapabildiği her şeyin teknolojinin gelişmesiyle birlikte farklı bir mekanizma tarafından yapılabilir hale gelmesi, post-hümanistlerin insanın her şeyin ölçüsü olduğu tezini reddetmesine neden olmuştur. Post-hümanistlere göre gün geçtikçe yitirilmeye devam eden bu etik ilkeler insanların doğada bulunan en değerli varlık olmadıklarını da kanıtlamaktadır. Zira insanlar kendi ürettikleri teknolojinin önüne geçemeyip, onun bir kölesi 


haline dönüşmüşlerdir: 


“Hâlâ insandan, (insanın) hüküm sürmesinden veya kurtuluşundan söz etmek isteyen herkesin, hâlâ insanın özünde ne olduğuna dair soru soranların, gerçeğe ulaşmak için insandan yola çıkmak isteyenlerin, buna karşılık her bilgiyi bizatihi insanın gerçeklerine yönelten herkesin... düşünenin insan olduğunu hemen düşünmeden düşünmek istemeyen herkesin karşısına, bütün bu beceriksiz ve 


beceriksizleştirilmiş düşünce biçimlerinin karşısına, felsefi... bir gülüşten başka bir şey çıkarılamaz.”"” 


İnsanın yarattığı teknoloji insanlığı günden güne mutsuzluğa, işsizliğe, açlığa, yetersizliğe ve büyük savaşların içine sürüklemiştir. Bu bağlamda post-hümanistler, 


hümanizmin ortaya çıktığı dönemde taşıdığı anlam ile modern çağdaki karşılığının aynı 


olmasının mümkün olmadığını düşünmüşlerdir. Zira hümanizm, insanın gelişmesi gerektiğini 


67 Gülnur Güvenç, “Posthümanizm ve Ekosentrizm: Eko-Hardcore Müzikte Çevre Bilinci”, Uluslararası Sosyal 
Bilimler Dergisi, 3/2, (2020), s. 49. 

68 Funda Gençoğlu, “Posthumanizm Tartışmasının Düşündürdükleri: Haddini Bilmek ile Haddini Aşmak Arasında 
İnsan”, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi Kaygı, 20/1, (2021), s. 71-72. 
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öğütlerken bu serüvenin kendisine zarar verecek bir durum haline dönüşmesinden söz 


etmemiştir. 


1.3.5. Marksist Hümanizm 


Karl Marx (1818-1883)”a göre insanların kendini gerçekleştirmek adına ortaya koyduğu uğraşın ve değerin insan ruhunun bir parçası olarak zaten içinde yer almaktadır. Marx, insan hayatının ulaşması gereken standartlarının hümanizmle sağlandığını ve sosyalizmin 


hümanizmin bir ülküsü olduğunu iddia etmiştir: 


"Özel mülkiyetin, ya da insani öz-yabancılaşmanın olumlu aşılması olarak ve bu nedenle insan tarafından ve insan için insani özün gerçek maledilmesi olarak komünizm; bu neden-le insanın toplumsal (yani insani) bir varlık olarak kendine tam dönüşü -daha önceki gelişmenin bütün serveti içinde gerçekleşen ve bilinçli bir dönüş-olarak komünizm. Tam gelişmiş dogalcılık olarak bu komünizm hümanizme eşittir ve tam gelişmiş hümanizm olarak doğalcılığa eşittir; insanla doğa ve insanla insan arasındaki çatışmanın sahici çözümüdür. Varoluş ile öz, nesneleşme ile kendini gerçekleştirme [self-confirmation], özgürlük ile zorunluluk, birey ile tür arasındaki çekişmenin hakiki 


çözümüdür. Komünizm, tarihin çözülmüş bilmecesidir ve kendisinin bu çözüm olduğunu bilir."”” 


Karl Marx”a göre sosyal bir varlık olan insanın yeryüzünde var olmasının temel sebebi, ihtiyaçların ve amaçların bir araya getirdiği ilkelerin bir uzantısı ve sonucu olarak ortaya 


çıkmasıdır. / 


Karl Marx insan varlığını temel belirleyicisinin kendi bilinci olmadığını, aksine toplumsal varlığın insan bilincini belirlediğini düşünür. Marx, insanlar arasındaki siyasi, kültürel, sosyal ve ideolojik ilişkilerin maddi bir temel üzerine kurulduğunu iddia etmiştir. Bu tez, insanlar arasındaki ilişkilerin üretim üzerine süregeldiğini gösterir. Sınıfsal ayrımın çatışması, Yeni Çağ'da burjuvazinin aristokrasi karşısında zafer kazanmasıyla başlamıştır. Bu zafer sonucunda feodalizmden kapitalizme geçiş başlamıştır. Marx'a göre işçi sınıfı kapitalistlere karşı zafer kazanırsa sosyalizm ve bir üst kademesi olarak komünizm de hayata geçecektir. Marx, komünist ideolojiyle sürdürülen düzenin insan hayatını daha kolay ve 


yaşanılabilir hale getireceğini düşünür: 


69 Karl Marx, Felsefe Yazıları, çev., Ahmet Fethi, İstanbul: Hil Yayın, 2003, s. 13-14. 
70 Gülcemal Güler, “Antik Çağ Hümanizmi ile Rönesans Hümanizminin Karşılaştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, 
s. 21-22. 
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“Herkesin başka bir işe meydan vermeyen bir faaliyet alanının içine hapsolmadığı, herkesin hoşuna giden faaliyet alanında kendini geliştirebildiği komünist toplumda, toplum genel üretimi düzenler, bu da, benim için, bugün bu işi, yarın başka işi yapmak, canımın istediğince, hiçbir zaman avcı, balıkçı ya da eleştirici olmak durumunda kalmadan sabahleyin avlanmak, öğleden sonra balık tutmak, akşam 


hayvan yetiştiriciliği yapmak, yemekten sonra eleştiri yapmak olanağını yaratır.””! 


Marx'ın modern zamanın kölesi olan işçilerin ve burjuvazisinin arasındaki sınıfsal ayrımın gelecekte yaratacağını düşündüğü eşitsizlik, açlık, sefalet, zorbalık vb. gibi zorlukların önüne geçebilmek adına yarattığı bu sistem esasen kendisinin romantik bir hümanist olduğunu da kanıtlar niteliktedir. Nitekim Marx'a göre tıpkı doğanın kanunlarının ortaya konulduğu gibi tarihin kanunlarından yola çıkarak geleceğin ön görülmesi mümkündür. Marx'ın bu çıkarımına 


göre kapitalizmin bir sonraki aşamasının komünizmdir. 


7! Karl Marx, Alman İdeolojisi, çev., Sevim Belli. Ankara: Sol Yayınları, 2010, s. 59-60. 
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İKİNCİ BÖLÜM 


2. ÇAĞLAR BOYU HÜMANİZM 


2.1. ANTİK ÇAĞ'DA HÜMANİZM 


Hümanizm İlk Çağ hümanistleri arasında insana insan olduğu için muamele etmeyi öğütleyen bir bakış açısı olarak görülmüştür. Buna göre bireyin toplumsal unvanlarını ve kimliklerini odak noktası olarak göz önünde bulundurmayan bu dönemin hümanistleri, önemli olanın insanın özü olduğu kanaatindedir. Hümanistler insanın ülkülerinin insanı iyi biri yapmaya yettiğini ve iyi biri olmanın Tanrı'dan çok insanın kendi elinde olduğu düşünmüşlerdir. Bu bağlamda Antik Çağ'ın filozoflarının üzerinde sıkça düşündüğü insan ülküsü, Grek düşünce dünyasının en önemli konularından biri haline gelmiş ve Cicero”nun yanı sıra Cornelius Nepos (MO 100-25), Vitruvius, Paterculus (MÖ 19- MS 31), Quintilianus (MS 35-96), gibi isimlerin eserlerinde bu terimin pek çok yerde geçtiği görülmüştür. ? Hümanizmi anlamak ve açıklamak gayreti içerisine girmiş olan bu isimlerin en önem verdiği sorun insan 


ve insanı anlamak olmuştur. 


Hümanizm bilinenin aksine Rönesans döneminde oluşan bir fikir akımı değil, temeli MO 1000'li yıllara kadar geri götürülebilecek bir felsefi görüştür. İnsanın değerine ve içinde iyiliğin var olduğuna inanan Sokrates, insanın kendisini anlamasının, ahlaklı olmasıyla ilgili olduğunu ahlakın ise bilgiyle aynı olduğunu yani bilge olan birey ahlaklıdır ve ahlaklı insanın 


içinde iyilik vardır bu nedenle bile bile kötülük yapamayacağından insan doğası iyidir.” 


72 Bağos Zekiyan, a.g.e, s. 38. 
73 Fatih Demirci, “İki Siyasal Eğitim Modeli: Sokrates ve Platon”un Eğitim Ve İnsan Anlayışları”, (ICANAS 
Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Eylül 10-15, 2007, s. 108-109). 
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Antik Çağ'da yaşayan filozofların doğayı, evreni, ahlakı, insanı ve Tanrı'yı anlamaya yönelik olan soruları kendilerinin zihinsel aydınlanmalar yaşamalarına neden olmuştur. Bu aydınlanma filozofların sofistik bakış açısı kazanmalarını sağlamış, insana ve onun sorunlarına odaklanan bu görüş hümanizmin doğuşuna zemin hazırlamıştır.” Antik Çağ'da insanı en vasıflı ve yetişmiş hale getirilmeyi amaçlayan hümanizm bunun bütün insanlar için mümkün kılınılabilirliğini savunmuştur. Zira eğitim insanı bilgili, bilgi de insanı erdemli kılar. Erdemli insan iyi insandır. Nitekim İlk Çağ hümanizminin önemli isimlerinden olan Protagoras”ın 


“İnsan her şeyin ölçüsüdür.”” 


ifadesi insanın önemini vurgularken yine çağdaşı Sokrates 
“İnsanların kendilerini bilmeleri zorunludur, çünkü erdem bu bilgidir. Akıl dışında başka bir irade yoktur.” sözleriyle insanın aklını kullanabildiği sürece bilgili ve erdemli olabileceğini 


dile getirmiştir. ” 


Hümanizmin kavram olarak ortaya çıkışı Roma İmparatorluğu döneminde yaşanmıştır. 
Roma”ya “humanitas” kavramını sokan isim MÖ 1. yüzyılda Cicero olmuştur. Hukuki içerikli metinlerinden iyi bir avukat olduğunu, siyasi içerikli metinlerinden başarılı bir devlet adamı olduğunu: felsefi içerikli metinlerinden ise derin düşüncelere sahip bir filozof olduğu anlaşılan Cicero”nun humanismus tanımlarken bunun her şeyden önce bir insan ülküsünü oluşturduğunu, insanın nasıl olması gerektiğiyle ve bireyin kendisini insan olarak nasıl gerçekleştireceğine 


yönelik dinamizmle yüklü olduğu düşünür.”” 


Cicero, insan olmanın inceliklerine vurgu yapan ilk isimlerden olmakla birlikte insan olmanın özüne inilmesi gerektiğini düşünmüş ve insanın özünün insanın doğasını yansıttığını söylemiştir. Bu dönemde hümanizm kavramı bireysel olmaktan çok devlete hizmet biçimini almış, insanı tek ve değişmez bir özle açıklamaktan ziyade tam tersine özünün değiştirilebileceğine ve bunun insanı dönüştürücü bir rolünün olduğundan oldukça önemli 


olduğu düşünülmüştür. © 


Antik Yunan dönemindeki Tanrılar insani duygulara sahip olan, insan siluetini andıran biçimlerle tasvir edilen mitolojik figürler olmuştur. Tanrılara insani özelliklerin atfedilmesi, 


insanların kendilerine olan hayranlığının yansıması olarak düşünülmüştür. 


” Fatih Demirci, a.g.m, s. 107-108. 
75 Platon, a.g.e, s. 53. 

76 Didem Önal, a.g.m, s. 23. 

71 Bağos Zekiyan, a.g.e, s. 38. 

78 Didem Önal, a.g.m, s. 23. 
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“Bir dünya ki orada insana, duyguları, tutkuları, erdemleri ve erdemsizlikleri dâhil, her şey dışarıdan gelmektedir; işte Yunanlının dini dünyası böyle bir dünya idi. İnsana gelen her şeyin kaynağını ölümsüz 


varlıkların kırgınlığı ve kızgınlığı oluşturuyordu. İşte bu ölümsüzler de Yunan tanrıları idiler.””” 


Antik Çağ hümanizmin Orta Çağ hümanizminden ayıran en büyük özellik dinin geri plana itilmiş olması olmuştur. İnsanın ve doğanın yüceliği ilahi bir etken olmaksızın tanımlanmış, dünya üstündeki tüm varlıkların ana maddesi olan ’sey’ objektif bir açıklaması ve kanıtlatılabilir bir tarafı olmadığından beyhude bir uğraş olarak görülmüştür.“9 Çünkü insan doğası gereği görüp duyduğu ve kendi aklıyla algılayabildiği şeylerin tezahürünü gerçek olarak kabul etmiştir. Nitekim İlk Çağ filozoflarından Gorgias (MÖ 483-375) bu durumu şu şekilde ifade etmiştir. “Bir şey yoktur, olsaydı da bilinemezdi, bilseydik de başkalarına bildiremezdik.”®! Nihilizmin savunucusu olan Gorgias gibi Protagoras (MÖ 481-420)” da ilahi bir gücün varlığına kuşkucu bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. 


Sofistik aydınlanmanın gerçekleşmesine kadar geçen sürede Antik Çağ, eşitsizliğin ve adaletsizliğin yaşandığı, soylu olanın avamı aşağılayıp hor gördüğü bir dönem olmuştur. 


Eşitsizliğin başkenti olan Atina'da aristokratik kültür şu anlayıştan ibaretti: 


- İnsanlar doğuştan birbirine eşitsizdiler. 

- o Asiller soylulardan üstündür, avam aşağıdadır. 

- Erdem asillerin kalıtsal niteliğidir. 

- Bilgi, doğuştan bu erdeme sahip olan asil soyluların, bu erdemlerini aristokratik kültürü edinerek geliştirmeleri ile sağlanır. 

- o Toplumun iyi bir toplum olabilmesi için toplumu bu erdemli ve bilgili asiller yönetmelidir. 

- Asillerin toplumu yönetirken uygulayacakları aristokratik kurallar, kendilerini aristokratik kurum, yasa, inanç ve değerlerde belirlerler ki bunlar Tanrısal evrensel 


gerçeklerdir. P 


Antik Çağ'da hümanizmin güçlenmesiyle birlikte insanın değerine yapılan vurgulamalar, eşitsizliğin Sofistler arasında kırılmasına neden olmuştur. Bu durum 


aristokratlara karşı yapılmış ilk tepki hareketlerinden olmuştur. Konulmuş olan yasaların hem 


79 Etienne Gilson, Tanrı ve Felsefesi, çev., Mehmet Aydın, İstanbul: Birleşik Yayıncılık, 1999, s. 113. 
89 Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, İstanbul: Remzi Kitapevi, 1998, s. 39. 

8) Gökberk, a.g.e, s. 40. 

82 Alaeddin Şenel, Eski Yunan'da Eşitlik ve Eşitsizlik Üzerine, Ankara: Sevinç Matbaası, 1970, s. 316. 
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güçlüyü hem de güçsüzü aynı tabaka içerisinde yeniden düzenlenmesi gerektiğini isteyen 


Sofistlere göre yalnız Yunanlılar değil, Yunanlılarla barbarlar da eşit olmuştur.“ 


Antik Çağ'da insan, doğanın merkezi ve en önemli unsuru olarak görülmüştür. İsminin hümanizm olarak adlandırılmamış olmasına rağmen temelde ana fikir, insanı en değerli vatandaş haline getirilmesini sağlamak olmuştur. İnsan evrenin en değerli varlığıdır ve devletinin çıkarları uğruna çalışmalıdır. Zira iyi insan, kendisini hem bedenen hem de aklen geliştirmiş kimse olarak görülmüştür. Ömrünü “insan hayatının sorunları” üzerine düşünerek geçiren Sokrates'e göre insanın ahlakça kendini eğitmesi, yetiştirmesiyle bilim aynı şey olmuştur.8* Sokrates insanın iyi faaliyetleri yapamamasinin nedenini kendisini yetiştirememesinden kaynaklı olduğu düşünmüştür. Sokrates gibi Sofistlerin de hümanizm 


anlayışı, bireysel yetkinliği ortaya çıkarmaktan geçmektedir. 


Sokrates iyiyi ve kötüyü çok net çizgilerle ayırmıştır. İyi insan çevresine faydalı olabildiği sürece iyidir. Kötü insan ise bilimden ve sanattan ırak, politika da dahi bir varlık göstermekten aciz olanlardır. Siyasetin iyi olan tüm insanlar tarafından yapılabileceğini iddia eden Sokrates, sanatı ise ancak yetenekli olan kişilerce ortaya konulacağını düşünmüştür. 
Bununla beraber ülkeyi kötülerin yöneteceğini bu nedenle iyi bir eğitimden geçmenin erdemli 


bir yönetici yaratacağını düşünmüştür.“ 


“Bu nitelikler (ölçülülük, uyumluluk] resimde ve benzeri bütün sanatlarda vardır, dokumacılıkta, nakışçılıkta, mimarlıkta, ev eşyası yapan bütün sanatlarda, hatta hayvanların ve bitkilerin bütün doğan yapısında da vardır, çünkü hepsinde güzellik ya da çirkinlik vardır. Çirkinlik, kötü ritim, uyumsuzluk, 


kötü söz ve kötü huyun kardesleridir; karşıt niteliklerse ölçülü ve iyi huyun kardeşleri, taklitleridir.”?” 


Sokrates, hayatını insanın gerçek amacının ne olması gerektiğini düşünerek geçirmiştir. 
İnsanın adalet, erdem ve bilgelik gibi konularda derin bir bilgisizlik içerisinde olduğunu düşünen Sokrates, bu fikrini yalnız avam tabakasına değil, aristokratik kesime de ithaf etmiştir. 
Ona göre fazilet ruhun güzelliğinde saklıdır. Bu güzelliği ortaya çıkarmak insanın kendisini 


tanımasıyla mümkündür. Sokrates”e göre kendisini tanıyan insan evreni de tanır. İnsanın 


83 Gökberk, a.g.e, s. 42. 

84 Gökberk, a.g.e, s. 45-46. 

85 Kamil Şahin, “Antik Çağ Hümanizmi İle Rönesans Hümanizminin Karşılaştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, 
Kırıkkale Üniversitesi, 2018, s. 31. 

86 Platon, Devlet, çev., Hüseyin Demirhan, Ankara: Palme Yayıncılık, 2007, s. 122. 


27 


kendini tanıma yolunda çıkacağı yolculuğun kendi mikro kozmosundan başlayarak evrenin 


büyük sırlarının bulunduğu makro kozmosa doğru genişleyeceğine işaret etmiştir. 


Sokrates üç insan türü olduğunu düşünmüştür. İlki bilmediğini bilmeyen insandır. Yani uyku halindedir. Uyuyan insan hiçbir şeyi anlayamaz ve bilemez. İkinci gruptaki bireyler bilmediğinin farkında olan insandır. Bunun için uğraşarak, eksiklerini tamamlamaya çalışan insandır. Son grupta ise ise kendi bilgisinin farkında olan insan vardır. Var oluşun, hayatın anlamını sezen ve hayat gayesini bu anlama göre düzenleyen insanlardır. Sokrates bilgiyi ve erdemi eşit olgular olarak nitelendirmiştir.”” Ona göre ancak bilgiyi seven ve arayan insanlar 


erdemli olabilir. 


Antik Çağ'ın diğer bir düşünürü olan Platon" da ideal devlet anlayışı çerçevesinde insani ödevlerin önemini vurgulamış ve bu ödevlerin mutluluğu bulmak için bir araç olduğunu iddia etmiştir. Ancak Platon bu değerlerin bireysel kurtuluştan ziyade devletlerin sahip olduğu halkın 


diğer bir ifade ile toplumun menfaatleri doğrultusunda olduğunu ileri sürmüştür. 


“Sonunda, şimdiki tüm devletlerin hepsinin kötü yönetildiklerini açıkça anladım. Çünkü yasaları şansın da desteklediği olağanüstü bir reform yoluyla olmaksızın neredeyse iyileştirilemeyecek bir duruma gelmişti. Ve böylece gerçek felsefeyi övmek ve ancak onun yoluyla hem Devlet için hem de birey için gerçek türenin bulunabileceğini ve yaşama geçirilebileceğini ileri sürmek zorunda kaldım. Bu yüzden, ya gerçek felsefeciler Devletlerde politik denetimi kazanıncaya dek, ya da Devletleri yönetenler kayranın bir yargısı yoluyla gerçek felsefeciler oluncaya dek, insanlık için kötülüklerin sonu 


gelmeyecektir dedim.”8* 


Ona göre, insanların kendileri ve toplumları için en büyük faydayı kendi potansiyellerinin farkına vararak ve erdemli bir yaşam çizgisini tutturarak sağlayabileceğini düşünmüştür. Ona göre topluma ve devlete faydalı bireyler yetiştirmenin ilk kuralı eğitimden geçmektedir. Platon teoloji ve din konularının dışındaki araştırmaların hakim olduğu eğitim sisteminin “insanın ideal devlet inşası” oluşturacağını iddia etmiştir. Platon'a göre ideal 


devletin inşası insan ruhunun bilinçlenmesi ve iyiye çevrilmesiyle mümkündür. İnsanın 


87 Fatih Özkan, “Sokrates ve Platon Felsefesinde İnsan Sorunu”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 
(2019), s. 13. 

88 Erdal Yıldız, Engin Yurt, “Platon'un Devlet-Toplum-İnsan Anlayışı”, Tabula&Rasa Felsefe Teoloji, 29, (2018), 
s. 125-126. 
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yaradılışı gereği duyu organlarıyla algıladığı her şeyi iyiye, doğruya ve güzele yöneltmelidir. 


Bu bağlamda Platon eğitimi bir süreç olarak değil metot olarak değerlendirmiştir. 


Platon, “Devlet” isimli eserinde toplumun birbiriyle daha iyi dayanışmasının, daha anlayışlı olmasının ve erdemli bir şekilde davranmasının mutluluğa erişmenin formülü olarak görmüştür. Platon felsefesinde insanı devlete benzeterek, insanın büyümüş hali olarak devleti nitelendirmiştir. Nitekim devletin ortaya çıkmasının asıl nedenini de insana bağlamıştır. 
İnsanın kendi kendisine yetemeyişi ve bu nedenle başkalarına ihtiyaç duyması sebebiyle doğal olarak ortaya çıkmıştır. Ancak buradaki ihtiyaç esasen olumlu bir anlam ifade eder. Çünkü Platon'a göre ideal devlette insanın her işten anlamasına gerek yoktur. Çünkü bir insanın birçok işi yapması, o işlerin kalitesiz olmasını sağlar ve toplumsal adalet dengesinin bozulmasına neden olur. Bu noktada Platon'un eğitim sistemi yeniden devreye girmektedir. Platon bir insanın yapması gerektiği işin belirlenmesinin eğitimle olacağını ve bu eğitimin insanı yetişmesini sağlayacak en önemli metot olduğu düşünmüştür. Bireyin eğitilmesinin ve arzularına göre bir eğitim metodu uygulanmasının insan ruhunu yüceltip, erdemli hale 


gelmesini sağlayacağını iddia etmiştir. 


Platon'a göre bireyin alacağı eğitim çocukken başlar. Henüz küçük yaşlarda ailelerinden alınması gereken çocuklar, devletin sorumluluğu altına verilmeli ve yanlış eğitim alması ihtimali ortadan kaldırılmalıdır. Bu anlayışına göre aile devlettir. Ona göre yetkin bir insan çocukken ailesinden ayrılarak kendi yetenekleri doğrultusunda eğitimden geçen ve meslek edinen bireydir. Bununla beraber değişen şey sadece biçimseldir zira insan ruhu zaten 


yetkindir.”” 


2.2. ORTA ÇAĞ”DA HÜMANİZM 


Orta Çağ Avrupası bünyesinde gerçekleşen olaylar ve yetiştirdiği isimler sebebiyle dünya tarihine yön vermiş, etkileri modern zamanın şekillenmesine neden olmuştur. Bugün dünyada görülen olayların ve gelişmelerin temelini anlayabilmek için Orta Çağ”ın derinliklerine inmek gerekmektedir. Orta Çağ”da atılan her adım, yapılan her yenilik, çıkarılan 


her yeni kitap, bulunan her icat bugünün dünyasını inşa etmiştir. 


89 Elife Kılıç, “Platon”un Devlet Diyaloğu Bağlamında Eğitim Anlayışı” Felsefe Arkivi, 45/2, (2016), s. 74. 
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Siyasi, coğrafi ve enik açıdan karmaşanın içerisinde olan Avrupa bu dönemde Papalığın müthiş baskısı altında ve katı normlar çerçevesinde yaşam mücadelesi vermiştir. Bu kaotik ortam Orta Çağ Avrupa'sının en güçlü kurumu olan kilisenin bütün Avrupa'yı kendi hegemonyası altına almasına neden olmuştur. Kendisini Tanrısal olanın yeryüzündeki gölgesi olarak tanıtan Papalık bu dönemdeki faaliyetlerinde Tanrı'nın adını kullanarak girişilen mücadelelerin haklı temsilcisi olmuştur. Papalık elindeki bu büyük kozu 13. yüzyılın yani gücünün en parlak olduğu dönemin sonuna kadar sürdürmeyi başarabilmiştir. Böylece Rönesans'a kadar geçen sürede Papalık hem ruhani hem de dünyevi otoriteyi kendi yetkisi 


altına almış bu nedenle hümanizmin kendisini geliştirecek ortamı elde edememiştir. 


Bununla beraber Orta Çağ zıtlıkların da bir arada yaşandığı bir dönem olmuştur. Bir yandan bilimsel gelişmelerin durma noktasına geldiği, toplumsal sınıf ayrılıklarının ağırlığını hissettirdiği, dinin bir araç olarak kullanıldığı katı bir düzen hakimken, bir yandan da pozitif bilimlerin yeşerdiği, dinin ve bir takım normların sorgulanmaya başlandığı, insani hak ve taleplerin sesli düşünülmeye yönelik ilk adımların atıldığı bir aykırı bir dönem olmuştur. Orta Çağ'da hümanizm kendisini ancak kısıtlı bir şekilde geliştirme imkanı bulabilmiştir. Pozitif bilimlerin reddedildiği hatta yeni bir teori ortaya atan bilim insanlarının dahi kilise tarafından acımasızca katledildiği ve skolastik düşüncenin egemenliğinde olan bu dönemin sınırlı fakat 


umut verici şekilde gelişen hümanizmin temelini Antik Çağ'ın eserlerine dayanmaktadır. 


Orta Çağ'da bilimin ve dinin insanlık ve doğayı anlamlandırma, geçmişe ışık tutma, yaratılışı ve var olma derdini açıklayabilme misyonları ters orantılı bir münasebete girmiştir.” 
Dinsel bir takım dürtülerin yerini çeşitli ahlaki değerlerin arayışına bırakması dini etkinliklerin 


ve ona bağlı olarak kilise hakimiyetinin zamanla paslanmasına neden olmuştur. 


Ortaçağ'da egemen olan dinsel görüşe göre dünya bir amaç değil, insanın kurtuluşu için bir araçtır. Zira insan günahkârdır ve dünyaya günahkar bir varlık olarak gelir. Günahkârlıktan kurtulması ve mutluluğa ulaşması ancak Tanrı'nın İncil'in dolayısıyla kilisenin yolundan gitmesi ile mümkün kılınmıştır. Ancak bu dönemde tohumları yeniden atılan hümanizm, insanın kendisine değer verdiğinden kiliseye tamamen karşı bir tavır içerisine girmiştir. Bu nedenle Rönesans hümanistleri Antik Çağ eserlerine dönüş yapmış ve bu eserleri kendi çağlarına uyarlamıştır. Nitekim 15. yüzyılda İtalyan aydınların çeşitli kentlere giderek eski el 


yazmalarını aratmaları hümanizmin güçlenmesine neden olmuş, bunun yanında Medici 


90 Cüneyt Coşkun, “Din-Bilim İlişkisi Ve Çatışmanın Araçsallığı”, Bilimname Dergisi, 2019/ 37, (2019), s.1058. 
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ailesinin kurduğu bilim akademisinin Yunanca eserlerin Latinceye çevrilmesini sağlaması da 


hümanizmin daha geniş çevrelere yayılmasını sağlamıştır?! 


Orta Çağ Avrupa'sının felsefesi Yeni Platonculuk anlayışı çerçevesinde ilerlemiştir. Bu anlayış Antik Çağ'da ortaya çıkmış olmasına rağmen Orta Çağ'da da etkisini sürdürmüş ve hatta Doğu biliminin de temelini oluşturan faktörlerden biri olmuştur. Esasen Yeni Platonculuk din temelli bir anlayış değildir, fakat din adamları bu fikri Tanrı ile bağdaştırmış ve mutlu bilgiye ulaşmanın yolu olarak addetmişlerdir. Öte yandan Erken Orta Çağ ve Yüksek Orta Çağ dönemlerinde etkili olan skolastik düşünce bilim ve sanat gelişmelerine yönelik atılan adımların sınırlı bir hal almasına neden olmuştur. Skolastik düşüncenin ağırlığını hissettirdiği bu çağda Aristoteles'in görüşleri İncil'e uygun hale getirilerek yeniden yorumlanmıştır. İnsani 


duygu ve durumların ikinci plana itildiği bu dönem hümanizmin gelişmesini yavaşlatmıştır. 


Öte yandan Orta Çağ, pek çok önemli ismin yaşadığı ve birbirinden kıymetli eserlerin verildiği bir dönem olmuştur. Bu dönemde aydınlar Antik Yunan şahsiyetlerinin fikirlerinin önemi üzerinde durmuşlar ve bunları topluma yaymaya çalışmışlardır. Aydınlar dönemin en güçlü kurumu olan kilise ile ilgili de yorumlar yapmışlardır ancak yorumların Papalığın etkisiyle söylenildiği düşünülmektedir.”” Yapılan söylemler ağırlıklı olarak kilisenin Tanrı ile insan arasındaki bir ulaştırıcı olduğu bu nedenle de onun gücünün sınırlanamayacağı ile ilgilidir. Dolayısıyla bu dönemde Papalığın otoritesi ve gücü zirve yapmıştır. Papalık adına yapılan propagandacılar arasındaki en ünlü isim Thomas Becket (1118-1170) olmuştur. 


Thomas Becket'in görüşleri Avrupa'nın en ücra köşesine kadar ulaşmıştır. 


Orta Çağ felsefesinin önemli gayelerinden birisi de din adamlarının kilise çıkarlarına uygun olmayan Yunan felsefesinin yayılışını engellemek olmuştur. 2. ve 8. yüzyıl ile sınırlandırılabilen bu Patristik dönem felsefesi, esasen Hırıstiyanlık inancını güçlendirmek adına ortaya atılmıştır. Teoloji çalışmalarının yoğun bir şekilde yapıldığı bu dönem, Batı'da ikilik ortaya çıkarmıştır. Çünkü Antik Çağ eserlerinden ve felsefesinden kopmak isteyenler kadar onlara kıymet veren ve yaşatılması gerektiğini savunan kesimde mevcut olmuştur. Bu kişiler Avrupa'yı terk etmiş ve gittikleri İslam ülkelerine yanlarında Antik Çağ eserlerini de götürmüşlerdir. Kısa sürede Arapçaya çevirisi yapılan bu eserlerin okunmasıyla birlikte İslam 


dünyası büyük bir entelektüel dönüşüm yaşamıştır. Antik Çağ felsefesine kıymet verilmesi ve 


91 Muhsin Kadıoğlu, “Hümanizm”, Sosyoloji Konferansları, 23, (1991) s. 158. 
> Çoban, a.g.e, s. 108. 
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bu eserleri çevrilip yaşatmasına destek olması açısından Orta Çağ Avrupa'sının Araplara 


muazzam borcunun olduğu açıktır.” 


Orta Çağ'da yeterli gelişme imkanı bulamayan hümanizmin ve diğer felsefi akımların formal olarak görülmeye başlaması üniversitelerin kurulması itibariyle gerçekleşmiştir. Bu durum Avrupa'da ilk kurulan üniversite özelliğini taşıyan Bologna Üniversitesi'nde tam tersi bir süreç izlemiştir. İtalya'da “universitas” adıyla kurulan okulun öğretim üyeleri tarikatlarda hocalık yapan din adamları olmuştur. Öte yandan dönemin kilise ve manastırlarında görülen dersler üniversite eğitimiyle kıyaslanınca çok daha yüzeysel kalmıştır. Bu din merkezlerinde Yunanlıların bilimsel bilgi birikimlerinin içerisine giren Quadrivium yani dörtlü anlamına gelen dersler görülmüştür. Bu sebeple bu dönemde bilimsel bilginin gelişemediğini söylemek mümkündür. Öte yandan öğretmenlik görevini papazlar ve diğer din adamlarının yaptığı bu eğitim kurumları Orta Çağ'a hakim olan Skolastik düşüncenin üretilip, topluma sunulduğu 


yerler olmuşlardır. 


Orta Çağ'da üniversitelerin yanı sıra gelişmeleri destekleyen diğer bir kurum tarikatların açılmasıyla olmuştur. Bilhassa Fransisken ve Dominiken Tarikatları bilimsel gelişmelere öncülük eden kurumlar olmuşlardır. 1209'da Fransisken Tarikatı, 1215'te ise Dominiken Tarikatı kurulmuştur. Bu tarikatlar başlangıçta dinsel amaçlara sahipken zaman içerisinde Fransisken Tarikatı bilime, Dominiken Tarikatı ise felsefeye yönelmiştir. Bilimin gelişmesi açısından önemli bir rolü olan Fransisken Tarikatı”nda bulunan Robert Grosseteste ve John Peckham fizik alanında büyük çalışmalar yapmış ve İbnü'l Heysem’i takip ederek bu alanda çeşitli yazılar yazmışlardır. Özellikle Albertus Magnus, Aziz Thomas Aquinas ve Robert Kilwardby, Fransisken Tarikatı'nın dini işlevselliğinden sıyrılıp, bilimsel çalışmalar 


yapan kurum haline dönüşmesinde etkili isimler olmuşlardır.” 


Orta Çağ, kilise hegemonyası altında geçen ve insanlara herhangi bir hak ve özgürlüğün tanınmadığı katı bir dönem olmasına rağmen aynı zamanda kendi içinde Rönesans'ın tohumlarını yeşertmeye başlamıştır. Nitekim bu büyük despotluğun ardında Orta Çağ'da evrene dair olan düşünceler, Tanrısal olanla değil, insanın bakış açısıyla yorumlanmıştır. Colin Ronan (1920-1995), Rönesans'ın ilk etkisinin hümanizm olduğunu düşünmüştür. Orta Çağ 


boyunca sınırlı imkanlarla gelişen ve yüzeysel kalan hümanizm, din kurumlarının etkisinin 


93 Edward Grant, Orta Çağ'da Fizik Bilimleri, çev., Aykut Göker, Ankara: Verso Yayınları, 1986, s.4 
94 Zeynep Ocak, “Dominiken Tarikatının Katolik Kilise Eklesiastik Yapılanmasındaki Yeri ve Önemi”, Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010, s.41. 
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olmadığı alanlarda kendine yer bulmuştur. Petrarca ve Dante tarafından yürütülen çalışmalar bunun örneklerini temsil eder. Orta Çağ Avrupa'sında yeniden doğuş esasen iki farklı anlamda gerçekleşmiştir. İlki sanatta, bilimde ve felsefede Antik Çağ eserlerinin yeniden keşfi, tanımlanması ve okunması ve ikinci olarak ise bunun sonucu olarak tüm Avrupa ülkelerinde uygulanır hale getirilmiş olmasıdır. Orta Çağ'ın din temelli olan anlayışı Rönesans dönemi ile birlikte yerini dünyanın nimetlerini kucaklamaya bırakmış, yeni bölgelerin keşfiyle ve bu bölgelerin meyveleri yendikçe dünyanın keyfini sürme hevesi ve ihtiyacı doğmuştur. Bu düşünce Tanrı temelli anlayışın yerini insan temelli Hümanist akıma bırakılmasına neden 


olmuştur. 


Öte yandan Rönesans ile beraber aklın gücünün ve öneminin artması kilisenin otoritesinin sarsılmasında bir dönüm noktası olmuştur. Akıla ve bilime yapılan vurgunun artması, kuşkusuz felsefi düşüncelerin ve tartışmaların da önünü açmıştır. Bu akıl Hırıstiyanlığın içerisinde varmış gibi gösterilen dini kuralların aslında var olmadığını tespit etmek için yeterli olmuştur. Nitekim bu sayede Rönesans düşünürleri Ortaçağ'daki din merkezli algıyı yıkarak tek tip insan figüründen kurtulmayı başarmışlardır. Rönesans, yarının 


değil bugünün realitesiyle yaşayan yeni bir insan tipi yaratmıştır.” 


2.3. RÖNESANS DÖNEMİNDE HÜMANİZM 


Avrupa tarihinde 14. yüzyılın sonunda başlamış olan Rönesans, Fransızca 


96 Kelime anlamı 


“Renaissance” İtalyancada ise “Rinascita” kelimelerinden türemiştir. 
“Yeniden Doğuş” olan Rönesans ile birlikte Batı dünyası büyük bir değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Esasında Rönesans birden bire üremiş olan bir olgu olmamıştır, dolayısıyla bir tarih belirterek kesin çizilmiş bir dönemle sınırlandırmak da doğru değildir. Avrupa'nın bu dönemde içerisinden geçtiği süreç, Antik Yunan ve Roma kaynaklarının önderliğinde çıkan hümanist akım, feodalizmin güç kaybetmesi, Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu”nun zayıflamasıyla 


kendisine yer bulan milliyetçilik ve ünlü denizcilerin önderliğinde başlatılan keşifler 


Rönesans'ın yaşanmasında etkili olmuştur.? Colin Ronan: 


* Çifçi, a.g.m, s.203. 

96 Sefa Dereköy, “Rönesans Aslında Bir Reendülüsans Mı?”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6/26, 
(2013), s. 144. 

? Çoban, a.g.e, s.131. 
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“Rönesansın dünya görüşünün ilk dışavurumu Hümanizm olarak bilinen düşünce akımıydı. Hümanizm Ortaçağ'ın düşünce yaşamına egemen olan ve skolastik felsefeyi yaratan bilgin din adamlarınca değil, kilise dışındaki kültür adamlarınca başlatıldı. Bu akıma Dante Alighieri (1265-1321) ve Francesko 


Petrarca (1304-1374) öncülük etmektedir. Rönesans Petrarca ve Giovanni Boccaccio (1313-1375) gibi 


şairlerin eserlerinden anlaşılacağı gibi ondördüncü yüzyılda İtalya”da başlamaktadır” TP 


Rönesans'ın İtalya'da başlamasının birçok nedeni vardır. Floransa, Venedik, Napoli, Sicilya vs. gibi kentlerde doğup, büyüyen aydınların bu hareketi başlatmaları İtalya'nın sosyal ve coğrafi konumuyla ilgili olmuştur. Dağların ve denizlerin çevrelediği bu ülke esasen izole bir konuma sahiptir. İtalya tarihi boyunca dışarıdan çok fazla insanın gelip yerleşebildiği ya da çok fazla göç kaybeden bir ülke olmamıştır. Öte yandan İtalya bir liman ülkesidir. Yani çok fazla fikrin uğrayıp geçtiği ve her fikrin bu topraklarda bir iz bıraktığı konumda olmuştur. Yine liman ülkesi olması sebebiyle dönemin Avrupa'sı içerisinde en büyük ihtişam ve zenginlik İtalya'ya aittir. Rönesans'ın burada yaşanmasını sağlayan en önemli etmen belki de İtalyan seçkinlerinin refahıdır.”” Bu nedenlerde İtalya'nın tarih boyunca gerek sanatta gerekse akademide önemli adımlar atması tüm dünyanın tarafından kabul edilmiştir ve İtalya daima 


kültürel bir merkez olarak görülmüştür. 


Rönesans ile birlikte bireyin ilahi güç olmaksızın güçlü ve yetkin bir varlık olduğuna kanaat getirilmesi ilk etapta Orta Çağ'ın sarsılmaz otoritesi olan kiliseye karşı olan inancın yıkılmasına neden olmuştur. Kimi kilise mensupları sanatın ve bilimin yeşerdiği bu hareketi desteklemekle birlikte bu durum onlar için dahi sarsıcı sonuçlar doğurmuştur. Nitekim nadir de olsa bazı Rönesans dönemi papaları bilimi ve sanatı kabul etmiş hatta gelişmesi ve en ücra köşelere ulaşabilmesi adına çaba göstermişken, bazı Rönesans dönemi papaları ise Rönesans ve onunla bağlantılı olarak Reform hareketini destekleyenleri kâfirlik ve sapkınlıkla suçlamıştır. Öte yandan Papalığın yaşadığı çelişki, Rönesans'ın sempatizanlarında da görülmüştür. Hümanizm, milliyetçilik, bilim ve sanat gibi talepleri olan bu topluluğun ömrünün sonlarına doğru kiliseye dönmesi, dindar bir hal almaları ve Papalığın hizmetinde sekreterlik gibi çeşitli görevleri üstlenmekten çekinmemeleri dikkat çekici olmustur.!” 


Dolayısıyla bu dönem her iki kesim açısından da anlam karmaşası içerisinde ilerlemiştir. 


* Colin Ronan, Bilim Tarihi: Dünya Kültürlerinde Bilimin Tarihi ve Gelişmesi, çev., Ekmeleddin İhsanoğlu- Feza Günergün, Ankara: Tubitak Yayınları, 1983, s. 307. 

"H John Hale, The Civilization of Europe..., 8.73. 

100 Coban, a.g.e, 8.133. 
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Rönesans, Papaların unutulan Antik Yunan ve Roma eserlerini yeniden canlandırma ve buradan hareketle insanlara ulaşma isteklerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İlk Rönesans Papası V. Nicholas (1397-1455) itibariyle başlamaktadır. Papa V. Nicholas dönemin koşullarından etkilenerek Roma'da bilimin ve sanatın gelişmesi için uğraşmıştır. Nitekim Papa'nın desteğiyle bu dönemde bilimin ve sanatın herkes tarafından ulaşılıp yapılabilmesi adına Vatikan Kütüphanesi kurulmuştur. V. Nicholas'tan sonra Papalık vazifesi Il. Pius'a (1405-1464) geçmiştir. Bu dönemde Papalığın kilisede bir reform gerçekleştireceği haberi yayılmış olsa da IL Pius'un bu hedeflerini gerçekleştirecek kadar uzun bir ömrü olmamıştır. 
Daha sonra yerine IV. Sixtus (1414-1484) geçmiştir. Sixtus tam anlamıyla bir Rönesans papası olmuştur. Sixtus”un döneminde Vatikan Kütüphanesi Antik Yunan eserleriyle dolmuş ve kiliseyi tamamen dünyevi bir kurum haline getirilmiştir.'9! TV. Sixtus'tan sonra başa VI. 
Alexander geçmiştir. Hümanist bir papa olan VI. Alexander (1431-1503) dönemindeki en önemli olay Osmanlı'ya karşı kurulan “Kutsal İttifak”tır. Bu dönemde başa geçen son 


Rönesans Papası VIII. Innocent olmuştur. 


Rönesans”ı desteklemeyen aksine sapkınlık olduğunu söyleyen kilise mensupları ise büyük eleştirilere maruz kalmıştır. Dönemin hümanist isimleri kilisedeki ahlaki çöküntüyü düzeltmek üzere bir reform hareketinin gerektiğini söylemiştir. Machiavelli, oldukça sivri dilli üslubu ile yazdığı kitapları kiliseye karşı bir propaganda aracı olarak kullanmıştır.'9? Erasmus ise dinin daha sade bir hale getirilmesinin gerektiğini ve Tanrı ile olan ilişkinin aracısız 


olmasının önemiyle ilgili söylemleri Papalığın kan kaybına neden olmuştur. 1% 


Rönesans hümanistleri insanı evrendeki tek ve en yüksek değer olarak görmüşlerdir. 
Bireyin yaşam felsefesini ifade etmeye yarayan hümanizm, insanın özelliklerinin ve yeteneklerinin kendisini özel bir varlık olarak görülmesi için yeterli bulmuşlardır. Dolayısıyla hümanistlere göre sanatın ve edebiyatın konusu da kusursuz bir şekilde donatılmış olan insanı almalıdır. Bu dönemde insan sorununu temel almaya başlayan bu dallar, insanın özünü ve ülküsünü bulabilmeyi amaçlamış ve din temalı eserlerin yerine geçmiştir. Roma'da devlete 


hizmet biçimini alan hümanizm, Ortaçağ'da insan doğasının, gerek yaşam koşullarından 


101 Çoban, a.g.e, 8.135. 

102 Çoban, a.g.e, 8.139. 

103 Nazım İrem, “Karanlık/Aydınlık Anlatısı Olarak Ortaçağ ve Eski/Yeni Tarih Yazımı”, Doğu Batı Düşünce 
Dergisi, 33, (2005), s.139,140. 
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soyutlanmış salt özü olarak gerekse yaşam koşulları içerisindeki somut varlığı yönünden ele 


alınarak tanımlanmıştır. "7 


Ortaçağ”da genel kabul gören anlayışa göre insan dünyaya geldiği andan itibaren günahkardır. Günahkârlıktan kurtulması ve mutluluğa ulaşması ancak Tanrı'nın İncil'in dolayısıyla kilisenin yolundan gitmesi ile mümkün kılınmıştır. Ancak bu dönemde adeta yeniden yaratılan hümanizm akımı insanın kendisine değer verdiğinden kiliseye tamamen karşı bir tavır içerisine girmiştir. Bu nedenle Rönesans hümanistleri Antik Çağ eserlerine dönüş yapmış ve bu eserleri kendi çağlarına uyarlamıştır. Nitekim 15. yüzyılda İtalyan aydınların çeşitli kentlere giderek eski el yazmalarını aratmaları hümanizmin güçlenmesine neden olmuş, bunun yanında Medici ailesinin kurduğu bilim akademisinin Yunanca eserlerin Latinceye çevrilmesini sağlaması da hümanizmin daha geniş çevrelere yayılmasını sağlamıştır. /"5 Medici”lerin önderliğinde Floransa'da gelişen sanat ve bilim çalışmaları, Avrupa'daki diğer şehirlerin de aynı alanda yarış içerisine girmelerine neden olmuştur. Bu yarış Rönesans'ın tüm Avrupa'ya daha hızlı yayılmasını sağlamıştır. Bunun yanı sıra Medici ailesinin kendi sarayında yetiştirdikleri sanatçı ve bilim insanlarına tanıdıkları maddi ve manevi yardımlar, Rönesans'ın duyulmasında etkili olan diğer bir etken olmuştur. Medici’lerin kendilerine yönelik yapılan ağır eleştirilere rağmen bilimin ve sanatın açtığı yoldan ilerlemesi ve bunu teşvik etmesi 16 ve 
17. yüzyıl bilimsel devriminin temelini oluşturması açısından önemlidir. Medici ailesinin Rönesans'ı desteklemesi hümanistlerin çalışmalarını daha da kolay hale getirmiştir. Jacob 


Burckhardt Medici ailesinin Rönesans'ın gelişimine olan katkılarını şu şekilde ifade etmiştir: 


“Bunlardan başka Cosimo, (Medici) özel olarak Eflâtun felsefesinde klâsik ilkçağ düşünme dünyasının en parlak çağını görmüş olmakla, çevresinde bulunanları bu bilgi ile doldurmuş olmakla ve böylece hümanizma içinde klâsik ilkçağın ikinci kez yeniden doğuşunu sağlamış olmakla ün kazanmıştır. Bu 


oluşun hikâyesi, bütün ayrıntılarına varıncaya kadar bize anlatılmıştır.” 106 


Medici hanedanının bilim ve sanata verdiği önemi bu insanları kendi saraylarına toplamaya çalışmalarından ve maddi bütün harcamalarını karşılamalarından anlaşılmıştır.'97 Medici”lerin toplumun yararını gözeterek giriştiği bu hareket geleceğe miras olarak kalmış ve bu ailenin 


tarih sayfalarında silinmeyecek bir yer kazanmasına neden olmuştur. 


104 Zekiyan, a.g.e, s. 40. 

105 Kadıoğlu, a.g.m, s. 158 

106 Burckhardt, a.g.e, s. 330. 

107 Halil İnalcık, Rönesans Avrupa”sı Türkiye'nin Batı Medeniyetiyle Özdeşleşme Süreci, İstanbul: Türkiye İş 
Bankası Yayınları, (2020), s.65 
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Avrupa'da 14 ve 15. yüzyıllardan itibaren birey hassasiyeti oluşmaya başlamıştır. 
İtalya'da şehir devletlerinin oluşmaya başlamasıyla birlikte bilhassa kendini geliştirme imkanı bulan burjuvazinin Roma, Atina gibi Antik Çağ'ın önemli kentlerine ve burada yetişen isimlere dönmesi insanı temel alan bir tarih ve felsefe gibi alternatif bilim alanlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu dönemde yeniden doğan hümanizm Rönesans düşüncesini 


olgunlaştırmıştır. 128 


Rönesans”ın dinin dogmatik ve baskıcı tavrını kırması ile birlikte insanlar ruhun bedenle bir olduğunu, ayrılamayacağını kabul etmeye başlamış, sağlıklı ruhun sağlıklı bedene ulaşabilmenin en temel yollarından biri olduğunu anlamış, böylece Rönesans insanı oluşmaya başlamıştır. ! Bu şekilde vücuduna acı çektirerek ilahi açıdan mutlu olacağını düşünen insanın yerine kendisine yatırım yapan ve bugünün keyfini süren insan tipi almaya başlamıştır. Bu insanlar kilisenin din odaklı, insan düşüncelerini ve ihtiyaçlarını görmezden gelen, Tanrı”nın adını yüceltme gibi kendilerine yüklenen misyonlardan sıyrılmış ve şu şekilde düşünmeye 


başlamışlardır: 


“İnsan, Tanrı'nın bir avuç balçığı diye küçük görülmeyip insan olarak ele alınmalı ve doğa da Tanrı'nın 


sanatının bir eseri olarak değil insan ortamı olarak incelenmelidir.”!!9 


Bu dönemde bilhassa Latincenin ve Grekçenin öğrenilmeye başlaması Antik eserlere olan yoğun ilginin sonucudur. Yapılan okumalar Rönesans insanına, insanın değerlerini, manevi ruhsal boyutlarının bulunduğunu, yaratıcılığını, gücünü, doğanın önemini yeniden keşfettirmiştir.!!! Fransız bir hümanist olan Charles de Boulles, bu dönemde kendini geliştirme 


imkanı bulan Rönesans insanını için aşağıdan yukarıya olmak üzere şu sıraya koymuştur: 


“Bir taş gibi var olmak, bir ot gibi yaşamak, bir at gibi hissetmek ve bir insan gibi anlamaktır. Bu seviyeler, sırasıyla insanın dört çeşidine tekabül eder: tembel, obur, kibirli ve bilgin. Diğer bir deyişle 


insanlık mükemmelleştirilebilir ve yalnızca bir hümanist gerçekten bir insandır.”!!? 


Öte yandan Hümanizmin Ortaçağ”ın kalıplara sıkıştırılmış olan insanını yetkin bir varlığa 


dönüştürmesinin altında Rönesans”la özdeşlemesi yer almaktadır. 


108 Özman, a.g.t, s. 11. 
109 Özman, a.g.t, s. 12. 

110 Önal, a.g.m, s. 24. 

111: Özman, a.g.t, s. 12-13. 
112 Önal, a.g.m, s. 24 
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Erken Rönesans döneminde hümanizmin adeta dirilişe geçmesinin temelinde yatan sebep, Ortaçağ'da hayatın her alanında kendisini hissettiren tabuların var olmasıdır. 1453 yılında Osmanlı Devleti'nin I. Mehmet öncülüğündeki büyük fethi ile beraber buradaki aydınlar Batı'ya kaçmış, yanlarında ise Antik Çağ'ın kadim eserlerini götürerek, Avrupa'da insana, erdeme ve doğruluğa önem veren görüşün hümanizmin ortaya çıkmasına neden olmuştur.!!3 
Dönemin hümanizm elçileri bu klasik eserlerin yeniden okunup bir anlam çerçevesine 


oturtulmuş, böylece Avrupa'nın birçok bölgesine yayılmasını sağlamıştır. 


Rönesans'ın özgürlükçü ve sorgulayıcı ruhuyla harmanlanan hümanizmin ilkeleri aynı zamanda Rönesans'ı destekleyici tavrıyla bütüncül bir yaklaşım sergilemiştir. Nitekim Paul 


Faure bu konuyla ilgili şu sözleri dile getirmiştir: 


“Rönesansın büyük yaratıcıları, araştırmacılar, filozoflar ama aynı zamanda da gezginlerdir. Dürer, J. 
Bosch, Michelangelo, Holbein, J. Sansovina, B. Cellini sadece pek çok sanatla ilgilenmekle kalmıyorlardı: Dinsel ve edebi inançlara sahiptiler, fikir dünyasından da tensel zevklerden de hoşlanıyorlardı, yolculuklara çıkıyorlardı. İşte bu adamlarda Rönesans ve Hümanizma birbirine karışmıştır. Ama İnsan olma niteliğinin anlamını genişlettiğinde daha doğrusu derinleştirdiğinde, insan evrensellik ve kalıcılık kavramlarına sahip olur ya da bunları aydınlığa kavuşturur. 18. yüzyılın dürüst adımına yollan açar ve geçici modalara, kısıtlayıcı geleneklere rağmen herkes tarafından anlaşılabilir olmaya çalışır. Bu anlaşılma çabasından insan, farklılığı içinde gelişmiş, kendindeki o "değişken ve farklı" yapısıyla büyümüş çıkar. İnsanlık daha yüce ve yepyeni bir yaşama çağrılmıştır. Bizler ki genelde insana inanır, aynı zamanda tüm bireysel yaratı ve inançlara saygıyı da taşırız, bizler Rönesans 
sayesinde adamakıllı yenilendik.” 4 

Rönesans'ın ve hümanizmin karşılıklı etkileşimleri kilisenin gücünün ve iradesinin sınırsızlığı problemini gündeme getirmiş, Ortaçağ'da sarsılmaz konumda olan otoritesi sorgulanabilir hale gelmiştir. Kilise her ne kadar bu hareketin önüne geçmeye çalıştıysa da başarılı olamamış, hümanizmin özgürlükçü ruhunun tesiri kendisini her alanda hissettirmeye başlayarak Rönesans'ın güç odağı olmuştur. Bu durum hümanizmin Rönesans”ı etkileyerek dinsel ve sanatsal bireyciliğe, bilgece meraka, kural ve göreneklerden sıyrılmış metinlere 


başvuruya, yaşam sevgisine ve özgür insan düşüncesine itmesine neden olmustur.!! 


113 Özman, a.g.t, s. 11. | 
14 Paul Faure, Rönesans, çev., Hüseyin Boysan, İstanbul: İletişim Yayınları, 1992, s. 122. 
115 Faure, a.g.e, s. 11-12. 
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Rönesans hümanizminin büyük temsilcilerinden biri olan Dante, Yunan-Bizans kültürünün İtalya'ya gelmesinde öncü olmuş, bu sebeple Ortaçağ'da Eskiçağ'ın mirasçısı olarak görülmüş ve Latin kültürünü kendi döneminde canlandırmıştır. "” İtalya'ya getirdiği bu hareket toplumda Yunanca ve Latinceye karşı ilginin artmasına ve bu dilleri öğrenmeye yönelik etkileşimlerin oluşmasına neden olmuştur. Nitekim Dante'nin İtalya’ da başlattığı milli dil hareketi daha sonra zaman içerisinde bütün Avrupa'ya yayılarak eserlerin okunup anlaşılabilmesini sağlayacak dil eğitiminin ve bilgisinin gerekliliğiyle ilgili farkındalık yaratmıştır. Nitekim Dante bu sebeple en ünlü eseri olan İlahi Komedya”Yyı Latince değil, İtalya yazmıştır. Dante bu eserinde cenneti din ve devlet adamlarıyla dolu tasvir ederken cenneti ise sanatçı ve bilim insanları ile dolu olduğunu yansıtmıştır. Dante bu mesajıyla Rönesans'ın 


doğasını desteklediğini göstermiştir. 


Dante'nin İlahi Komedya'sı hümanizmin en büyük eserlerinden biri olarak görülmektedir. Eserinde bütün insanları temsilen kendisini iyi ve kötü yanlarıyla, kin ve garezleriyle, sevgi ve bahanesiyle, amansız bir hakimin ateşli tutkuları ve şahlanmış gazabıyla yansıtmıştır.""7 Nitekim İtalyan devlet adamı Gino Capponi Dante hakkında şu sözleri dile getirmiştir: "Kutsal poemin içeriği ve Dante'nin büyük ruhundaki bütün sevgi ve düşüncelerini eserinde toplamak uğrunda sarf ettiği çabalar, ömrünün geriye kalan kısmını bomboş bir hale 


getirmiştir ”.1!8 


İlahi Komedya”da insanın değerli olduğuna yönelik yapılan vurgulamalar hem ilahi hem de dünyevi şartların gerçekleştirilmesinin üzerinde oturtulmuştur. İnsanın mutluluğa ulaşmasını bu iki ilkeye bağlayan Dante, mutluluk için Tanrısal düzenin hakim olduğu dünyada kilisenin eskisi gibi mütevazi yaşamına dönmesi gerektiğini savunmuştur. Eserinde insanları maddi olanın cazibesinin etkisinden uzaklaştırmaya çalışan Dante, bu çabasını şu sözleriyle 


dile getirmiştir: 


"Kendi tohumunuzu düşünün, Hayvanlar gibi yaşamak için değil, Fazilet ve bilgi elde etmek için yaratıldınız" II? 


Dante”nin eserlerinde yansıttığı insani değerlere yaptığı vurgularla birlikte ilahi gücün otoritesi 


sorgulanmış ve hümanizm çağının başlamasına neden olmustur.!”° 


16 Kadıoğlu, a.g.m, s. 158 

17 Dante Alighieri, İlahi Komedya, çev., Rekin Teksoy, İstanbul: Oğlak Yayıncılık, 2011, s. 220. 

18 Çetin, a.g.m, s. 289. 

19 Çetin, a.g.m, s. 291. 

120 Cihan Tayip Şengül, “Yabancı Dil Olarak İtalyanca Öğretiminde Edebi Metinlerin Kullanımının Öğrencilerin 
Dil Becerilerinin Geliştirilmesine Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2019, s. 43. 
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Erken dönem Rönesans hümanistlerinden olan diğer bir önemli isim de Giovanni Boccaccio”dur. İtalya edebiyatının gelişmesinde büyük rolü olan Boccaccio, Yunan mistisizminden yoğun biçimde etkilenmiş bir isim olarak eserlerinde bunu yansıtmış ve bu anlamda çağdaşlarıyla birlikte Rönesans'ın şekillendiricisi olmuştur. Nitekim Boccaccio”nun 


önemli eserlerinden biri olan Decameron, Rönesans'ın habercisi olarak görülmüştür. 


Ticaretle ilgilenen Boccaccio halkın pek çok katmanına vakıf olduğundan onların arasındaki hikâyeleri bir eser haline getirerek Decameron”u oluşturmuştur. Decameron”la ilgili dikkat çeken en büyük husus Boccaccio'nun eserde Tanrı sevgisinden ziyade insan sevgisine yönelmiş olunmasıdır. Kaderini Tanrı'nın inisiyatifinden kurtaran Boccaccio eserde hayatını kendi kendisine şekillendiren insan tiplemeleri yaratmıştır. Hümanizmin önemli eserlerinden olan Decameron, Tanrı'dan korkmayan ve kilisenin kısıtlamalarına karşı koyarak özgürlüğünü yaşayan insan örnekleriyle Tanrısal düzenin egemen olduğu Avrupa için devrim yaratacak bir 


kaynak olmuştur. 


Esasen dine ve Tanrı'ya karşı olmayan Boccaccio, dinin yanlış bir şekilde anlaşılmasına ve dinin kullanılmasına karşı çıkmıştır. Din adamlarının yozlaşmalarından, rüşvetlerinden ve insanları kendi emelleri adına kullanmalarından rahatsız olan Boccaccio bu sebeple eserinde bilinçli olarak insanı özgür kılmış ve bu yönüyle Dante ve Petrarca'dan ayrılmıştır. Decameron bu özelliğiyle Dante'nin İlahi Komedya'sında olduğu gibi dinsel bir yüceltme ile sonlanmamış, insan dünyasını konu edinen yapıt yine insanın dünyasıyla kapanmıştır.!?! Dante ve Boccaccio çağdaş olmalarına rağmen insanın değeri ve önemi konusunda aynı görüşte olmakla beraber farklı din ve ahlak görüşlerine sahip olmuşlardır. Dante ve Boccaccio arasında bulunan en temel farklılık ise Dante'nin toplumsal değişimi fakında olmadan suçlayıcı bir tavır sergilemesi ve ilerlemeyi toplum adına faydalı bir mekanizma olarak görmemesine karşın Boccaccio”nun 


çağdaşlığı döneminde yaşanan gelişmeleri kabul etmesidir.!?? 


Hümanizmin babası olarak görülen Francesco Petrarca tıpkı diğer erken dönem Rönesans hümanistleri gibi Yunancaya merak salmış ve mistisizmden etkilenmiştir. Ortaçağ”daki bu 


yönelimleri Paul Faure şu şekilde açıklamaktadır: 


“Hümanistler (bu sözcük 1539”dan kalmadır) her dönemdeki insana, yâni Antik Çağdakilere, Greklere, 


Latinlere, İbranilere eğiliyorlardı: Lâkırdıya dayanan teorilerden çok insana, lafzından çok ruhuna 


121 Çetin, a.g.m, s. 301. 
122 Çetin, a.g.m, s. 306. 
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çağrıda bulunuyorlardı. Klasik diller ve edebiyat onların gözünde bir kurtuluş, bir özgürlüktü. İtalya'da Petrarca, Flandres”da Erasmus ya da Fransa”da Rabelais’nin yaptığı gibi, serbest incelemeler ve insanlık edebiyatı gibi Cicero”yu andıran iki terimi eşanlamlı kılıyorlardı. Bu açıdan baktığımızda, Hümanizma 


hafife alınarak söylendiği gibi tutucu değil, tam tersine devrimcidir.”!23 


Petrarca yazdığı eserlerden de açıkça anlaşıldığı üzere Tanrı'yı önemseyen ve değer veren bir hümanist olmuştur. Ancak buna rağmen insanın kendi kendisinin Tanrısı olacağına ve mükemmel insana ancak mutlulukla ulaşılacağını savunmuştur. “Mutluluk iç ve dış 
etkenlerden kurtularak bağımsız olmakla mümkündür... İnsan her şeydir, adeta Tanrıdır...” 1 
Antik Yunan eserlerini yeniden yorumlayan ve gündeme getiren Petrarca böylece hümanizmin 


babası olarak anılmıştır. Frantz Brentano, hümanistler arasında popülerleşen antik metinlerin 


incelenme hareketini hümanist kültürün doğuşu olarak görmüştür: 


“Hümanistlerin ilk hareketi, Antik Çağ”daki pagan kültürüne yönelik oldu. Daha önce sınırlı bir şekilde dini açıdan yorumlanan birkaç Antik filozof, bu kez yerini özellikle edebiyat yazınına bıraktı. Birçok 


büyük Kilise Babası, Grek edebiyatıyla beslendi. Antik felsefe ve edebiyatın incelenmesi, kutsal yazın 


kültürüne büyük ölçüde yardımcı oldu. ”!25 


Petrarca'nın ve diğer hümanistlerin öncüsü olduğu Antik metin çalışmaları Avrupa'da hümanizmin güçlenmesine ve modern birey kavramının oluşmasına neden olmuştur. Petrarca ve diğer hümanistler tarafından yapılan bilhassa felsefi çalışmalar Antik kültürün Rönesans”la bağdaşlaşmasına yol açmıştır. Petrarca bu çalışmalarıyla Antik Çağ ve Rönesans arasında bir köprü oluşturmasına karşın, Ortaçağ ve Rönesans arasındaki görünmez olan zamansal 


sınırlama ölçütlerinin arasında geçiş dönemi yaşatmış olan bir isim olmuştur. 


Roma'nın yağmalamasından sonra Avrupa'da Rönesans'ın etkisinin azalmaya başlaması, bu dönemin “Erken Aydınlanma” dönemi olarak addedilmesine engel olamamıştır. 
Zira dönemin büyük isimlerinden olan Erasmus, Mirandola, Montaigne vd. hümanizmi hem sanatsal alana hem de mekanik ve tıbbi kollara taşıyarak çığır açıcı düşüncelere ve başarılara ımza atmışlardır. Bu başarılar Rönesans ve Aydınlanma Çağı arasında köprü oluşturmuş ve Avrupa'nın büyük bir dönüşüm geçirmesine neden olmuştur. Hümanizmin Geç dönem Rönesans”ı sonrasında geçirdiği serüven ve toplum üzerindeki karşılığını Paul Faure şu şekilde 


ifade etmiştir: 


123 Faure, a.g.e, s. 121. 


124 Önal, a.g.m, s. 24. 
125 Hüsen Portakal, Rönesans ve Laiklik, İstanbul: Cem Yayınevi, 2003, s. 118. 
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“Ama İnsan olma niteliğinin anlamını genişlettiğinde daha doğrusu derinleştirdiğinde, insan evrensellik ve kalıcılık kavramlarına sahip olur ya da bunları aydınlığa kavuşturur. 18. yüzyılın dürüst adımına yollan açar ve geçici modalara, kısıtlayıcı geleneklere rağmen herkes tarafından anlaşılabilir olmaya çalışır. Bu anlaşılma çabasından insan, farklılığı içinde gelişmiş, kendindeki o "değişken ve farklı" yapısıyla büyümüş çıkar. İnsanlık daha yüce ve yepyeni bir yaşama çağrılmıştır. Bizler ki genelde 


insana inanır, aynı zamanda tüm bireysel yaratı ve inançlara saygıyı da taşırız, bizler Rönesans 


sayesinde adamakıllı yenilendik.”!26 


Hayatının ilk dönemlerinde Latince ve Grekçeyi öğrenen dönemin en ünlü hümanistlerinden olan Desiderius Erasmus, kendi çağında kilisenin restore edilmesi fikrine katılmakla birlikte, Hırıstiyan dünyasının karışmasına ve kaosa sürüklenmesine karşı çıkmıştır. 
Nitekim bu nedenle Martin Luther”le akademik çerçevede tartışma içerisine girmiş ve hayalini kurduğu barış ortamını bozduğu gerekçesiyle Luther'i eleştirmiştir. Erasmus" un hümanizmi tanıması ve Rönesans döneminde öncüsü konumuna gelmesinde XIV. yüzyılda Brethren of Common Life (Ortak Yaşam Kardeşliği) isimli keşiş cemaatinin okul hayatına dahil olması ve kendisine Skolastisizmi reddedici ve Latin edebiyatının inceliklerine yönelik eğitim vermesi 


neden olmuştur. 2” 


Erasmus hümanizmin en önemli eserlerinden biri olarak görülen Deliliğe Övgü”yü gülmece türünde yazmıştır. Deliliğe Övgü iki farklı açıdan eleştirilmiştir. Gerçek bilgelik, deliliktir ve kendini bilge sanmak gerçek deliliktir. İnsana yeryüzünde yaşama gücü kazandıran şey gerçek bilge olma niteliğiyle doğrudan doğruya deliliğin kendisidir. Deliliğe övgü yazıldığı dönemden itibaren bağnazlığa karşı kaleme alınmış en yetkin düzeydeki başyapıt olmuştur. 
Skolastik düşünceyi eleştirdiği eserinde dinin vicdan işi olduğunu ve din adamlarının dini manipüle ederek topluma sunduğunu belirten Erasmus, dine ve Tanrıya verdiği değer sebebiyle 


dini hümanist olarak görülmüştür. 


Erasmus, dinin resmileştirilerek, çıkar güdülen bir kurum haline gelmesi sebebiyle ruhban sınıfının uygulamalarını eleştirmiştir. Erasmus yozlaşan kiliseyi birçok eserinde eleştirmiş ve kilisenin kurallarına gözü kulağı kapalı bir şekilde inanan insanların hatalı 


olduklarını belirtmiştir: 


126 Faure, a.g.e, s. 122. 
e Zeynep Gölen, “Erasmus'un Hristiyanlık Anlayışı ve İslam'a Bakışı”, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Universitesi, 2018, s. 41. 
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“Çağımız insanının kulak hassasiyeti beni öyle şaşırtıyor ki, huşu uyandıran unvanlar dışında hemen hemen hiçbir şey duymaya katlanamıyor. Dahası inançları öylesine yozlaşmış insanlar var ki İsa hakkında ağza alınmayacak küfürlere ses çıkarmıyorlar da papaya ya da bir prense şaka yollu hafif bir şeyler söylemenize dayanamıyorlar, özellikle kendi çıkarlarına dokunuyorsa(...) (...)ahmaklar ve kalın 


kafalılar Tanrılar yerine onların heykellerine tapınmaya başlayınca, bizim kültürümüz zaman zaman 


ağır hasarlar uğruyor.”!2s 


Erasmus”un Hristiyan hümanizmi ile asıl amacı, kilisenin öğretilerini yeni bir hümanisttik öğreti yaratarak birbirleriyle uzlaştırmak olmuştur. Nitekim bu nedenle dinde bir reform gerçekleşmesi gerekçesiyle Luther”le ortak noktada buluşmuşlar, ancak Erasmus, bu reformun barışçıl yollarla gerçekleşmesi gerektiğini düşünmüş ve Hırıstiyan dünyası içerisinde ayrılık yaşanmasını anlamsız bulmuştur. Bu noktada Luther, eylem adamı, Erasmus ise düşünce adamı olmuş, eğitimin insanı yücelteceğini ve cahilliği ortadan kaldıracağını 


düşünmüştür. 


Diğer Rönesans hümanistlerine nispeten Montaigne'nin derdi dinle, kiliseyle veya Tanrı'yla değil kendiyle olmuştur. Her konuda kendisini sorgulayan ve varoluşsal sancının cevaplarıyla ömrünü sürdüren Montaigne, bireyin kendi iç dünyasına ve özüne dönme fikrinin temelini atmıştır. Nitekim bunun en somut örneğini içeriğinin büyük kısmını iç gözleme ayırdığı “Denemeler? adlı eserinde görmek mümkündür. Montagne on Denemeler”de geçen “Her şeyden önce ben kendimi araştırıyorum, benim fiziğimde metafiziğim de bu.” cümlesi 


kendisinin hümanizm algısını ortaya koymaktadır. /?” 


Montaigne, insanı değerli bir varlık olarak görmesine karşın ahlaksız olan ve ahlak hakkında hiç düşünmeyen insanların hayvanlardan farkı kalmadığına hatta hayvanların onlardan daha üstün bir varlık haline geldiğini düşünmüştür. Montaigne erdem sahibi olmayan kişinin değerli bir insan olmaktan uzak olduğunu ve sadece insansal yetilerini kullanabilen bir varlık haline dönüştüğünü belirtmiştir. Montaigne bu vasıfları edinen insan için geriye yalnızca kendini sorgulama ve eleştirme gerekliliğinin kaldığını savunmuştur. Zira kişi korkularıyla yüzleşmedikçe, kendini tanımadıkça, çevresiyle ile ilgili olan problemlerine kafa yormadıkça ve bunun sonucu olarak kendisini değiştirmek için uğraşmadıkça hayatına aynı insan olarak 


devam etmeye mahkum kalacaktır. Montaigne bu sorunun sonucu olarak düşünce hayatına 


m Gölen, a.g.t, s. 50. 
129 Onal, a.g.m, s. 24. 
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“dünya vatandaşlığı?” kavramını katmıştır. Buna göre kendi problemleriyle yüzleşmeyen kişi 


dünyanın hangi bölgesine giderse gitsin, aynı insan olarak kalmaya devam edecektir. 


Montaigne Denemeler'inde insanın tanrılaştırılmasına karşı çıkmış, Zeus, Venüs, Poseidon, Apollan vb. Yunan mitolojisinde geçen Tanrıları insan bedenine hapsettirilmesini ve insani özelliklerin yüklenmesini anlamsız bulmuştur. Bilhassa insanların kötü özelliklerinin Tanrı'nın vasıflarına aktarılmasını Tanrı'nın tabiatına aykırı bulmuş ve bu hareketin Tanrı'nın 


basitleştirilmesinden öte bir düşünce olmadığını belirtmiştir. 


Montaigne'nin dönemin diğer hümanistlerinden farklı olarak insanı sadece insan olduğu için övmemiş, değerli olanın yalnızca erdemli ve ahlaklı insanlar olduğunu belirtmiştir. 
Bu sebepten dolayı Montaigne'nin hümanist kişiliğinin olmadığını düşünen bir kesim oluşmuş da akla olan kuşkucu yaklaşımı ve Denemeler adlı eserinde kendisinde insanı aramaya yönelik 


olan çabası onun Rönesans hümanizminden etkilendiğinin açıkça kanıtlamaktadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


3. TARİHİN YAZIM SERÜVENİ 


3.1. ANTİK ÇAĞ'DA TARİH YAZIMI 


Yazının icadından beri insanoğlu gelecek nesillere kendisinden bir iz bırakmayı adeta görev edinmiştir. Nitekim Dünya'nın dört bir yanında ve hemen her toplumda yazılı kaynaklar zaman içinde artış göstermiştir. Bunların yazıldığı nesneler ve yazının özellikleri her toplumda farklı özelliklerle ortaya çıkmış ve farklı zaman dilimlerinde gelişme göstermiştir. Bazen soylular, bazen yöneticiler, bazense halktan kimseler farklı amaçlarla yazılı kaynaklar ortaya çıkarmışlardır. Kimi, sözlerini ebediyete kadar var olması için taşa kazımış kimi, papirüse kimi, parşömene yazmıştır. Fakat neye, nasıl ve ne şekilde yazıldığına bakılmaksızın hepsinin ortak 


amacının geleceğe bir iz yahut ders bırakma kaygısı olduğu ortak kanıdır. 


Yazının gelişimi, verilen eserlerin çeşitliliğinde artış yaşanmasına neden olmuştur. 
Bununla beraber bugün anladığımız anlamda tarihçilik ilminin geçmişi çok eski değildir. 


Tarihçiliğin Herodotos (MÖ 484-425) ile 5. yüzyılda başladığı kabul edilmektedir. 


“Bu, Halikarnassoslu Herodotos'un kamuya sunduğu araştırmadır. İnsanoğlunun yaptıkları zamanla 


unutulmasın ve gerek Yunanlıların, gerekse barbarların meydana getirdikleri harikalar bir gün adsız 


kalmasın, tek amacı budur, bir de bunlar birbirleriyle neden dövüşürlerdi diye merakta kalinmasin.”!*° 


Herodotos'u ondan önceki metin yazarlarından ayıran en önemli unsur olayların anlatımında mekân ve zaman bildirimi yapmasıdır. Grek tarihçilerin ortaya koydukları bu 


eserler nakilci yahut hikayeci!?! denilen tarzda kaleme alınmıştır ki bunlar tarih tenkidinden 


130 Herodot, Herodot Tarihi, çev., Müntekim Ökmen, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1993, s. 31. 
131 İbrahim Kafesoğlu, “Tarih İlmi ve Bizde Tarihçilik”, Tarih Dergisi, 13/17-18, 1963, s. 1. 
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oldukça uzaktır. Grek toplumunda ortaya çıkan bu yazım anlayışı zaman içinde diğer toplumlara da yayılmış ve uzun bir süre varlığını korumuştur. Hikâyeci tarih yazımı, kronik tarih yazımını da beraberinde getirmiştir. Bununla beraber her iki yazım türünün de belli başlı eksiklikleri vardır. Bununla beraber kronik tarih yazımında olaylar yıl yıl anlatılırdı fakat aralarında bir bağlantı kurma çabasına girilmezdi. Hikâyeci anlatımda ise gerçek bilgileri tespit etmek güç olmuştur çünkü geçmişe dönük kaydedilen bilgilerin içine mitolojiler ve efsaneler 


eklemlenmiş gibidir. 


Hikâyeci tarih yazımının eksiklikleri kısa sürede fark edilmiş ve buna alternatif bir tarz olarak öğretici tarih yazımı ortaya çıkmıştır. Grek tarihçi Thukydides (MÖ 472-404 ) ile başlayan bu yöntem zamanla popülaritesini artırmış ve Plutarkhos (MS 46-120) da bu yöntemle eserlerini kaleme almıştır. Tarihte yaşanan olayların ışığında toplumun ve yöneticilerin ders çıkarmasını amaçlayan bu yöntem günümüzde de varlığını korumaktadır. Tarihin yanı sıra felsefe, edebiyat, sosyoloji gibi diğer disiplinler arasında da bu yöntem oldukça revaçtadır. 
Öğretici tarih yazımının ardından araştırmalar sürdürülmüş ve 19. yüzyılda araştırıcı metot gelişim göstermiştir. Buna göre, metinde anlatılan kişilerin karakter analizleri yapılmış ve olaylar arası bağlantılar kurulmuştur. Antik Çağ yazarları bu tarz görüşlerden mahrumdur. Bu sebeple ortaya çıkardıkları yapıtlardaki eksiklikler kolaylıkla tespit edilmiş ve bu bilgilerin doğruluğundan şüphe duyulmasına sebep olmuştur. Bu şüphenin asıl sebebi anlatılan olaylarla 


efsanelerin iç içe geçmiş olması ve taraflı yazılmış olmasıdır. 


Hikâyeci, öğretici ve araştırıcı metotların yanı sıra var olan başka tarih yazım metotları mevcuttur. Öte yandan araştırıcı tarih yazımı metodu sayesinde tarih tenkidi de gelişmiş böylece her bilgi doğru olarak kabul edilmemiş, çağdaş yazarların bu konuyu nasıl ele aldıkları incelenmeye başlanmıştır. Bu anlayışla birlikte bir bilgiye sadece tek bir kaynakta rastlanılıyorsa o bilgiye şüpheyle yaklaşılmış, doğru ya da yanlış olduğuna dair kesin yargılardan kaçınılmıştır. Tarih yazıcılığının özelliklerine geçmeden evvel yazarların neden tarih yazma ihtiyacı duyduğunu belirtmek faydalı olacaktır. Bu bağlamda İngiliz tarihçi Collingwood modem tarihçilerin tarihten ne anladığını şu sözlerle ifade etmiştir: “Günümüz tarihçileri tarihin (a) bir bilim ya da soruları yanıtlama olması; (b) geçmişteki insan eylemleriyle ilgilenmesi; (c) kanıtın yorumlanmasıyla uğraşması; (d) insanın kendine ilişkin 


bilgisi uğruna olması gerektiğini düşünüyorlar.”!? Genel kabul gören bu kriterlerin en az üçüne 


132 Collingwood, a.g.e, s. 41. 
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uyan ilk tarihçi Herodotos" pur. 177 Herodotos, Historiae adlı eserini yazmasındaki amacının 


yaşananların sonraki nesillerde unutulmamasını sağlamak olduğunu belirtmiştir. 


Geçmişten günümüze tüm dünyada tarih yazıcılığının ilkeleri genel hatlarıyla ele alındığında görsel açıdan ilk verilerin mağara resimleri olduğunu bilinmektedir. Sözel anlatımda ise efsaneler ve mitoslar önemli yer tutmaktadır. Genel anlamıyla ilk tarihi metinler, 


bu örneklerden oluşmaktadır. 


Antik Çağ'da biyografi yazıcılığı resmi tarih yazıcılığından daha önce gelişmiştir. 
Devletin bazı dönemlerinin ve krallarının hayatının kaleme alındığı metinlerin geçmişi Sümerlere kadar uzanmaktadır. Sümerler, olguları inceleyip sebep-sonuç ilişkisi kurarak yazmak yerine önemli olayları kaydetmeyi uygun görmüşlerdir. Tarihe ışık tutan ilk metinlerin menşeinin adı geçen medeniyete ait olmasına rağmen bu metin yazarlarının tarihçi olarak kabul 


edilmemesinin sebebi bu olmuştur. 


Tarihçilik zanaatının esas mucidi ise Yunanlardır. Yanlışı ve doğruyu ayırt edebilmek için sadece eleştirel tarih yazımını geliştirmekle kalmayan Yunan tarihçiler, aynı zamanda olayların mantıklı bir şekilde açıklanmasını da şiar edinmişlerdir. Antik Çağ Yunan tarihçileri gerçek olayların efsanelerden ayrılmasına ve bu bağlamda objektif tarih yazımına bilhassa önem vermişlerdir. Efsane ve mitos anlatımında en başarılı halklardan biri olan Yunanların bu gelişimi dikkat çekmektedir. Bu noktada Pers tarih yazımının Yunan tarih yazımı üzerinde 


etkili olduğu kabul edilmektedir. !°* 


Roma'da tarih yazıcılığı Annales!” yıllık yazıcılığı ile başlamıştır. Annalesleri kullanarak bir tarih eseri ortaya koyan ilk tarihçi Fabius Pictor (MÖ 254-201) olmuştur. Pictor, eserini Grekçe kaleme almıştır. Bu gelenek, Latin tarih yazımı başlayana kadar devam etmiştir. 
Annales tarih yazıcıları Pontifex Maximus’un!°° yazdırdığı Annalesleri ana kaynak olarak kullanmıştır. Her yıl kaleme alınan Annalesler’de, önceki yılların hadiseleri kısaca yer almış, güncel dönem olayları arasında önem verdikleri meseleler ise uzun uzadıya aktarılmıştır. 


Analist ismi verilen yazıcıların tuttuğu bu kayıtların ne kadar eskiye dayandığı 


133 Yunus Koç, “Tarih Niçin Yazılır”, Tarih İçin Metodoloji, ed: Ahmet Şimşek, Ankara: Pegem Akademi, 2015, 
S. 2. 

134 Necmettin Alkan, “Geçmişten Günümüze Dünyada Tarih Yazıcılığı”, Tarih İçin Metodolofi, ed: Ahmet 
Şimşek, Ankara: Pegem Akademi, 2015, s. 26. 

135 Amales: Pontifex Maximus”un her yıl yaşanan olayları yazdırdığı metinlerdir. Yıllık adıyla da bilinir. 

136 Pontifex Maximus: Antik Roma”da dini kurumların en büyük rahibidir. Antik Roma dininin en önemli 
pozisyonudur. 
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bilinmemektedir. Kronolojik tarih yazımının gelişmesine katkı sağlayan bu yöntem, Antik Çağ 


tarih yazım metotlarının içinde oldukça popüler bir hal kazanmıştır. 


Romalıların tarihle ilgilenmesinin pek çok sebebi vardır. “Geçmişe büyük saygı, atalarının yaptıkları işlerden gurur duyma, Roma'nın, Romalılığın yüceliğinin belirtilmesi 
arzusu, ahlak dersi çıkarma isteği, tarihe yönelmenin başlıca nedenlerinden sayılmıştır”. 137 
Romalı tarihçiler bilhassa Yunan tarihçiler ve onların eserlerinden etkilenmişlerdir. Buna rağmen Romalılarda tarihçilik, Yunanlardan farklı olarak yeni bir misyon kazanmıştır. "9 Zira Romalılar için tarih, ideolojik ve siyasi bir araçtır. Öte yandan ulusal tarih anlayışı da Romalılar 


ile birlikte gelişim göstermiş, siyasi bir birliğe sahip olmayan Yunanlarda ise bu anlayış 


gelişmemiştir. 


Roma'da tarih yazıcılığı Erken Cumhuriyet Dönemi'nde başlamıştır. İlk tarihçiler Annales yazarlarıdır. Bu geleneği başlatan kişi Fabius Pictor”dur. Pictor, bulduğu Pontifexleri bir sıraya dizmiş ve Roma tarihinden kronolojik olarak kısaca bahsetmiştir. Kendi yaşadığı döneme yaklaştıkça yaşanan hadiselerin daha detaylı olarak aktardığı görülmektedir. Bu yazım yöntemi zaman içinde gelenek haline gelmiş ve Pictor”dan sonraki yazarlar da bu metodu kullanmıştır. Pictor ve diğerleri!’ metinlerini düzyazı şeklinde kaleme almıştır. Bu metinlerin Grekçe kaleme alındığı bilinmektedir. Fakat bu eserler pek çokları gibi zaman içinde yok 


olmuş, günümüze sadece birkaç kalıntısı ve onlardan yapılan alıntılar ulaşmıştır. 


Roma'da Geç Cumhuriyet Dönemi'nde önsöz geleneği gelişmiştir. Romalıların praefatio adını verdikleri bu gelenek, Greklerden alınmıştır. Hekataios (MÖ 550-476), Herodotos ve Thukydides tarafından başlatılan bu hareket, sonraki yüzyıllarda tarihçiler tarafından ilerletilmiş ve böylece Grek tarih yazıcılığında önemli bir yer kazanmıştır. Fakat Romalılar geleneği doğrudan almamış, kendilerine has yöntemler ekleyerek yeni bir formata sokmuştur. Romalılar, eseri tanıtmak ve geliştirilen yeni metotlardan bahsetmek için yazılan önsözlerde retoriğe büyük önem vermiştir.'“9 Bu durum tarih yazıcılığında yeni bir ivmenin yaşanmasına neden olmuştur. Eserlerdeki sıkıcı anlatım yerini hitabete ve akıcılığa, kronik 


tarih yazıcılığı ise yerini biyografi, otobiyografi ve olay yazıcılığına bırakmıştır. Bu dönem 


137 Salih Özbaran, Tarih, Tarihçi ve Toplum- Tarihin Çağrışımı, Doğası, Tarihçilik ve Tarih Öğretimi Üstüne 
Düşünceler, İzmir: Yakın Kitabevi, , 2015, s. 84. 

138 İlber Ortaylı, Tarih Yazıcılık Üzerine, Ankara: Cedit Neşriyat, 2011, s. 12. 

139 Bknz: Cincius Alimentus, Postumius Albinus, Acilius Glabrio vs. 

140 Bedia Demiriş, Roma Yazınında Tarih Yazıcılığı, İstanbul: Ege Yayınları, 2006, s. 21. 
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yazarlarının daha çok siyasi şahsiyetler oluşu tarihin, siyasi bir araç olarak kullanılmasına 


sebep olmuştur. 


Roma Cumhuriyet Dönemi'nin sonlarına doğru tarih yazıcılığı boyut değiştirmiştir. 
Resmi düzyazı yerini hitabete bırakırken tarih; siyaset ve felsefenin etkin bir silahı olarak kullanılmıştır. Öte yandan yine bu dönemde eleştirel yazılar öne çıkmış ve bu alanda Cicero 


önemli eserlere imza atmıştır. Tek olayın anlatıldığı monografi tarzı da bu dönem gelişmiştir. 


Yunan ve Roma tarih yazıcılığında ortak olarak görülen iki temel özellik vardır. “1 Bunlar; insancılık ve tözcülüktür.'” İnsancılık, Yunan ve Roma tarih yazımında görülen en belirgin özelliktir. Bu milletlerin tarih yazımında insanın ve onun ürünlerinin ön planda olduğu görülmektedir. Tarihi insanların yaptıkları ve düşündükleri oluşturmaktadır. İnsanın başrolde olduğu bu tarih yazıcılığında Tanrılara çok az yer verilmektedir. Tanrılar her iki kültür içinde 


son derece önemli olmasına rağmen tarih yazıcılığı içindeki yerleri oldukça sınırlıdır. 


Tözcülük!'”, esasen Yunan ve Roma tarihçiliğinin bir kusuru olarak görülmektedir. İlk tarihçilerden biri olarak kabul edilen Thukydides, tözcülüğe o kadar odaklanmıştır ki olayları tek başına ele alamamıştır. Herodotos ise eserlerinde gerçek dışı olaylara yer vermesine rağmen büyük ölçüde objektif ve geniş bir bakış açısına sahip olan metot izlemiştir. Nitekim Herodotos her olayı incelemeye değer bulmuş ve yazmıştır. Tözcülük Roma'da da devam etmiş ve yüzyıllarca süregelen tartışmalara konu olmuştur. Romalı tarihçiler, özellikle de Livius (MÖ 59-MS 17) ve Tacitus (MS 56-120), olay örgüsü kullanmaksızın kişileri ve kurumları 


bozulmakla yargılamışlar fakat bunun sebeplerini açıklamamışlardır: 


“Dolayısıyla, Yunan-Roma tarih yazımı bir şeyin nasıl meydana geldiğini hiçbir zaman gösteremez; tarih sahnesinde görünen bütün aracıların tarih başlamadan önce hazır sayılması gerekir ve bunlar 


tarihsel olaylarla tamı tamına bir makinanın kendi devinimleriyle ilişkili olması gibi ilişkilidir.” 14 


3.2. ORTA ÇAĞ'DA TARİH YAZIMI 


Avrupa tarihini anlayabilmek, Orta Çağ Avrupa'sının siyasi portresini, din 


hegemonyasını, ekonomisini ve sosyal hayatını analiz edebilmekten geçer. Çünkü Orta Çağ 


141 Kasım Şulul, “Batı Tarih Felsefine Giriş”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6/6, (2000), s. 113. 
12 Collingwood, a.g.e, s. 74-75. 

143 Töz: değişen yüklemleri destekleyen değişmez gerçekliktir. 

144 Collingwood, a.g.e, s. 78. 
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Avrupası, bünyesinde gerçekleşen olaylar itibariyle bu tarihi derinden etkilemiş, keskin geçişlerin ve önemli değişikliklerin yaşanmasına neden olmuştur. Avrupa'daki bu radikal gelişmelerin sebebini sosyo-ekonomik sorunlar oluşturduğu gibi bittabi dinin ve otorite eksikliğinin de önemli boyutta etkisi vardır. Ancak özellikle din etkeninin Orta Çağ Avrupa'sının ve bu dönemin tarih yazım anlayışının şekillenmesinde başrolü üslendiğinden 


bahsetmek yanlış olmayacaktır. 


Dinin ve dolayısıyla kilisenin gücü Orta Çağ Avrupa'sındaki diğer kurumların daha pasif bir hale gelmesine sebep olmuştur. Gücü sorgulanamaz hale gelen papalık ise bu durumu kendi lehine çevirmeye başlamış, dünyevi hedeflerin peşinden koşarak kiliseyi Avrupa'nın en zengin kurumu haline getirmeyi başarmıştır. Kilise bu gücün bekasını koruyabilmek adına çeşitli önlemler almış, köylünün, tüccarın, aristokratların ve kralların üzerinde büyük baskılar kurmuştur. Bilimsel gelişmelerin önünü kesmiş, bu gibi hareketlere teşebbüs edenleri dahi en acımasız yollarla katletmiştir. Yeniliklere karşı üç maymunu oynayan kilisenin bu çabaları, Orta Çağ Avrupa'sının karanlıktan kurtulamamasına ve kendi dönemindeki pek çok devletten 


başta teknoloji olmak üzere çoğu alanda geri kalmasına neden olmuştur. 


Orta Çağ'da Avrupa'yı şekillendiren olayların etkisi sadece o dönemde sınırlı kalmamış, Modern Çağ”ı da pek çok açıdan etkilemiş ve bu çağda yaşanılan olayların temeli veya sebebi Orta Çağ ile bağdaştırılmıştır. Nitekim Umberto Eco bu konuyu; “Böylece Orta Çağ'a bakmak, çocukluğumuza bakmaktır; tıpkı bir hekimin şimdiki sağlık durumumuzu anlamak için bize çocukluğumuza ilişkin sorular sorması gibi ya da bir ruh hekiminin şimdiki 


nevrozlarımızı anlamak için başlangıçtaki durumu özenle araştırması gibi.”!* 


şeklinde yorumlamıştır. Bu bağlamda bugünkü Modern Avrupa'yı Orta Çağ karanlığından ve bağnazlığından bağımsız düşünemeyiz. Hatta Orta Çağ'ın bu anlamda Modem Çağ Avrupa sını inşa ettiğini söyleyebiliriz. Kilisenin hegemonyasında yaşanılan dönem, bilimsel buluş ve devrimlerin, teknolojinin, pozitif ve akli bilimlerin önem kazanmasına ve bugünkü Avrupa'nın oluşmasına neden olmuştur. Bunun için günümüzü iyi anlayabilmek, Orta Çağ”ı ve onun getirdiği devrimleri iyi anlayabilmekten geçer. Yine Umberto Eco bunu; “ Orta Çağ'a dönüşümüz köklerimizi araştırmaktır; gerçek köklere geri dönmek istediğimiz için de, 


99146 


güvenilir Orta Çağ'ı arıyoruz... ifadeleriyle açıklamaktadır. Dolayısıyla böyle büyük bir 


öneme sahip olan bu dönemin dikkatli araştırılması, günümüzden bağlantısız düşünülmemesi 


145 Umberto Eco, Ortaçağ”ı Düşlemek, çev., Şadan Karadeniz, İstanbul: Can Sanat Yayınları, 2017, s.134. 
146 Eco, a.g.e, s.134 
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gerekmektedir. Bu sebeple de Orta Çağ Avrupa'sının din algısı, sosyo-ekonomik hayatı ve 


siyasi tarihi birbirleriyle bir bağımlı bir şekilde yürütülmelidir. 


Diğer bir yandan Orta Çağ, zıtlıkların bir arada yaşandığı bir dönemdir. Bir yandan bilimsel gelişmelerin durma noktasına geldiği, toplumsal sınıf ayrılıklarının ağırlığını hissettirdiği, dinin bir araç olarak kullanıldığı karanlık bir çağ yaşanıyorken, bir yandan da pozitif bilimlerin yeşerdiği, din, tarih ve tarihçilik normlarının sorgulandığı, insani hak ve taleplerin dile gelmeye başladığı bir dönem olmuştur. Nitekim yine Erasmus aynı Orta Çağ'ı; 


“... sanki bir işaret verilmiş gibi, muhteşem yetenekler canlanıyor.” “7 


şeklinde tanımlamıştır. 
Bu nedenle Orta Çağ, hem karanlığın yaşandığı hem de aydınlığın kendini hissettirmeye 


başladığı dönem olarak tarih sayfalarında yerini almıştır. 


Orta Çağ Avrupa'sında tarih yazımındaki en büyük değişim, MS 3. yüzyılda Hırıstiyanlığın kabul edilmesiyle birlikte yaşanmıştır. Güçlenen Hırıstiyanlık kendine has bir süreç geçirerek toplumun en önemli mekanizması haline gelmiştir. Dinin yükselişiyle beraber Papalığın ulaştığı bu güç, siyasi otoriteyi de kendi etkisi altına almıştır ve böylece Orta Çağ Avrupası'nda teokratik devlet kavramı ortaya çıkmıştır. Teokratik devlet anlayışı, olayları Tanrı iradesiyle şekillendirdiği bir tarih yazım çerçevesine oturtmuştur. Dönemin tarihçilerinin bilhassa kiliseden çıkan yazarlar olması, tarih yazımında Tanrı merkezli bir anlayışın yerleşmesine neden olmuştur. Böylece Aydınlanma Çağı'na kadar geçen sürede Papalık hem ruhani hem de dünyevi otoriteyi kendi eline alarak tarih yazımının şekillenmesine neden 


olmuştur. 


Antik Çağ'da Avrupa'yı etkisi altına alan Yunan kültürünün mirası Orta Çağ tarih anlayışının temel yapı taşını oluşturmuştur. Dönemin itibar kazanmış olan güçlü isimlerinden Augustinus (MS 354-430) ve Thomas Aguinas (1225-1274), Antik Çağ ve bilhassa Yunan kültürünü din temelli bir anlayış üzerine oturtarak meşrulaştırmaya çalışmıştır. Thomas'ın fikrine göre egemenlik ve güç Tanrı”dadır ve dolayıyla yeryüzü onun koyduğu kurallara göre var olmalidir.'48 Bu sebeple Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olan kilise, Tanrı'nın kurallarının timsalidir ve bu yüzden kilise devletten üstündür. Yeryüzünde uyulması gereken 


bu kuralları üçe ayırmıştır: Tanrısal, doğal ve insani. İnsani kurallar ancak Tanrısal kurallarla 


17 John Hale, The Civilization of Europe in the Renaissance, New York: Atheneum, 1993, s.586”dan aktaran 
Jonathan W. Zophy, Ateş ve Su Üzerinde Dans Rönesans ve Reform Avrupa’sinin Kısa Tarihi, çev., Bengisu Karakurt, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2019, s.13. 

148 Osman Zahid Çifçi, “Batı'da Din-Devlet İlişkilerinde Ortaya Çıkan Dönemler”, İslâm, Sanat, Tarih, Edebiyat 
ve Musikisi Dergisi, 19, 2012, s.199. 
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çelişmediği sürece uygulanabilirlerdi. Thomas Aquinas”ın bu öğretisi kilisenin yapılanması süreci içerisinde ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü Aguinas bu öğreti de beşeri olanı da devreye sokmuştur. İnsanların Tanrı ile ters düşmemek kaydıyla hukuk kuralları yapmasına olanak sağlamıştır. Ona göre siyasi iktidarın kaynağı Tanrı'dır fakat bu iktidarı kullanma gücü olan 


kişiyi Tanrı değil toplum belirler. 


Kilisenin egemenliği altında geçen 400 yıllık süreç tarih yazımına yeni bir perspektif oluşturmasının yanı sıra pozitif bilimlerin gelişimini de büyük ölçüde etkilemiştir. Beşeri bilimlerin özgürlüğü, kilisenin kendilerine belirledikleri sınırlarla çizilmiştir. Resim, müzik, edebiyat, mimari vs. pek çok alanda kilisenin kendi kuralları hakim olmuş ve bu gibi güzel sanat dallarında ancak dinle alakalı olan ürünlerin ortaya çıkartılmasına izin verilmiştir. 
Matbaanın sınırlı ölçüde kitap çıkarması Orta Çağ'a hakim olan skolastik düşüncenin yıkılışını daha da geciktirmiş ve toplumda kitap okuma oranı oldukça düşürmüştür. Öte yandan basılan kitaplar da Antik Yunan şahsiyetlerinin din ve Tanrıyla ilgili söylemlerinden ve 


yorumlamalarından ibaret olmuştur. 


Orta Çağ Avrupa'sına ait ulaşılabilecek olan kaynak türleri arasında kilise papazlarının yazıları, antlaşmalar, mektuplar, haritalar, seyahat notları, mahkeme tutanakları ve konsil kararları bulunmaktadır. Bu kaynaklar Orta Çağ Avrupa'sının siyasi, felsefi ve sosyal tarihini 


aydınlatan, bu dönemin kültür ortamı hakkında bilgi veren birincil referans türleridir. 


Orta Çağ Avrupa'sında sözü geçen kaynaklardaki tarih yazımına eğitsel bir işlev eklenmiştir. Tarihin eğitsel işlevi Antik Yunan ve Roma İmparatorluğu döneminden gelen bir gelenek olarak etkisini hissettirmeye bu dönemde de devam etmiştir. Nitekim Jacgues Le Goff (1924-2014) Roma'nın Orta Çağ Avrupası üzerindeki tesirini şu şekilde açıklamıştır: “Orta Çağ Batı dünyası Roma İmparatorluğu”nun yıkıntıları üzerine kurulmuştur. Roma onu hem desteklemiş, hem engellemiş, hem beslemiş hem de felç etmiştir.” !4? Nitekim söz konusu olan bu miras, tarih yazımında pragmatik bir anlayışın sürdürülmesini ve bir tarih şuuru olarak 


yerleşmesini sağlamıştır. 


Orta Çağ Avrupa sındaki tarih yazıcıları Antik Yunan ve Roma İmparatorluğundan aldığı tarih yazım geleneğini Hırıstiyanlık öğretileriyle yeniden revize etmiştir. Tarih 


yazımının bir düsturu haline gelen din faktörü, tarih yazıcılarında evrensel betimlemeler içeren 


149 Jacques le Goff, Orta Çağ Batı Uygarlığı, çev., Hanife Güven-U ğur Güven, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 
2017, s. 1. 
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bilincin oluşmasına neden olmuştur. Dönemin elit kesiminin ürettiği tarih yazmaları dışındaki tarih yazıcılarının kilise kökenli olması, Orta Çağ tarih yazımının din merkezli bir anlayış çerçevesine oturtulmasını sağlamıştır.'99 Dönemin tarih yazım metodunun temel referansı İncil ve onun öğretileri olmuştur. İngiliz felsefeci Collingwood, Orta Çağ”daki din temelli tarih 


yazım anlayışını şu şekilde özetlemiştir: 


1. Hıristiyan bir anlayış doğrultusunda yazılan tarih, insanın kökenine kadar uzanan, çeşitli insan topluluklarının ortaya nasıl çıkıp dünyanın yaşamaya uygun bölgelerini nasıl canlandırdıklarını, uygarlıkların ve yönetimlerin yükseliş ve çöküşlerini 


betimleyen evrensel (oecumenical) bir tarih ya da dünya tarihidir; 


2. Hıristiyan tarih, ` olayları insan eylemcilerin bilgeliği yerine Tanrı kayrasının olayların akışını önceden düzenleyen işleyişine bağlayacaktır ve bu kayracı anlayış, tarihi, hiçbir karakteri yazarın gözdesi olmayan, Tanrı tarafından yazılmış bir 


piyesmiş gibi yorumlayacaktır; 


3. Anlatı, İsa Peygamber'in tarihsel yaşamını önceki ve sonraki tüm tarih olaylarının kendisine göre yorumlanacağı bir ölçüt olarak kabul edecek ve tarihi, bu bakış 


açısıyla, vahiy öncesi ve vahiyden sonra olmak üzere iki ana bölüme ayıracaktır, 


4. Geçmişi vahiy öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmak, diğer alt bölümlere ayrımın da yolunu açacak; böylelikle tarih, her biri kendine özgü nitelikleri olan ve her birinin kendisinden öncekiyle sınırı, bu çeşit tarih yazımının dilinde, “çağ açan olay” denen bir olayla çizilmiş çağlardan/dönemlerden ibaret bir olaylar zinciri olarak 


anlaşılacaktır. 5! 


Orta Çağ'da tarih yazmak geçmişi hatırlamanın ve öğrenmenin bir yolu olarak görülmüştür. Geçmişle ilgili hatırlanmaya yararı olan tüm bilgiler Orta Çağ tarih yazımının temel argümanı olarak addedilmiştir Bu pragmatik tarih yazım anlayışının ilk kuralı, neden 


sonuç ilişkisi çerçevesi içerisinde eseri ortaya koymak olmuştur. 


Kökeni Antik Çağ'a değin uzanan ‘historia’ kavramı Orta Çağ'da birçok yerde annales, 


gestae ve chronica şeklinde kullanılmıştır. Bu kavramların kullanımı tarih yazımı anlamını 


150 Özlem Genç, “Ortaçağ Avrupası'nda Tarihyazımı Çerçevesinde Paul The Deacon ve Lombardların Tarihi Adlı 
Eseri”, Tarih Okulu, 2011/11, (2011) s. 53. 

151 R.G. Collingwood, Tarih Tasarımı, Ankara: Doğu Batı, s. 94-95”den aktaran OMU Ders Notları, “Tarih 
Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri I: Hıristiyan Ortaçağı ve Augustinus” s. 44.45. 
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karşılamakla ile sınırlı kalmamış, edebi olarak hikaye ve öykü terimlerinin yerine de kullanılmıştır. Öte yandan sanatın, kutsal metinlerin, litürjik faaliyetlerin ve bunun gibi çeşitli alanlardaki yazıların anlatımını da “historia” kavramı karşılamıştır. Orta Çağ'da bahsi geçen metinlerin hatırı sayılır kısmında yer alan anlatılar doğru olup olmadığına önem verilmeksizin amaca ve kişiye özel bir tavırla kaleme alınmıştır. Tarih yazıcıları eserlerini kaleme alırken herhangi bir kurala bağlı kalmamış ve tarihi Tanrı iradesiyle şekillenen beşer olgusu olarak aktarmıştır. Orta Çağ tarih algısına göre Tanrı sonsuz iradesiyle insanı yönlendirebilir ancak O, insanın kendi nefsiyle savaşını izlemek istemektedir ki bu da tarihi akışı meydana 


getirmektedir. 


Erken Orta Çağ'da tarih yazımı keşişler, rahipler, piskoposlar, alimler ve resmi devlet memurları tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak bu yazarların tek uğraşı tarih yazımı olmamış, bunun dışında methiyeler, şiirler, kutsal kitap yorumları, yasa dokümanları da kaleme almışlardır. Dönemin tarihçileri arasında en çok rağbet gören tarih metodu, Adem'in yaradılışı ile başlayan evrensel tarih anlatısı olmuştur. Bu yöntemde yazarlar eserlerine genel bir tarih anlatısıyla başlayıp kendi dönemlerine yaklaştıkça daha yerel bir ifade biçimi kullanmışlardır. 


152 


Bu bağlamda Avrupa merkezci tarih anlatısının ilk esintilerinin görüldüğü Orta Çağ, “ ulusal 


tarihçilik anlayışının da filizlenmeye başladığı dönem olmuştur. 


Erken Orta Çağ Avrupa'sında önemli olan diğer bir tarih yazım türü yıllıklar olmuştur. 
Bu dönemde yazılan yıllıklar bir devletin yaptığı anlaşmaları, savaşları, barışları ve bunun yanı sıra kralın hayatını konu edinmiştir. Bu yıllıkların çoğu okuma yazma oranının diğer kesimlere göre daha yüksek olduğu piskoposluklarda ve manastırlarda kaleme alınmıştır. Karolenj 


İmparatorluğu döneminde gelişen yıllıklar tarih yazımında yeni bir tür haline gelmiştir. 


Erken Orta Çağ Avrupa'sında popüler olan diğer bir tarih yazım türü de biyografi yazılarıdır. Biyografi yazılarında ikincil isimlere (önemli savaşçılar, devlet adamları, sanatçılar) pek rastlanılmamakla birlikte nadiren görülmektedir. Biyografi türü genel olarak kilise azizlerinin yaşamını konu edinmektedir. Öte yandan aristokratların zaman içerisinde zenginleşmeye ve güçlenmeye başlamasıyla beraber tarih yazımının bir öznesi haline geldiği görülmektedir. Şehirlerin, yönetici ailelerin, bankerlerin, dini kurumların vd. tarihine ancak 


Geç Orta Çağ döneminde rastlanılmaktadır. 


152 Fatih Durgun, “Rönesans'tan 19. Yüzyıla Avrupa Tarihyazımında İlerleme Fikri, Dönemselleştirme ve Orta 


Çağ Avrupa Tarihi Algısı”, İnsan & Toplum, 3/6, (2013), s. 287. 
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Geç Orta Çağ Avrupa'sına bakıldığında yeni olmayan ancak yeniden keşfedilen diğer bir yazım türü örneği son zamanlarda gerçekleşen önemli olayları kaydetmek olmuştur. 
Örneğin kilisede gerçekleşen mühim mahkemeler, dönemi derinden etkileyen savaşlar (ör. 
Haçlı seferleri), isyanlar, siyaset, diplomatik hamleler vd. Öte yandan bu dönemde dini sınıftan olmayan laik yazarlar artmaya başlamış, tarih yazımına yönetimsel ve adli metinler hakim 


olmaya başlamıştır. 


3.3. RÖNESANS DÖNEMİNDE TARİH YAZIMI 


Dinin ve skolastik düşüncenin etkisini yitirmeye, insan zihninin, görüşlerinin, ve sanatının önem kazanmaya başladığı dönem olan Rönesans, insanlığın uyanışının bir tablosudur. Orta Çağ'da kilisenin ve incilin öğretilerinin tartışılmaz olduğu ve insanların günahkar varlıklar olarak dünyaya gelip yaşamlarını sürdürdükleri görüşünün bu dönemde çürütülmeye başladığı görülmektedir. İnsanın iyi olarak dünyaya gelmesi ve iyilik yapabilecek bir varlık olması insanın yeniden keşfedilmesini sağlamıştır. Günahkar olan insanın saf ve temiz bir varlık olarak addettirilmesi Rönesans'ın en büyük devrimlerinden birini 


oluşturmuştur. 


Rönesans'ın dinin dogmatik ve baskıcı tavrını kırması ile birlikte insanlar ruhun bedenle bir olduğunu, ayrılamayacağını kabul etmeye başlamış, sağlıklı ruhun sağlıklı bedene ulaşabilmenin en temel yollarından biri olduğunu anlamış, böylece Rönesans insanı oluşmaya başlamıştır. 53 Bu şekilde vücuduna acı çektirerek ilahi açıdan mutlu olacağını düşünen insanın yerine kendisine yatırım yapan ve bugünün keyfini süren insan tipi oluşmaya başlamıştır. Bu insanlar kilisenin, insan düşüncelerini ve ihtiyaçlarını yok sayan, tek görevi Tanrı'nın iradesine köle olarak onun adını yüceltme gibi kendilerine yüklenen misyonlardan sıyrılmış ve şu şekilde 


düşünmeye başlamışlardır: 


“İnsan, Tanrı'nın bir avuç balçığı diye küçük görülmeyip insan olarak ele alınmalı ve doğa da Tanrı'nın 


sanatının bir eseri olarak değil insan ortamı olarak incelenmelidir.”!5* 


Rönesans anlam olarak “yeniden doğuş” anlamına gelmesine rağmen Antik Çağ”da kaleme alınan metinler ve sanat eserleri revize edilerek bu döneme uyarlanmıştır. Ancak bu 


durum Rönesans'ın geriye dönük bir felsefi tavır içerisinde olduğunu göstermemektedir. Zira 


37 Zeynep Sibel Özman, “Avrupa Birliğini Oluşturan Tarihi ve Kültürel Süreçler”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 
Universitesi, 1996, s. 12. 
154 Didem G. Önal, “Çağlar Boyu Batı Dünyasında Hümanizma”, Panorama Dergisi, 18, (2015), s. 24. 
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Orta Çağ'a hakim olan skolastik düşüncenin izlerinin silinmesi ancak Antik Çağ eserlerine dönüşle mümkün olmuştur. Bu durum Rönesans döneminin tarih yazımında ilk olarak Antik Çağ eserlerinin etkisinin görülmesine neden olmuştur. Hümanizmin etkisi bu dönemden itibaren Modem Çağ'a uzanmış, tarih yazımının yanı sıra edebiyatta, felsefede ve eğitimin çeşitli kollarında bu akımın etkileri görülmeye başlanmıştır. Bu dönemdeki hümanist eğitimin temeli insanı en vasıflı ve yetenekli hale getirip, tek tipleşmenin önüne geçmek üzerine kurulmuştur. İnsanın eğitilerek özgün ve yetkin bir varlık haline geldiğini savunan hümanizmin 


bu tavrı, Rönesans”ta ve sonraki dönemde bireyselciliğin güçlenmesine neden olmuştur. 


Hümanizmle gelen, kendi başına önemli bir varlık olduğu ve bir insanın Tanrı'yla iletişim kurabilmesi için kiliseye ihtiyacı olmadığı görüşü bu dönemde yazılan eserlerin ana fikrini oluşturmuştur. Kilise için bu durum kabul edilebilir olmamakla birlikte Rönesans hareketine karşı olmayan bir papa için bile oldukça tehlikeli olarak görülmüştür. Dolayısıyla muhafazakâr kesim ve kilise, bireylerin Tanrı ile iletişimini kilise aracılığı olmadan gerçekleştirmelerine karşı çıkmış, bu fikri ortaya atanları dinsizlikle suçlamış ve John Weel ile 


John Goch gibi pek çok ismi aforoz etmiştir.”” 


15. yüzyıl Avrupa'sı bir yandan tutuculuğun diğer yandan da ilerlemenin söz konusu olduğu bir dönem olması nedeniyle ilginçtir. Zira bu dönemin papaları kendi içinde çelişki içerisindedir. Bazı Rönesans papaları bilimi ve sanatı kabul etmiş hatta gelişmesi ve en ücra köşelere ulaşabilmesi adına çaba göstermişken bazı papalar ise Rönesans ve onunla bağlantılı olarak Reform hareketini destekleyenleri kâfirlikle suçlamıştır. Öte yandan Papalığın bu tutumu Rönesans hareketinin yanlılarında da görülmektedir. Esasen hümanist olan ve eşitlikçi talepleri bulunan bu topluluğun ömrünün sonlarına doğru kiliseye dönmesi, dindar bir hal almaları ve Papalığın hizmetinde sekreterlik gibi çeşitli görevleri üstlenmekten çekinmemeleri dikkat cekicidir.!°° Dolayısıyla bu dönem her iki kesim açısından da anlam karmaşası içerisinde ilerlemiştir. Rönesans tarihçisi “daha az insan, daha çok Tanrı” ve “daha az Tanrı, daha çok insan” ikilemini yaşamıştır. Bazı eserler Tanrı'dan ve kurallarından nükteli bir anlatımla söz ederken kimi eserlerde ise Tanrı'nın gücünün ve otoritesinin sorgulanamaz olduğundan bahsedilmiştir. Bu durum Rönesans tarih yazımına daha objektif bir bakış açısının getirmesinin 


yanı sıra çok sesliliğin yaşanması sağlaması sebebiyle de önemlidir. 


155 Bekir Zakir Çoban, Geçmişten Günümüze Papalık, İstanbul: İnsan Yayınları, 2014, 5.132. 
156 Çoban, a.g.e, s.133 
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Rönesans döneminin önemli düşünürlerinden olan Thomas Hobbes'un (1588-1679), insanın keşfi ile birlikte gelişen hümanist görüşleri, bu dönemin tarih yazım felsefesini oluşturmuştur. Bu keşif, dönemin düşünce hayatıyla paralellik göstermiştir.!57 Thomas Hobbes, devletin önemli vazifelerinden birinin insana yaşanılabilir alan ve imkan sunması olduğunu ifade etmiştir. Devlet, bireyleri bir arada tutup toplum halinde kalmasına yardımcı olmalı ve bu toplumun güvenliğini sağlamalıdır. Hobbes'un devlet ifadesine göre “Ölümlü Tanrı” ya toplum sözleşmesi ise bağlı olan insanlar kendilerini yönetmesi için bir kişiyi egemen kılmıştır.!58 Hobbes, devletin dini kendi güvencesi altına alması gerektiğinden, dinin siyasi otoritenin kontrolü altında olup devletin önüne geçmemesinin öneminden bahsetmektedir. Dini devletin yararı için kullanmanın toplumu bir arada tutmayı sağlayacağından her devletin kendi milli dinini yaratması gerektiğinden bahsetmiştir."”” Hobbes”un pragmatist bu yaklaşımı, özelinde insan olması ve bireyselciliğin önemine vurgu yapması sebebiyle ilk olarak dönemin siyasi ve felsefi algoritmasını, daha sonra ise aydın kesimin düşünce ve bakış açısını 


değiştirdiğinden edebi ve tarihi metinlerin içeriği üzerinde büyük bir rol oynamıştır. 


Rönesans dönemiyle birlikte beşeri bilimlerde yaşanan büyük dönüşümün diğer bir mimarı Niccolo Machiavelli'dir. (1469-1527) Floransalı siyasetçi ve düşünür olan Macchiavelli, tarih düsturunu siyasetin felsefesi haline getirmek istemiştir. Hümanizmin kent burjuvazisi içerisinde rağbet görmeye başlaması ve bireysel tutumların kendisini hissettirmesi tarih yazımının geleneksel anlayıştan sıyrılmasına neden olmuştur. Yeni tarih anlayışı realisttik ve ders çıkarılabilir ölçüde pragmatik bir kimlik edinmiştir. Bu bağlamda tarihe yeni bir misyon ve bakış açısının yüklenmesi, Machiavelli”yi siyasi tarhin kurucusu olarak anılmasını 


sağlamıştır.!6“ 


Machiavelli, kendisinden önceki düşünürlerin aksine politikayı ideallere göre değil, yaşanan gerçekliklere dolayısıyla tarihe göre tasvir etmiştir. Geçmişte ne olduğuyla ilgilendiği 


gibi içinde olduğu dönemi de değerlendiren Machiavelli siyaseti somut hale getirmiştir. 


9161 


“Amaca giden her şey mubahtır” °- mottosuyla hareket eden Machiavelli”nin esas amacı, 16. 


yüzyılda yeni bir siyasetin temelini atmak olmuştur. Machiavelli binlerce yıldır süregelen 


kilisenin egemenliği, Avrupa'da yaşanan mezhepsel ayrılıklar ve kaybedilen savaşlar sebebiyle 


157 Erdal İşler, “Thomas Hobbes ve J. J. Rousseau”da İnsan Doğası ve Barışın Olanağı”, Yüksek Lisans Tezi, 
Maltepe Üniversitesi, 2019, s. 6. 

158 Thomas Hobbes, Leviathan, çev., Semih Lim İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2010, s. 136. 

159 Çifçi, a.g.m, s. 126. 

160 Özlem Doğan, Tarih Felsefesi, İstanbul: İnkılâp Yayınları, 2004, s. 47. 

161 Machiavelli, Prens, çev., Nazım Güvenç, İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi, 1981, s. 10. 
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var olan düzene sorgulayıcı yaklaşmıştır. Ona göre mevcut düzeni değiştirmek uhrevi bir güçle 


değil, ancak doğrudan insan müdahalesiyle mümkündür. 


Esasen Rönesans, bünyesinde bir tarafta realizmi ve akılcılığı barındırırken diğer tarafta ise kuşkuculuğu ve okültizmi içermesi açısından birbirinden zıt görüşlerin yeşerdiği ve yazım metodu haline geldiği bir dönem olmuştur. Okültizm, Antik Çağ'da yazılmış olan sihir, büyü, fal ve simya gibi metafizik fenomenlerin araştırılmasıyla başlamıştır."”” Duyu organlarının öznelliği ve değişime müsait olan bilgilerin tutarsızlığı sebebiyle gerçek bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığı düşüncesi bireysel fikir ve tutumların geleneksellikten uzaklaşmasına neden olmuştur. Kuşkuculuğun en büyük temsilcilerinden biri olan Michel de Montaigne'nin (1533- 1592), “Denemeler”i bu felsefenin izlerini taşıyan önemli eserlerden birisidir. Her konuda kendisini sorgulayan ve varoluşsal sancının cevaplarıyla ömrünü sürdüren Montaigne, bireyin kendi iç dünyasına ve özüne dönme fikrinin temelini de burada atmıştır. Bunun en somut örneğini “Denemeler”de görmek mümkündür. Montagne nn Denemeler'de geçen “Her konudan çok kendimi incelerim. Benim metafiziğim de budur, fiziğim de.” cümlesi kendisinin 


hümanizm algısını da ortaya koymaktadır.!63 


Rönesans döneminin tarih anlayışının yeni bir kimliğe bürünmesi, Orta Çağ daki bilginin doğruluğunu ispatlayan kaynakların çöküşü itibariyle başlamıştır. Bilginin değerinin ve anlayışının farklı perspektiflerle yorumlanmaya açık hale gelmesi, ilahi gücün başrolündeki tarih yazım metodunu yıkmış ve ortaya bireysel fikir ve inançların doğrultusunda şekillenen anlayış biçimi çıkmıştır. Petrarca (1304-1374), Desiderius Erasmus (1466-1536), Machiavelli (1469-1527) gibi hümanistler Antik Çağ'da kusursuz olan bilim ve sanat anlayışının Orta Çağ'da sekteye uğramasının tarihsel süreksizlik yaşanmasına neden olduğunu düşünmüştür.!©4 Tarihsel süreksizlik, Rönesans hümanistlerinin düşünce tarzının Orta Çağ'ın sanat ve felsefe anlayışıyla bağdaştırmaması sebebiyle içerisinde bulundukları dönemi yüceltme gayesi taşımaktadır. Tarih yazımı çerçevesi içerisinde bakıldığında tarihsel süreksizliğin esas 


kaynağının, Orta Çağ'daki ilahi güç merkezli tarih yazım metodunun Rönesans döneminde 


tarih insan içindir anlayışına evirilmesi olduğunu söylemek mümkündür. 


162 Nevfel Akyar, “Batı Ezoterik/Okültist Hareketleri Üzerine Dion Fortune'un Katkısı”, Yahudilik, Hırıstiyanlık 
ve Batı Araştırmaları Dergisi, 3/2, (2021) s. 141. 

163 Montaigne, Denemeler, çev., Sabahattin Eyüboğlu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2011, s. 88. 

164 Durgun, “Rönesans'tan 19. Yüzyıla Avrupa Tarihyazımında İlerleme Fikri, Dönemselleştirme ve Orta Çağ 
Avrupa Tarihi Algısı”, s. 287. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


4. HÜMANİZMİN TARİH YAZIMINA ETKİSİ 


14. yüzyıldan itibaren bilhassa edebiyatta yükselişe geçen hümanizm, insan kapasiteninin sınırlı olduğunu kabul etmekle birlikte, insanın özgür iradesine ve ahlaki seçimini önem verir.“ İlk etapta Rönesans”la birlikte klasik eserlere dönüşle ivme kazanan hümanizm 
16. yüzyıldan itibaren seküler bir hümanizme evirilmiş ve Hırıstiyan doktrinin bağlayıcılığından sıyrılarak seküler hümanizm olarak adlandırılabilecek bir çerçeveye oturtulmuştur. ”” Hümanizmin her dönem hitap ettiği farklı anlamlar hümanistlerin bu kavramı birbirlerinden bağımsız bir şekilde yorumlamalarını sağlamış ve bu durum hümanizmin anlamını günümüzde dahi karmaşıklığını korumasına neden olmuştur. Bir başka deyişle 


hümanizm, her isimde farklı gerçeklik ve anlam uyandırmıştır. 


Hümanizmin tanımında yaygın olan görüşün aksine insan sevgisinden ziyade insanı en iyi, en özel, en değerli ve en vasıflı varlık olduğuna dair anlam yer almaktadır. Dolayısıyla her insanın farklı olduğuna ancak bütün bu farklılıkların özünde bir değer yattığına vurgu yapmaktadır. Bu açıdan hümanizmin bilhassa Rönesans'tan sonra gelişmesi ve dünyanın her yerinde var olması birçok düşünce akımının da doğuşuna zemin hazırlamıştır. Nitekim insanlık tarihi açısından bu denli büyük öneme sahip olan hümanizmi Jacob Burckhardt da “dünyanın 


ve insanın keşfi” olarak ifade etmiştir. 7” 


165 Ahmet Kayıntu, “Hümanizm ve Din Kavşağında Edebiyat”, Rumeli Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 16, 
(2019), s. 500. 

166 Kayıntu, a.g.m, s. 501. 

167 Davies, a.g.e, s. 22. 


59 


Hümanizm içinde bulunduğu dönemin sosyal koşullarından etkilen ve buna göre şekil alan bir düşünce akımı olmuştur. Bu durum hümanizmin her dönemde farklı anlamlar içermesine ve yeniden yorumlanmasına neden olmuştur. Antik Çağ'da devlete hizmet biçimi olarak pragmatik bir anlayışla ifade edilen hümanizm, Rönesans'la birlikte temeline insan sorununu yerleştirmiş, modern çağda ise seküler bir tavır sergileyerek ilahi gücün insan hayatına olan etkisi reddedilmiş ve hümanizm insanın bir parçası haline gelmiştir. Kader Tanrı'nın iradesinden sıyrılmış, ahlak otonom ve durumsal bir tavır almış, böylece hümanizm 


kural yıkıcı bir şekle bürünmüştür. Im 


“Hümanizm, bireyler ve toplum için neyin doğru olduğuna odaklanarak politik teorileri desteklemeye çalışır, ancak belirli siyasal teorilerle birleştirilmez. Toplumun hümanist vizyonu, “iyi yaşam” ın tüm bireyler için ve dolayısıyla bir bütün olarak toplum için mevcut olduğu bir düşüncedir. Bu, bir kişinin sahip olduğu sınıf, renk, ırk, cinsiyet veya statüsü ne olursa olsun, demokratik olarak, içindeki tüm bireylerin özgürlüğünü, refahını, yaratıcılığını ve yerine getirilmesini teşvik edecek türden koşullar yaratacak bir toplumdur. Yüksek yaşam standartları, dünya demokrasisi, barış ve gelişen bir ekonomi vizyonuna sahiptir. Sağlam sağlık, tatmin edici çalışma, ekonomik güvenlik, eğitim fırsatı, kültürel zevk, yeterli rekreasyon ve birinin yaşamını tatmin edici ve yerine getirilmesi için ifade etme özgürlüğü, 


hümanistin en iyi toplumsal yaşam türü olarak gördüklerinin tüm yönleridir.”!6? 


Hümanizm, Antik Çağ'dan günümüze kadar geçen süre içerisinde birçok farklı tanımlamalar içerisine girmiştir. Hümanizmin özü, onu düşünmeye ve anlamaya çalışan her kişi tarafından farklı anlamlar yüklenerek yorumlanmıştır. Ortaya çıktığı dönemden itibaren çeşitli aşamalardan geçen hümanizm, ilk olarak insanın doğasını ortaya çıkarmaya yönelik bir fikir akımı iken Rönesans döneminden sonra daha seküler bir temelde kendini ifade etmeye başlamıştır. Nitekim Rönesans döneminden sonraki hümanizmin ilk anlamının dışına çıkarak farklı tanımlamalar içerisine girmesinden dolayı “modern hümanizm?” veya “seküler hümanizm? 
olarak adlandırılmaya başlamıştır. Bu bağlamda farklı görüşler içeren hümanizmin anlamlarının toplanması gittikçe zor bir hal almaya başlamış ve hümanizm anlam karmaşası içeren bir kavram haline gelmeye başlamıştır.” Örneğin bir yandan hümanizmi dinle bütünleştiren ve uzlaştıran bir kesim varken diğer bir yandan hümanizmi salt ve seküler bir ideoloji olarak kabul edip, dinlere alternatif bir yaşam biçimi olarak sunulması gerektiği 


savunan bir kesim mevcut olmuştur. 


168 İsmet Şahin, “Hümanizm ve Eğitim”, Elektrik Sosyal Bilimler Dergisi, 4/11, (2005), s. 50 
169 J. D. Fovvler”den Humanism: Beliefs and Practices, 1999, s. 175”ten aktaran; Kayıntu, a.g.m, s. 507. 
170 Davies, a.g.e, s. 10. 
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Rönesans ile birlikte kilisenin Avrupa'daki iktidarının kırılması ve çeşitli çıkarlar uğruna dini kullanarak yürütülen uygulamaların son bulması insanın gücünün ve değerinin anlaşılmasına neden olmuştur. Ruhun derinliğine ve inceliğine yönelik yapılan vurgu artmış, böylece maneviyatı yüksek ve yaşamaktan keyif alan bir insan portresi oluşmaya başlamıştır. 
Bu nedenle Rönesans'ın sonlarına doğru Avrupa'da hümanizm izini sürmek zorlaşmış, zira hümanizma Avrupa'nın neredeyse her köşesine yayılmış ve hümanist öğrenim geleneksel eğitime nüfuz etmiştir.'7! Hümanist eğitim insanın eğitilebileceğini ve en vasıflı hale getirebilmenin yollarını, duygularının ve düşüncelerinin kıymetli olduğunu, kilise öğretisinin aksine mutluluğa bu dünyada erişilebileceğini ve en güzel anın yaşanan an olduğunu öğretmiştir. Böylece hümanizmin temelinde yatan özgür düşünce Rönesans'ın doğası ile örtüşmüş ve Avrupa'da adeta bir moda haline gelmiştir. Avrupa'nın sanatta ve bilhassa beşeri bilimlerde yaşadığı bu sarsılış dönemin entelektüellerinin dünya görüşlerini insan sorunu 


üzerine şekillendirmelerine neden olmuştur. 


Rönesans döneminde hümanizmin daha hızlı yayılmasının en temel sebebi matbaanın verimli bir biçimde kullanılmaya başlamasıdır. Bir dönem sadece kilisenin emri altında bulunan matbaanın gelişimi ve Avrupa'ya yayılması hümanistlerin Yunan eserlerini 


yaygınlaştırmasını kolaylaştırmıştır. Matbaanın döneme olan etkisi şu şekilde sıralanabilir: 
1 - Kitap miktarı evvelki asırlarla kıyas edilemeyecek kadar çoğaldı. 
2 - Bol ve ucuz kitap halka okuma hevesini verdi. 


3 - El yazısı ile iki nüshası bile birbirinin aynı olmayan kitaplar artık tam bir doğrulukla 


nesredilebiliyordu.!” 


1600'lü yıllara gelindiğinde hümanistler doğayı insan için bir mutluluk kaynağı olarak daha yararlı kılmak amacıyla deneysel düşüncelere yoğunlaşmaya başlamış ve Ortacag dan kalan kalıpları reddeden, kuşkucu bir yeni insan profili oluşmaya başlamıştır."”” Nitekim dönemin önemli düşünürlerinden olan Bacon konuyu şu şekilde ifade etmiştir: “Ancak kuşkuyla yola çıkanların doğrulara ulaşabileceklerini, kuşkulanma gereği duymayanlar 


yanlışa düşecektir.”V" Böylece Rönesans insanı dini, ahlakı, devleti, bilimi ve daha birçok şeyi 


171 Önal, a.g.m, s. 24. 

172 Nihal Erk, “Rönesans”ta Veteriner Tababet”, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5/01.02, (1958), 
s. 65. 

13 Önal, a.g.m, s. 24. 

14 Önal, a.g.m, s. 24. 
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sorgularken, sonuçlarını yeni bir yöntem üzerine oturtmuştur: deney ve gözlem. Leonardo da Vinci tablolarında gözlemlerinden faydalanırken, aynı dönemde Galileo da bilimini deneysel 


yöntemle icra etmiştir. 


17. yüzyılda hümanizm insanı evrensel bir varlık olarak görme çerçevesine oturtulmuştur. “Başkası ben de yaşıyorsa ben de başkasında yaşıyorum ve biliyorum ki başkası olmadan ben olamam ve ben olmadan da başkası olamaz. Dünya güzelse ve insan değerliyse bana düşen dünyayı daha da güzelleştirmek ve insanın değerini daha tutkuyla ortaya çıkarmaktır. İnsana güvenmiyorsam hümanist olamam. Kendini başkasıyla bir tutan insan 


kutsaldır.” 175 


İnsanın evrenselleşmesi hümanizmin sesini ve gücünü arttırmış, 18. yüzyıl Avrupa’sında büyük bir aydınlanma yaşanmasının nedenlerinden birini oluşturmuştur. Bu büyük aydınlanma, insan hakları için savaşan ve insanın en kaliteli bir biçimde yaşam sürmesi gerektiği savunan aydınların yetişmesine neden olmuştur. Jean Jack Rousseau ve Voltaire (1694-1778) gibi isimler hümanist bir bilinçle toplumsal yaşam içerisinde bireyin haklarının 


savunucusu olmuştur. "79 


Avrupa'da adım adım ilerleyen ve yeni anlamlar yüklenen hümanizmin güçlenmesi ve toplum içerisinde bir anlam kazanmaya başlaması tarih yazımını doğrudan etkilemiştir. Söz konusu etkileşimin ilk ayağı matbaanın buluşudur. Matbaanın keşfiyle beraber artan okuryazar oranları aydın kesimin genişlemesine ve modern dünya görüşlerinin ortaya atılmasına ve hümanizmin yayılmasına neden olmuştur./”” Bu bağlamda atılmış adımlardan ilki 15. yüzyılda Martin Luther tarafından Kutsal Kitap İncil'in Almancaya çevirerek başlamıştır. Luther 


böylece yalnızca Papalığın elinde olan İncil'i okuma ve yorumlama hakkını herkese tanımıştır. 


Avrupa'da din merkezli olan tarih yazım anlayışının insan merkezli anlayışa kayması ilk kez Rönesans ve bu dönemde revaçta olan hümanizm anlayışı ile birlikte başlamıştır. 
Rönesans döneminde Antik kültüre geri dönüşün sağlanması, Ortaçağ'daki normların reddedilmesinden sonra gerçekleşmiştir. Rönesans'la dirilişe geçen hümanizm, başlangıçta Hırıstiyanlıktan beslenmişse de Rönesans'la birlikte Ortaçağ skolastiği reddedilmiş, kutsal 


metinler ve Antik Çağ'da yazılan eserlerle birlikte yayılmıştır.””” Hümanizmin etkisi bu 


175 Önal, a.g.m, s. 24. 

176 Önal, a.g.m, s. 24. 

177 Peter Burke, Avrupa'da Rönesans, çev., Uygar Abacı, İstanbul: Islık Yayınları, 2015, s. 115. 
778 Kadıoğlu, a.g.m, s. 158. 
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dönemden itibaren Modern Çağ'a uzanmış, edebiyatta, tarihte, felsefede ve eğitimin çeşitli 


kollarında bu felsefi akımın etkileri görülmeye başlanmıştır. 


Tarih pragmatik, süslü, taraflı ve değerlendirilmeye açık olan bir metot halinden 19. 
yüzyılda nedensellik ilkesi ile açıklanan bir anlayışa dönüşmüştür. Tarih yazımını akademik çerçeve içerisine alan Leopold von Ranke (1795-1886), objektif tarih anlatısının belgelerle yapılacağını savunmuştur."”” Ranke ile birlikte gerçekleşen sosyal bilimlerde aranan somutluk ve nesnellik anlayışı tarih yazım metoduna yeni bir soluk getirmiştir. Alman tarihçiliğinde atılan bu radikal adım esasen İngiltere ve Fransa'da gelişmiş ve bilimsel bilginin tarih ile 


bağlantısını güçlendirmiştir. 


Ranke, Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) gibi romantik tarihçilerin aksine nesnel bir tarih anlayışının mümkün olduğunu savunmuştur. Bu bağlamda insan duyusuyla gözlemlenemeyen metafizik olgular bilimsel bilgi değildir dolayısıyla kanıtlanabilirliği olmayan olgular bilimsellikten uzaktır. Hümanizmin tarih metodolojisindeki ayaklarından biri olan pozitivizm, tarihin ana unsuru olan insanı hem olayların kahramanı hem de ölçüsü olarak 


görmüştür. 


“Hakikati araştırma ve keşfetmenin yalnızca iki yolu vardır, başka değil. İlki duyu ve tikellerden başlayarak en genel ilksavlara atlamaktır, bu ilkelerden ve bunların yerleşik hakikatinden yola çıkarak da aradaki ilksavlar saptanır ve keşfedilir; işte mevcut durumda kullanılan yöntem budur. Diğer yol ilksavları, duyu ve tikellerden hareketle, sonunda en genel savlara varmak için tedricen ve durmaksızın 


ilerleyip sorgulayarak elde eder; işte doğru yol budur, fakat henüz denenip sınanmamıştır.”!80 


Sosyolojinin kurucusu olarak anılan Auguste Comte (1798-1857) tarihi bir ilerleme süreci olarak görmüştür. Sosyal pozitivizmin öncü isimlerinden olan Comte'a göre akıl tarihsel süreç içinde gelişmiştir ve sonuç olarak günümüzdeki haline ulaşmıştır. Aydınlanmanın çocuğu olan Comte'un yaşadığı bu çağ, tarihin pozitif bilim dalı haline gelmeye başladığı dönem olmuştur. Tarih, ussal yöntemlerle ele alınan doğa bilimi haline dönüşmüştür. Bu tarih anlayışının temelinde objektiflik ve nesnel olguları bir araya getirerek ilişkilendirmek bulunmuştur. Kimi felsefecilere göre bu yöntem yetersiz görülmüş, toplum yasalarından uzak ele alınan bu tarih anlayışını eleştirilmiştir. Zira Comte'un yasalarına göre insanlar ve 


toplumlar bu süreci geçmişte şu anda ve gelecekte yaşamak zorundadır. Buna göre teolojik 


19 John Tosh, Tarihin Peşinde, çev., Özden Arıkan, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2008, s. 15 
180 Francis Bacon, Novum Organum çev., Talip Kabadayı, Ankara: Bilgesu Yayıncılık, 2015, s. 51. 
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evrede insanlar doğadaki ve toplumdaki olayları Tanrı'nın üzerinden açıklamıştır. Doğayı ve toplumu Tanrı'nın idare ettiği düşünüldüğünden nedenler Tanrı'nın bizzat kendisiyle açıklanmıştır. İkinci evre olan metafizikte ise Tanrı'nın yerini soyut güçler almıştır. Bu soyut güçlerin insan aklıyla üretilen varlıklar veya doğanın sunduğu bir ürün olabileceği düşünülmüştür. Üçüncü ve son evre olan pozitif evrede insanlar, toplumdaki ve doğadaki olayları bilimsel temellere dayalı, somut ve gözlemlenebilir materyallerle açıklamıştır. 
Comte’a göre ilk iki evre insanlık tarihi için yıkıcı ve negatif bir evreyken, üçüncü evre pozitif ve yapıcıdır. Dolayısıyla içinde bulunulan her dönemin ürünü olan bilim, sanat, mitoloji, gelenek vd. gibi tarih de bulunduğu dönemin sosyal yapısından ve yasalarından etkilenmiş ve 


farklı metotlarla kaleme alınmıştır. 


“Bütün bu söylediklerimizden anlaşılıyor ki, insan zekâsı için son durak, pozitif felsefedir. Yüzyıllardır bu durağa yönelen insan zekâsı uzun zaman metod olarak da, geçici doktrin olarak da teolojik felsefeyi kullanmak zorundaydı. Teolojik felsefe kendiliğinden (spontane) bir felsefedir. Böyle olduğu için başlangıçta, mümkün olan ve yeni uyanan zekâmızı doyurabilen tek felsefeydi de. Şimdi mademki insan zekâsının bu geçici felsefeden, değişmeyecek olan felsefeye ulaşacağını biliyoruz, o zaman insan zekâsının ara felsefe olarak metafizik felsefenin metod ve doktrinlerini benimsemesinden daha tabii bir şey olamayacağını da kolayca anlarız. Son söylediğim fikir, işaret etmiş olduğum büyük kanunun genel görünüşünü tamamlamak için zorunluydu. Hissedilmeyecek kadar yavaş ilerler insan aklı. Öyle birden bire hiçbir ara basamak olmadan teolojik felsefeden pozitif felsefeye geçmesi düşünülemez. Teolojiyle fizik bağdaşamazlar, kavramları birbirinden pek farklıdır. Birini tamamıyla bırakıp öbürüne geçmek için insan zekâsının bu geçişi derece derece yapmasını sağlayacak ara kavramlara, her ikisinden de bir şeyler almış olan kavramlara ihtiyacı vardır. Metafizik kavramların varlığının amacı budur. Bunun 


95181 


dışında başka bir faydaları yoktur. 


19. yüzyılda ussal yöntemlerle ele alınan tarih anlayışının insana ve insan faaliyetlerine yönelim kazanmasının temelinde hümanist öğretiler bulunmaktadır. Nitekim aydınlanmanın ilk adımlarının atılmaya başlandığı 17. yüzyılda ve hemen öncesindeki Rönesans çağında okuryazarlığın artması ve dahi skolastik boyunduruğun yerini özgür fikir ve eylemlerin alması Tanrı egemen sistemin sarsılmasına neden olmuştur. Bilhassa aydınlanmayla beraber insan figürü tarih yazımının başrolü olmuş, geleneksel tarih anlayışı yıkılmıştır. Hümanist öğretilerin temelinde bulunan ve evrenin merkezine konulan insan faaliyetleri, sosyal bilimlerde yeni bir 


siluet kazanmıştır. 


181 Auguste Comte, “Pozitif Felsefe Dersleri” çev., Ümit Meriç, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 2/19 
(1964), s. 220-221. 
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“Hümanizm, insan irade ve eylemliliğinin biçim kazanımıdır; her ne kadar birçok insan, piyasa veya 


bilinçdışının devrede olduğuna inansa da onlar gibi bir sistem veya gayri şahsi bir güç değildir.”1”? 


19. yüzyılda tarih yazıcılığına yeni bir soluk getiren ekol, Annales Okulu temsilcileri tarafından olmuştur. İlk etapta bir dergi olarak ortaya çıkan Annales ekolü, daha sonrasında bir okula dönüşmüştür. Annales Okulu'nun temel ilkelerinden biri, klasik tarih anlatısının yerini analitik ve sorun odaklı tarih anlayışının almasıdır. Tarihi sorgulayıcı ve eleştirici bir yaklaşımla ele alan Annales Okulu temsilcileri, antropoloji, sosyoloji, psikoloji vd. gibi toplum bilimleri ile birlikte ele almış ve karşılıklı bağlar kurarak yeniden düzenlemiştir.!83 Pozitivist tarih yazımı serüveniyle başlayan bu sürecin bir uzantısı niteliğinde devam eden Annales ekolü, geçmişte yaşanan tüm olayların öznel şartlar barındırması sebebiyle içinde bulunduğu toplumsal yapısından bağımsız düşünülmemesi gerektiğini savunmuştur. Toplumsal bilimlerle 


tarih arasında kurulan bağ, siyasi etkiden bağımsız bir şekilde yeniden inşa edilmiştir. 


“Çünkü tarih sadece hareket halinde bir bilim değildir. Aynı zamanda, insan zihnini konu alan diğer tüm bilimler gibi, akılcı bilgi alanına geç giren tarih de çocukluk evresindedir. Daha doğru bir deyişle, uzun süre kurmacalarla doldurulmuş, daha da uzun bir süre sadece doğrudan anlaşılabilir olaylara bağlı kalmış, rüşeym halindeki bir anlatı biçimi olarak yaşlı ama akılcı bir analiz girişimi olarak henüz çok gençtir. Nihayet yüzeydeki olayların altına nüfuz etmeye, efsanelerin ve retoriğin baş döndürücü cazibesinin ardından, bugün de geniş bilgi rutininin ve sağduyu kılığına girmiş ampirizmin daha da tehlikeli zehirlerini de reddetmeye uğraşmaktadır. Metodunun bazı temel problemleri konusunda, henüz emekleme aşamasındadır. Bu nedenle Fustel de Coulanges ve ondan da önce Bayle onun hakkında "tüm 
bilimlerin en zoru" derken, tamamen haksız sayılmazlardı.” 184 

Annales okulu ile beraber hümanist tarih anlatısı güçlenmiş ve büyük devlet adamlarına, dini zatlara, askeri liderlere özel tarih yazım anlayışının yerini yine temeline insanı alan ancak bu defa insan sorunlarına yönelik çözümlemelerde ve çıkarımlarda bulunan bir disiplin haline dönüşmüştür. İnsan psikolojisini, toplum sosyolojisini, ekonomisini ve sosyo dinamiğini inceleyen Annales ekolü “sıradan insanın” tarihini meydana getirmiştir. Ranke ile 


başlayan tarihin idealizmden sıyrılıp realistik temellere oturtulması ve Annales temsilcileriyle 


182 Edward Said, Hümanizm ve Demokratik Eleştiri, çev., Çağdaş Dedeoğlu, İstanbul: Alfa Yayınları, 2020, s. 
37. 

183 Peter Burke, Fransız Tarih Devrimi: Annales Okulu, çev., Mehmet Küçük, Ankara: Doğu Batı Yayınları. 
2002, s. 50. 

184 Bloch, a.g.e, s. 56. 


65 


beraber zihniyet tarihine evirilmesi, insanın izi olan bütün materyalleri belge niteliği 


atfedilmesine neden olmuştur. 


“Tarih kuşkusuz yazılı belgelerle yapılır. Tabii ki oldukları zaman. Hiçbir yazılı doküman yoksa da yapılabilir, yapılmalıdır da. Kelimeler, işaretler, peyzaj ve kiremitler, tarlaların ve ayrık otlarının biçimleri, ayın biçimi, ay tutulmaları ve koşum takımları, jeologlar tarafından incelenen taşlar ve kimyacıların inceledikleri kılıçlar. Sadece tarihçinin becerikliliği, bunları kullanabilmesi, kusurlu, alışagelmiş çiçeklerden bal elde edilmesine olanak sağlar. Tek kelimeyle (tarihçi) insana ait olanı, ona bağlı olanı, ona hizmet edeni, onu anlatanı, varlığına işaret eden şeyleri, canlılığını, zevklerini ve insani 


varlığının biçimlerini kullanır.”1”” 


1920 ve 1945 yılları arasında Annales Okulu'nun ilk kuşağına öncülük eden isimler Marc 
Bloch (1886-1944) ve Lucien Febvre (1878-1956) okulun ikinci dönemiyle kıyaslandığında daha fazla hümanisttik değerler barındırmıştır. Toplum dinamiklerinden ziyade insan psikolojisini ve zihniyetini ele alan ilk kuşağın esas gayesi tarihin siyasi demeçlerinden sıyırarak yeni bir bakış açısı getirmek olmuştur. Bununla beraber ikinci kuşağa (1945-1968) öncülük eden Fernand Braudel (1902-1985) ise tarihi 1929 Ekonomik Buhranı'nın da etkisiyle iktisadi değerlerle ele almıştır. Zira Braudel, tarihin bütün bilimlerle ortaklaşa yazılması gerektiğini belirtmiş ancak esas odak noktasının neden değil nasıl sorusu olduğunu vurgulamıştır. Braudel, tarihi birden fazla tarihle ve temeline yalnızca insanı koymadan değerlendirmiştir. Braudel”in bu bütüncül tarih yaklaşımı bireyin kendisini aşmış ve okulun ilk kuşağının görüşlerinin aksine toplum hümanizmasına dönüşmüştür. Ancak Braudel, ekolün hümanisttik tavrından tamamen de kopmamıştır./"” Braudel hümanizm görüşünü şu şekilde 


dile getirmiştir: 


“Tarih, kuşkusuz her zaman ne eleştiriye açık bir ulusçuluğun imal edilme eyleminin içine saplanarak 99187 


kaybolmalı ne de yalnızca benim tercihlerime yönelik bir hümanizmaya saplanmalıdır. 
Annales Okulu'nun yeni tarih çizgisi, disiplinler arası bağ kurarak öznesine yerleştirdiği insanın etrafında gelişen bütün olayları geçmişten bugüne yaşanan olgular 


silsilesince her türlü koşullar gözetilerek bütüncül bir yaklaşımla yeniden yazılması üzerine 


185 Lucien Febvre, Başka Bir Tarihe Doğru, çev., Ali Boratav, Tarih ve Tarihçi (Derleme) İstanbul: Alan Yayınları, 
1985, s. 58-59 

186 François Dosse, Ufalanmış Tarih: Annales Okulundan “Yeni Tarih”e, çev., Işık Ergüden, İstanbul: İş Bankası 
Yayınları, 2008, s. 250 

187 Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, çev., Mehmet Ali Kılıçbay, İstanbul: İmge Kitapevi, 1996, s. 18. 
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oluşturulmuştur. Bu anlayış, tarihin odak noktasını ve ulaşılabilirliğini daha geniş bir kesime 


bırakmıştır. 


“Braudel, her uygarlığın bazı kültürel tempolara sahip olduğunu söylemektedir. Bu tempolar sıklıkla peş peşe gelirler ve birbirleri ile hararetli bir karşıtlığa girerler. Bu sayede uygarlık kendini “inişliçıkışlı” bir süreç yani tarih olarak oluşturur. Ona göre, “olaylar” ile “yapı” arasındaki ilişki her çeşit tarihsel süreci anlamada vurgulanır. Braudel“e göre yapı, tüm olgulara sözünü geçirir. Yapı, aslında uzun süre içerisinde kemikleşen durumlardır. Yapılar; “eski”, “uzun süreli”, “ayırıcı” ve “özgündürler” daima. Yapılar uygarlıklara kendine has çevrelerini verirler ve uygarlıklar da bu yapıları vazgeçilmez değer sayarlar, değiştirmezler. Yani tarihsel bir devamlılık niteliğinde olan “uygarlık” uzun tarihlerin en uzunu olarak anlaşılabilir.” "5 

Hümanizm çerçevesinde değerlendirildiğinde Annales ekolü, Aydınlanma ile birlikte başlayan dinsel tınılardan uzak, seküler ve bilimsel bir tarih metodu benimsemiştir. Bu metodun başrolü olan insan idealizmden sıyrılmış ve her yönüyle incelenmiştir. Övgüden ve 


abartıdan uzak, toplumun her tabakasına indirgenen bu anlayış, mekan-yapı-olay düzleminde 


ele alınmış ve sorun temelli bir açıdan değerlendirilmiştir. 


188 Peter Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram, çev., Mete Tunçay, Ankara: Doğu-Batı Yayınları, 2005, s. 65-107. 
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SONUÇ 


İlk kez Roma İmparatorluğu döneminde ortaya atılmış bir kelime olan hümanizm, üzerinden yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen günümüzde dahi anlam karmaşasının hakim olduğu bir kavram olmuştur. En yüzeysel ifadesiyle “insan sevgisi? olarak addettirilen hümanizmin bu tanımı, ortaya çıkış sebebini ve felsefesini karşılayamayacak kadar dar bir tanım olmuştur. Bilhassa Rönesans'la birlikte özgür düşünme imkânının bulunması, din otoritesinin sarsılmaya başlaması ve Ortaçağ normlarının geçersiz hale gelmeye başlaması Avrupa'da bireyin öneminin artmasına ve hayatın merkezine insanın yerleştirilmesine neden olmuştur. İnsanı en değerli ve en vasıflı hale getirme felsefesi üzerine kurulan hümanizm, eğitimle beraber bireyi özgür ve yetkin bir varlık olarak dünyaya hazırlamayı amaçlamıştır. 
Hümanistler, dünyaya gelmiş olan en özel varlık olarak gördükleri insanın sahip olduğu özellikleri ve yetenekleri ile sayesinde kendisini değiştirebileceğini ve eğitilebileceğini 


düşünmüşlerdir. 


Esasen hümanizm temeli Cicero döneminde ortaya atılmış bir “insan ülküsü” olmasına rağmen, Rönesans”la birlikte anılmış ve özdeşleştirilmiştir. Öyle ki Rönesans'ın mı hümanizmi doğurduğu, yoksa hümanizmin mi Rönesans'a neden olduğu tartışması günümüzde dahi etkisini sürdürmektedir. Kuşkusuz Rönesans ve hümanizm birbirinin yaratıcısı değil, ancak karşılıklı etkileşim içerisinde halinde bulunan iki ayrı olgudur. Bu iki olgu dönemin koşulları içerisinde olgunlaşmış ve birbirlerini destekleyici bir konuma gelmiştir. Dolayısıyla bu iki olgu arasında nedensellik ilişkisinden çok, karşılıklı etkileşim ilişkisinin olduğunu ve ortaklaşa bir 


şekilde temel sorunları arasında insanın bulunduğunu söylemek mümkündür. 


Rönesans döneminin en önemli özelliklerinden biri olan sorgulayıcı yaklaşım, Ortaçağ'ın normlarını eleştirilmesini ve pozitivist yaklaşımın kendisini birçok alanda hissettirmesini sağlamıştır. Ortaçağ'ın din temelli olan anlayışı Rönesans dönemi ile birlikte 


yerini dünyanın nimetlerini kucaklamaya bırakmış, yeni bölgelerin keşfiyle ve bu bölgelerin 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meyvelerinin yenmeye başlamasıyla birlikte dünyanın keyfini sürme hevesi ve ihtiyacı doğmuştur. Bu düşünce Tanrı temelli anlayışın yerini insan temelli Hümanist akıma bırakılmasına neden olmuştur. Dolayısıyla Rönesans döneminde yeniden doğan ruh, meraklı, heyecanlı, araştırmacı ve sorgulayıcı tavırla hayata dönmüştür. Bu nedenle Rönesans'la beraber kilisenin yanlış uygulamalarının sorgulanması ve sanat ve bilim alanında yaşanan 


gelişmeler hümanizmin güç kazanmasına neden olmuştur. 


Tarih yazımı, yazının bulunmasıyla birlikte başlamıştır. Geçmişi bir sonraki nesle “ders çıkarma” mottosuyla aktarma amacı taşıyan Antik Çağ tarih yazıcıları bu aktarımı kahramanlık hikayeleri ve mitolojik nüanslarla desteklemiştir. Antik Çağ'ın düşünür gezginleri olan sofistler ise tarihi, Tanrı'yı, evreni ve insan sorunlarını aktarabileceği araç olarak görmüştür. 
Hümanist tavırla hareket eden Sofistler, mutlak bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığını iddia etmiştir. Buna göre insan duyuları yanıltıcıdır. İnsan duyularına göre ölçülen bilgi genel geçerlikten uzaktır. Dolayısıyla Sofistlere göre insanların yazdığı tarihin hakikati de sorgulanabilirdir. Thukydides ve Herodot ise tarihe pragmatik bir bakış açısıyla yaklaşmış, 


tarihi kanıtlanabilirlik kıstasıyla siyasi koldan aktarmışlardır. 


Avrupa'nın Hırıstiyanlaşması, Orta Çağ tarih yazımının en belirleyici ögesi olmuştur. 
İnsanlık tarihi, İsa'nın doğumu ile başlatılmış, kilise tarihçileri geçmişi Tanrı'nın inayetiyle açıklamıştır. Tarih yazımının merkezine yerleşen Tanrı, Antike'den kopmuş ve İlk Çağ felsefecilerin yorumları Hırıstiyanlıkla yeniden düzenlenmiştir. Bu dönemde tarihin konuları Tanrı'nın mucizeleri, İsa'nın yaşamı ve Hırıstiyan olan milletlerin bu dine geçiş aşamasından ibarettir. Nitekim kilisenin egemenliği altında geçen bu dönemde farklı konuların yazılması 


engellenmiş ve karşılığında yaptırım uygulanmıştır. 


Skolastisizmden hümanizme geçiş arasında köprü niteliği taşıyan Rönesans'ta, önce Platonculuğun ardından Aristotelesçiliğin ivme kazanması, döneme çok seslilik, özgür düşünce ve eleştirisel boyut kazandırmıştır. Orta Çağ'ın yıkıntıları üzerine kurulan Rönesans döneminde Grekçe ve Latince öğreniminin artmasıyla birlikte Antik eserlere geri dönülmüş, böylece kültürel ve zihinsel aydınlanma yaşanmıştır. Dönemin tarihçileri insanı yeniden tarihin 


öznesi haline getirmiş, “daha az Tanrı, daha çok insan” sloganıyla hareket edilmiştir. 


Hümanizm, Antik Çağ'da devlete hizmet biçimi olarak ele alınmış, iyi insan olabilmenin yolunu erdemli olmaktan geçtiği düşünülmüştür. Bu dönemde her insana aynı 


değer verilmemiş, Tanrı'nın özelliklerini kendinde özümseyen insanın diğer insanlardan üstün 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olduğu ifade edilmiştir. Orta Cag’ da ise hümanizm din ekseninde gerçekleşmiş, insan günahkar olduğundan Tanrı'nın kudretine muhtaç görülmüştür. İnsan kendi kurtuluşunu, Tanrı'nın buyruklarını ödev haline getirerek sağlamıştır. Rönesans'a gelindiğinde bilhassa okuma yazmanın artmasıyla birlikte insan kendi değer ve yetisinin farkına varmış, ve yeniden evrenin merkezine geçmiştir. Yaşanan aydınlanmayla beraber resimde, müzikte, mimari de vd. yeni bir 


çağa geçilmiştir. Ortaya konulan eserler özgünlüğün ve yeniliğin timsali olmuştur. 


Sözü edilen bütün bu gelişmelerin tarih yazımına olan etkisi her dönemde farklı biçimde görülmüştür. Genel hatlarıyla incelendiğinde hümanizm tarih yazımına çok sesliliği, değişilebilirliği, farklı bilim dallarını bir arada özümsemeyi ve ulaşılabilirliği getirmiştir. Bu durum tarihi ontolojik boyuttan epistemolojik çizgiye taşımıştır. Pozitif bir bilim dalı olarak tarih, insanın ve insana dair olan her şeyin sürekli değiştiği noktada giydiği sosyal bilim postu 


ile toplumu aydınlatma ve örnek olma misyonunu edinmiştir. 
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